buay 

, derginizle 

) irlikte dijital ii 


iz1kar yılı6zaa |199yınL 


Ce almanak 2017 


İmanak 2017 


nr? 


30 DIĞITAL GAMECHANGERS 2017 
2017'NİN DİJİTALDE OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN MARKALARI 


OCAK 


2018 
Digital Age 


#116 


24 


TÜKETİCİ GÖZÜYLE YILIN EN DİJİTAL MARKALARI 


FİKRİMÜHİM TÜKETİCİ GÖZÜYLE YILIN EN DİJİTAL MARKALARINI SEÇTİ 


40 


YILIN DIKKAT ÇEKEN MOBIL UYGULAMALARI 

MOBİL PAZARLAMA BİRLİĞİ(MMA) TÜRKİYE VE NİELSEN TÜRKİYE'NİN KATKILARIYLA YILIN DİKKAT ÇEKEN UYGULAMALARINI SEÇTİK 


) 46 


50 TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İLE GELECEK HAYALLERİ ği € KARNESİ e e 
TEKNOLOJİ HAYALLERİMİZDE KENDİNE NASIL BİR YER BULDU? 4 


--Yazarlar © © 


İNOVASYON ALANINDA GEÇTİĞİMİZ YIL PERFORMANSIMIZ NASILDI? 


2loı- 


SELİM YÖRÜK CİHAN SALİM ERDEM DENİZ GÜVEN AYKUT GÖKHAN AHİ Millet fezaya 2017'yi binden AKSAKAL Sizin bankanız ASLANTAŞ İnşaat işçisinin çıkıyor, bizim fazla sanal Sonraki zirve açık mı? Dijital trans- bile elinde akıllı uğraştığımız para birimiyle EE — formasyon mu telefon var 

şeylere bak kapatıyoruz! 12 14 yapıyorlarmış? — 
— Mili — 18 
8 10 16 


* DIGITALAGE.COM.TR 


E 

li 

Xx 

w 

E Po 
İM BLIPPAR a 

5 
il 1 FILL SCREEN : 
z WITHİ 
©. 

Ba 

5 

1 

>< 

© 

TG 

N 

3 

m 

S 

< 

G 

7) 


4l01- 


| Ücretsiz 
Blippar 


uygulamasını iPhone, iPad 

s XW yadaAndroid cihazınıza indirin. 


/ Blippar uygulamasını 


açın ve interaktif içerik yüklenirken cihazınızı sayfanın üzerinde tutun. 


İMAGE : 


BLIPP.. i i 
IMAGE JUMPS le 
TOLIFE! içerik çok 


kısa bir süre içinde ekranınızda belirecek. Tadını çıkarın. :) 


gi 


* DIGITALAGE.COM.TR 


e 


yl 


rl / 


Ul 


> 


AFİK ŞAMPİYONLARI 


VE GEMIUS İŞBİRLİĞİ İLE INULAN VERİLERLE YILIN, PİYONLARINI BELİRLEDİK 


20 YILIN OLAYLARI 
Dünyada 2017'nin dijitalde öne çıkan gelişmeleri 


22 YILIN OLAYLARI 
Türkiye'de 2017'nin dijitalde öne çıkan gelişmeleri 


26 DİJİTAL KRONOLOJİ 
Dijitalde geçtiğimiz yılın kronolojik değerlendirmesi 


54 YENİ OYUNCULAR 
2017'nin yeni ve yenilikçi oyuncuları 


62 YILIN İNSANLARI 
Dünyada yılın dijitalde öne çıkan isimleri 


64 YILIN GİRİŞİMLERİ 
2017'nin göze çarpan girişimleri 


66 YAPAY ZEKÂ 
Yapay zekâ ve reklam sektörünün geleceği 


68 DİJİTAL REKLAM 


Dijital reklam pazarında 2017 
nasıl geçti? 


72 KAMPANYALAR 
Dijitalde yılın kazanan işleri 


78 DEĞERLENDİRME 
Markaların ve ajansların 
gözünden 2017 


82 KAMPANYALAR 
2017'nin öne çıkan influencer pazarlama işleri 


84 YILIN ÜRÜNLERİ 
Yılın en başarılı teknoloji ürünleri 


86 SOSYAL MEDYA 
2017'nin sosyal medya gündemi 


90 ANALIZ 

Oyun, sağlık, fintech 
ve e-ticaret için 2017 
değerlendirmeleri 


96 OMOTOTİV 


Otomobil dünyasının 2017'deki dijital odaklı değişimi 


102 BİLİŞİM HUKUKU 
2017 


104 TRENDLER 

Fjord, Landor ve Socialbakers'tan 2018 ön görüleri 


Yıl:10 Sayı:116 OCAK 2018 


Sahibi 

Kapital Medya Hizmetleri AŞ 

İmtiyaz Sahibi ve 

Genel Yayın Yönetmeni 

Pelin Özkan pelinozkan(©kapital.com.tr 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli savasonemli(Dkapital.com.tr Editör 

H. Kerem Fındık keremfindik(Okapital.com.tr Video İçerik Editörü 

Mehmet Aras mehmetaras(Dkapital.com.tr İnternet Editörü 

Burcu Şahin burcusahin(Okapital.com.tr Ek Yayınlar Editörü 

Sebla Kutsal seblakutsal(Dkapital.com.tr 


DigitalAge Yayın Danışmanı Selim Yörük selimyoruk(&kapital.com.tr 


Art Direktör 
Levent Kal leventkal(Dkapital.com.tr 


Kapak İllüstrasyonu 


Kaan Bağcı 


Fotoğraf 
İstavrit Görsel Çözümler 


Reklam ve Etkinlik Satış Direktörü Aysun Zeren Kangı aysunzeren(Dkapital.com.tr Reklam ve Etkinlik Satış Müdürü Cansu Ersöz cansuersoz(Dkapital.com.tr 


Reklam ve Etkinlik Satış Uzmanları Çağla Parlak caglaparlak(Dkapital.com.tr 


Merve Katipoğlu mervekatipoglu(Dkapital.com.t Reklam ve Etkinlik Satış Uzman Yardımcısı Buket Alpboğan buketalpbogan(©kapital.com.tr 


Abonelik Satış ve Müşteri Hizmetleri Savaş Seçkinler savasseckinler(Dkapital.com.tr Abonelik Satış Uzmanı 

Aslı Ayar asliayar(Dkapital.com.ir 


Satınalma Müdürüi Serdal Tiftik serdaltiftik&kapital.com.tr 


Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. 
Nispetiye Cad. Akmerkez 

E Blok Kat:6 Etiler-İstanbul Tel: (0212) 282 26 40 (Pbx) Faks: (0212) 2822632 


www.kapital.com.tr 


Baskı 
UNİPRİNT BASIM SAN TİC.A.Ş Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cad. 
No:159 Arnavutköy/İstanbul 

Tel: (0212) 798 2840 


Yayın Türü 


Süreli yaygın yayın (aylık) 


www.digitalage.com.tr twitter.com/di e facebook.com/digitalagedergisi 

plus.google.com/*DigitalageTr/posts 


Digital Age, Kapital Medya AŞ tarafından TC yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Digital Age'in isim ve yayın hakkı Kapital Medya AŞ'ye aittir. Digital Age'de yayımlanan yazı, fotoğraf, karikatür ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. 


© EDİTÖR 


Savaş Önemli 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 


Reklam ve 
Advertorial indeksi 

Ajans Press 61 
Akbank 57 
Bahçeşehir Okulları AKİ 
Bilyoner.com 41 
Burger King 39 
Denizbank 15 
Emlak Jet 35 
İnterpress 11 
KızlarSoruyor.com 43 
Media Markt 37 
Mobilet 55 
Sahibinden.com 3 
Samsung 7-9 
Sharkuteri 13 
Teknosa 25 
Turkcell AK 
Vodafone ÖKİ * karşısı Volkswagen Doğuş Finans28-29 
Yapı Kredi 11 
Ziraat Bankası 5 


Glo: 


2018'DE “HANGİ HAYALİN” İÇİN 


MÜCADELE ETMEYE HAZIRSIN? 


Koca bir yılı daha bitirdik. 
Ülke olarak geçtiğimiz yıl 

da acı tatlı bir sürü şey 

yaşadık. Neyse ki sizin 

için her şey hâlâ yolunda 

gibi, en azından şu an elinizde derginiz masanız- da belki çayınız, kahveniz 

ve kafanızda yılın yorgunluğu ile birlikte belki 

hayatınızda bir yılı daha 

geride bırakmanın garip 

hissiyatı var. Geçen yılın 

muhasebesini yapmayı 

bırakın bence, biz onu 

sizin için bu ayki dergide 

yaptık. Artık ileriye bakın, 
2018 için sizi neler heyecanlandırıyor, bu yıl neler yapmak istiyorsunuz? 

Arkanıza yaslanın ve düşünün, mesela en son ne 

hayal ettiniz? Yeni bir ev 

mi, son model bir araba 

mı, güzel bir ilişki mi? 


Hayallerimiz bizi biz yapar aslında, hayata dair umutlarımızın kaynagıdır. Hayallerin özü insanoğlunun yüzyıllardır değişmeyen özü gibidir. 
Hayatta kalma ve mutluluk odaklıdır. Ancak son yıllarda teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi ve yadsınamaz kontrolü ile hayallerimiz de değişiyor ve tek tipleşiyor. Etrafınıza bir kulak kabartın, bugünlerde kuşkusuz hemen herke- 


sin bir numaralı gündemi ve hayali “Bitcoin alıp, zengin olmak”. Ben şöyle şeyler duyuyorum mesela; “Abi iki önce ay araba almayıp, parayı coin'e yatırsaydım şimdi 1 milyon liram vardı.” Hatta, “Keşke evlenip düğün yapmasaydım, şimdi köşeyi dönmüştüm” diyeni dahi duydum. Evet dijital çağın en trend hayali Bitcoin ya da farklı kripto paralarla köşeyi dönmek, ama bunun nasıl olacağı hakkında insanların genelinin motivasyonu ya da referansı şehir efsanesi Bitcoin zenginleri ya da bakkal Osman Abi'nin dahi Bitcoin alması. 


Zirveyi değil, oraya nasıl gideceğini hayal et 

Özellikle yeni neslin son zamanlarda en fazla kurduğu diğer hayal, YouTube'da ya da farklı bir sosyal mecrada fenomen olmak. Hayatlarının henüz başında olan gençlerin tekisteği YouTuber ağabey ve ablaları gibi herkesçe tanınmak, etraflarına hava basmak ve elbette markalarla sponsorlu işler yapıp kısa yoldan köşeyi dönmek. 
Bu hayali kuran gençlere cesaret veren ise, bu 


hayatlara sahip kişilerin aslında kendileri gibi sıradan insanlar olmaları. 
Fark edemedikleri ya da anlamak istemedikleri ise bu işi başaran 8-10 kişinin aslında bu noktaya gelebilmek için ne kadar çok tırmaladığı ve gecesini gündüzüne katıp çalıştığı. Bir diğer yeni nesil hikaye ise okulu bitirir bitirmez 1-2 sene içinde CEO olmak ya da o muhteşem iş fikirleri ile yılın dijital girişimcisi olmak. 
Her zaman için güzel bir hayal kuşkusuz. Bunu gerçekleştirmek için her türlü bilgi, bu yolda size ilham verecek başarı hikayeleri internette mevcut. Elimizde işin teknik kısımlarını çözebilecegimiz bütün son model cihazlar da var. Ama gözden kaçırdığımız; yine birçoğumuzun bu hayali kurarken sadece zirveyi hayal ettiği, zirveye nasıl gitmesi gerektiğini değil. 
Aynı fenomen olma meselesinde olduğu gibi. 


İçinizden “Bunların hepsi para pul dünya işleri. 
Benim sağlığım yerinde olsun yeter” diyenler de olacaktır. “Peki, bunun için ne yapıyorsun?” 
diye sorduğumuzda arkadaşa; gelen cevapların 


yüzde 90'ının içeriğinde şunlar olacaktır emin olun; adım sayarlar, sağlık ve spor app'leri, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış ama yalnızca arada bir uğranan spor salonları. 
Sağlıklı ve fit olmak güzel bir hayal ama bunun da bir bedeli var. Kolunuzdaki yapay zeka sizi elinizden tutup koşmaya götürmez, en azından şimdilik bu böyle. 


Hayaller dijital ile dönüşüyor dedik, peki teknoloji kurduğunuz hayallerin tam olarak neresinde? Aslında teknoloji kurduğunuz hayallerinizi gerçekleştirme yolunda hep sizinle, size yardımcı. Ancak bu işte başrol yine sizsiniz. Yapmak istediğiniz şey ne olursa olsun, işin en başında aslında hayal etmeniz gereken, bu isteğinizi gerçekleştirmek için ne kadar acı çekmeye razı olduğunuz. Hayaller dolayısıyla mutluluk mücadele gerektirir. Dolayısıyla belki de asıl sorulması gereken soru şu olmalı; uğruna en fazla acıyı çekebileceğin hayalin nedir? Cevabı biliyorsanız bence bu yıl onun peşinden koşun. 


Herkese hayallerinin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. 
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değişen güven konseptini anlamak ve ona göre hareket etmek zorunda. Bu yüzden bu yıl Digital Age Summit'te temamız: Trust. 


Bilişim dünyasının gurularıyla, dijital ekosistemdeki en son trendlerin ışığında bir araya geleceğimiz 

bu önemli buluşma için, 

yerinizi şimdiden ayırtın. 
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MiLLET FEZAYA 
ÇIKIYOR, BiZiM UĞRAŞTIĞIMIZ 


ŞEYLERE BAK 


Girişimci cesaretini bir kas gibi düşünün. Siz o kası çalıştırdıkça, zorladıkça, sürekli, her gün bir adım attıkça gelişecek.Farklı bir şeyler düşünerek başlayacaksınız, o farklı şeylerin en küçüğünü deneyerek devam edeceksiniz. 
O denediklerinizin çoğu olmayacak ama o kadar çok denemiş olacaksınız ki, girişimci kasınız bir sonraki denemenizde daha ağırını kaldırabilecek 


Yıllardırıyı işi, aynı 


yöntemlerle yapan firmalarda çalışan üst düzey yöneticilerin tükenmişlik sendromu. Hepimizin kafası karışık. Okuyoruz, araştırıyoruz, elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz ama nafile. 
Niyetimiz şirketimizi geleceğe hazırlamak. Ama gelecek dediğimiz şey öyle bir hızla gelip geçiyor ki, hangi geleceğe hazırlanmalıyız, neye yatırım yapmalıyız hiçbir fikrimiz yok. 


5-10 yıl önce herkes web 2.0 konuşuyordu. Sonra “Sosyal medya bir devrim, kaçırmayın” dendi. 
Her yılın başında, kendilerini fütürist olarak adlandıranlar “Bu sene mobilin yılı” dedi. Son aylarda ise “Endüstri 4.0” çılgınlığı başladı. “Endüstri 3.0 neydi ki, #e geçtik biz” diye soranlar sessiz kaldı utancından. “Tren öyle bir kaçmış ki, ben asırlar öncesinde çağ dışı kalmışım” diye düşündü. 


Genel hissiyatımız şu; etrafımız- da o kadar çok akıllı, ne yaptı- 


sloı- 
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SELİM YÖRÜK twitter.com/anafikir 


Sını bilen, uzman insan var ki, biz kendimizi minicik ve etkisiz hissediyoruz. Kendinden emin insanların geleceği görüp de gelmiş gibi net ve emin konuşmalarını dinleyip, şirkete döndükten sonra cevap bekleyen “ACİLL!” 
başlıklı e-postaların konularına bakınca, “Millet fezaya çıkıyor, bizim uğraştığımız şeylere bak” diyerekten kafamızı avuçlarımızın arasında alıp perişanlığımıza lanet ediyoruz. 


Girişimci cesaretini kas 


gibi düşünün, o kası çalıştırdıkça 


gelişecek 

Bir de, her yerde karşımıza çıkan Elon Musk var. Adam gerçekten fezaya çıkıyor. Şimdi gel de sinir olma! Maalesef, çoğumuzun hali bu şimdi. Böyle bir psikolojide hiç kimseden verim bekleyemezsiniz. 
Yıllardır aynı işi, aynı yöntemler- 


le yapan firmalarda çalışan üst düzey yöneticilerin tükenmişlik 


sendromu bu işte. Ne yaptığı işe saygısı kalmış, ne de silkinip “farklı” bir şeyler yapabilecek cesareti var. Bir atalet içinde uyanıyor sabaha ve gece uyurken pişmanlıkları yüzünden gözü kapanmıyor. 


Şimdi size aslında hepinizin bildiği bir sır vereyim: Vitrin. O kendinden emin, her şeyi, geleceği bile tereddütsüz bilen insanlar var ya, emin olun, onlar da yukarıdaki cümleleri okurken sizin gibi hissediyor. Dışarıdan gördüğümüz onların vitrinleri, dükkândan içeri girince onların da gerçekleri aynen sizin gibi. 


Eğer bu sırrı kendimize tekrar tekrar hatırlatırsak her şey daha kolay. Başarmak istediklerimize ulaşamıyor olmamızın önündeki en büyük engellerden biri bu. “Herkes inovasyonun dibine vurmuş, ben öyle kalmışım karanlıkta” hissi sizi atalete iten en büyük bariyer. Önce bu bariyeri kırmamız lazım. Bu da öyle bir-iki cesaretlendirici makale okuyarak olacak bir şey de değil. Kendimizi kandırmayalım. 


Bu girişimci cesaretini bir kas gibi düşünün. Siz o kası çalıştırdıkça, zorladıkça, sürekli, her gün bir 


adım attıkça gelişecek. Farklı bir şeyler düşünerek başlayacaksınız, o farklı şeylerin en küçüğünü deneyerek devam edeceksiniz. O denediklerinizin çoğu olmayacak ama o kadar çok denemiş olacaksınız ki, girişimci kasınız bir sonraki denemenizde daha ağırını kaldırabilecek. Daha ağırını kaldırabilen bir girişimci kasına sahip olduğunuzda o denediğiniz küçük şeylerin daha büyük çoğunluğu olur hale gelecek. 
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e0 17/7 Yı BİNDEN FAZLA SANAL PARA BİRİMİYLE KAPATIYORUZ! 


Blockchain dediğimiz, açık kaynak kodlu, sistemdeki tüm katılımcıların doğrulamasını yaptığı ortak kayıt defterine her bir işlemin kaydedildiği metodolojiyi baz alan Bitcoin benzeri 


yeni kripto paralar hızla çoğalıyor. 2017 yeni para halka arzlarının patladığı yıl oldu 


BİF şiretin hisselerinin halka, İMKB/Borsa İstanbul gibi bir pazar yeri üstünden ilk kez sunulmasına İngilizce “Initial Public Offering' (IPO) deniyor. Şirketin hisselerini, halka arz için karar verilen birim fiyattan alanlar o şirkete ortak olmuş oluyor, ödedikleri ücretler de şirketin sermayesine eklenmiş oluyor. Ardından hisseler borsada yani ikinci el piyasasında yatırımcılar arasında el değiştiriyor, ama o el değişim hissenin sahibi şirkete yeni bir giriş veya çıkış yaratmıyor. Benzer şekilde 'ICO' ifadesi ile girişimciler, yeni kripto odaklı organizasyonlar, yeni bir 'coin” yani yeni bir sanal para birimini piyasaya arz etmiş oluyorlar. 


2016 yılında 1CO'lar ile 300 
milyon dolar toplanmıştı. 
2017'de 3 milyar doların üstünde bir yeni 'coin' arzı geliri elde edildi. Bu miktar, söz konusu yeni sanal paraların ilk günden sonra elde ettiği değerleri içermiyor, yani diyelim 10 kuruştan arz edilen bir sanal para bugün 542 TL olsa da paylaştığım 3 milyar dolar değeri, 10 kuruş gibi ilk ICO anında toplanan para- 


1001: 
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H. CİHAN SALİM twitter.com/cihansalim 


ların toplamı. 3 milyar dolar oldukça etkileyici bir değer, ülkemizden örnek verirsek, dev Türk Telekom'un yüzde 15'inin halka arzından bu seviyeye yakın bir gelir elde edilmişti. Halka arz değerlerinden daha dudak uçuklatanı ise sanal paraların bugün toplam değerlerinin 500 milyar doları aşmış olması! 


Yeni trend 
ICOlar 


500 milyar dolara giden bir 
ekonomide tabii herkes yer almak istiyor. Paris Hilton, Eylül ayında LydianCoin arzına katılacağını, “Bu bir reklam değil”, diyerek duyurdu. Dünyanın en çok kazanan sporcularından boksör Mayweather, Temmuz'da Instagram hesabında özel uçağında önündeki masada on binlerce dolar dizilmiş fotoğraf paylaşırken, “STOX'un ICO'suna katılacağım ve büyük para kazanacağım” dedi. 


“ICO'lar sanal para balonunu daha da mı şişiriyorlar”, diye düşünülse de 2000'lerde .com balonu şişirip patlatan histerik hislerden daha inandırıcı bir hikayeleri olduğunu düşünenler de var. Odönemde 


“İnternetten video seyrettirecek X sitesi çok değerli olacak, hemen hisselerini alalım, internetten çiçek satacak Y sitesinin hisselerini kapışalım” derken bu şirketler para kazanamayınca büyük bir hüsran olmuştu. 


Yeni kripto para çıkaranların, ICO/ilk coin arzı ile projeleri için para toplamasını, kitle fonlaması projelerine benzetebiliriz. Yeni bir ürüne inanıp henüz işlevsel olmamış, hatta üretilmemişken o projeye para aktaranlar, ürün çıkınca indirimli veya ücretsiz alabiliyor. 


Farklı kripto paralar da farklı kullanım vaatleri sunuyor- lar, bazıları bulut depolama hizmetleriyle entegre ve bir kullanıcıdan diğerine yapılan hizmetin karşılığı yeni bir coin ile ödenebiliyor. Dijital reklamcılığa özel çözüm getirip reklamveren ile reklamı gören arasında ticari ilişki vaat eden internet tarayıcı projesinden; iddaa gibi merkezi bir bahis sitesi yerine doğrudan bahisçiler arası ödemeleri mümkün kılan girişimlere kadar, onlarca farklı kripto para projesi, Blockchain sistemini baz alarak ICO yapıyor. 


2018'de de yeni ICO'lar olacak, bunları coindesk.com/ ico-tracker/ gibi adreslerden takip edebilirsiniz. Bazı halka arzların sahtekarlık veya altı boş projeler olması olası, öte 


yandan Çin gibi ülkeler yeni kripto para arzlarını yasaklıyorlar, fakat ICO mantığı asla bir 'saçmalık” değil. Nasıl yeni girişimler yani 'startup'lar, melek yatırımcılar sayesinde henüz kar edemedikleri bir dijital hizmeti geliştirirken geçimlerini sürdürmelerini sağlayacak bir gelir elde ediyorsa, kripto teknolojisi üstüne proje geliştirenlerin de bu girişimci ruhlarını sürdürebilmeleri lazım. 2018'de bitcoin, etherium, bitcoin cash kadar, hatta daha fazla merakınızı yeni ICO'lara verin... 
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SONRAKI 


ZIRVE 


2017'ye girerken “post-truth” (hakikat ötesi) kavramıyla başlamıştık. Ama benim deneyimim, canhıraş bir eforla zirveye çıkan dağcının yaşadığından farklı olmadı. Yeni bir zirve daha gördük dağın ardında 


Her ŞEY düjitalleşeli çok oldu. Yıllardır kağıt uçak bileti yok. Basılı bir banka hesap cüzdanına ihtiyaç duymuyoruz. Kağıt banknot kullanmazsan kullanmazsın. Mektup yok artık, müzik kaseti yok, özene bezene fotoğraf dizdiğimiz fotoğraf albümü yok. Eski tip gazete ortadan kalkacak mı kalkmayacak mı diye tartışırken, salt gazete değil gazetecilik dahi dijitalleşti. Tatil acentesi, taksi durağı, devlet dairesi, iş bulma kurumu eski biçimini yitirdi. Mağazalar dijitalleşti. Makinelerle, yapay zekalarla, dijital asistanlarla 
çalışmaya alıştık. Bu son 20 
yılın gerçeği, normu oldu. Artık şaşırmıyoruz. 


Halen binlerce yıllık temel güdülerimizi doyuruyoruz 
2017'ye girerken “post-truth” (hakikat ötesi) kavramıyla başlamıştık. Öyle ya, hakikatin sınırına dayanmıştık. Gerçekten daha parlak ekranlar, 
beş duyuyu çoktan aşmış 17 
boyutlu deneyimler, gerçek zamanlı çalışan sistemler, 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ışık hızıyla hatta düşünce hızıyla çalışan sistemler bizi gerçeğin adeta son noktasına taşımıştı. Hakikat ötesinde ne göreceğimize dair büyük heyecanlar taşımaktaydık. Ama benim deneyimim, canhıraş bir eforla zirveye çıkan dağcının yaşadığından farklı olmadı. Yeni bir zirve daha gördük dağın ardında. Hakikatin ötesinde yine hakikat vardı. 
Belli ki yolun bundan sonrasında yine kendimizi bulmaya çalışacağız. 


Sosyal ağlarda bir müddet anonimliğin tadını dünyaca çıkarıp sonra özümüze dönmedik mi? Konserlerde en bağıra çağıra söylenen şarkı eski “cover”lar olmuyor mu? Dijital dünyanın en büyük kilometre taşları basit güdülerimize yön veren; sanki dostlarla bir masanın etrafında oturuyormuş gibi hissettiren Facebook, merak gideren Google, alışveriş açlığını dindiren Amazon, barındıran AirBnb, gezdiren Uber değil mi? İnsanlık dünyayı; ormanları, bitki örtüsünü, toprağın altını üstünü, hayvanları, kentleri, arabaları, işyerlerini çok değiştirdiy- 


se de büyük olasılıkla en az değişen kendisi oldu. Halen binlerce yıllık temel güdülerimizi doyuruyoruz, araçlar değişti. Özümüz neredeyse aynı. Hakikatin sonrasında ne bulacaksak belli ki bu öze hitap etmeli. 


Birkaç aydır, 2018 projelerim için nesnelerin interneti'ne kafayı taktım. Kavramsal olarak değil ama fiziksel olarak. 
İstedim ki, günlük hayatımızı değiştirebilecek ölçüde yetenekli ne kadar akıllı cihaz varsa deneyeyim. Varsın, bir akıllı telefon parası da bu uğurda harcayayım. Yıllardır söylediğimiz dünyayı çepeçevre saracak, internete bağlanıp yepyeni bir deneyim yaşatacak milyarlarca cihazdan gücüm yetenlere erişeyim. 
Ne olup bitiyor, hepsini test edeyim istedim. Girmediğim alışveriş sitesi, araştırmadıgım girişimci, “Gittiğin ülkede değişik ne görürsen al lütfen” diye yalvarmadığım arkadaş kalmadı. Sonucunda, en basit akıllı telefonun beşte biri kadar dahi para harcamama gerek kalmadan piyasadaki “akıllı cihazların” çoğundan bir numune elde ettim. (Tamam, sürücüsüz araba almaya yeltenmiş değilim.) Bir yapay zekalı asistan, bir tane dijital defter, akıllı priz, birkaç değişik sensör... Ya şaşırma yetimi kaybettim ya da nes- 


nelerin interneti hayatımızı henüz hayatımızı ele geçirmiş değil. Birkaç temel güdüyü öğrettiğimiz akıllıca cihazlar var gündelik yaşamımızda o kadar. 


Hakikatin ötesini yüksek kabiliyetli makinelere neyi öğreteceğimiz belirleyecek 

Akıllı telefonları, uygulama mağazalarını taradım. Bu yılda ayaklarımızı yerden hangi uygulama kesmiş diye bulmak istedim. Yine aynı temel güdüler etrafında, basit oyunlar, mesajlaşma, bolca arşiv, video ve fotoğraf uygulaması. O kadar. Biraz rahatladım. 
Tamamen farklı bir türe dönüşmemişiz. Daha hızlı, daha verimli, daha renkli, daha eğlenceli olmaya çabalamışız, o kadar. 


Makinelerin kabiliyeti hızla artıyor ama hakikatin ötesini yüksek kabiliyetli makinelere neyi öğreteceğimiz belirleyecek. Olasılıkla da onlara temel güdülerimizi öğretmek isteyecek ve bunu başaraca- 
$ız. Sonraki hedefimiz de, zirvenin üstünde hep bir zirve gören dağcıdan farklı olmayacak. Dağlara daha kolay, hızlı ve risksiz tırmanmayı öğreneceğiz ama hala tırmanmak asıl olacak. Anlam ve hakikat arayışını sürdüreceğiz. Geleceği ne kadar makineleştiğimizden çok ne kadar insan kalabildiğimiz belirleyecek. 
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SIZIN BANKANIZ 


AÇIK MI? 


Başlık ve hikâye sizi yanıltmasın; günümüzün açık bankacılığından bahsederken hafta sonları açık şubeleri bir tarafa koyup, gerçekten bankanızın her anlamda açık olup olmadığına 

bakmak gerekir. Peki nedir bu açık banka? 


EM 


90'lı yılların sonların- 


da hiç unutmadığım bir açık bankacılık reklamı vardı. Açık bankacılık şubesini ilk defa Beşiktaş Çarşı'ya girerken sol tarafta görünce bana çok özel ve farklı gelmişti. Tabii, o zaman bankacılık ne bilmiyordum ama algısı çok ilginçti. 
Başlık ve hikâye sizi yanıltmasın; günümüzün açık bankacılığından bahsederken hafta sonları açık şubeleri bir tarafa koyup, gerçekten bankanızın her anlamda açık olup olmadığına bakmak gerekir. 


Peki, nedir bu açık banka? 


Sizi özellikle PSD2 veya bunun gibi birçok direktifin açıklamalarıyla boğmaktansa 3 maddede açık banka nedir, sıralamaya çalışacagım: 

1. İş ortaklıkları API servisleri üzerine kurulu: Singapore Fintech Festivali dünyanın bu konudaki en büyük organizasyonu. Kasım ayı içinde gerçekleşti ve o hafta boyunca 70'ten fazla fintech ile toplantı yapma şansı bulduk. Toplantıların ilk 5 dakikasın- da istisnasız duyduğumuz tek bir cümle oldu: 'API'lariniz var değil mi?». Gördüğünüz gibi bu tam olarak bir soru bile değil. Zaten var olduğu varsayılan ve yoksa karşı tarafın yüzünün buruştuğu genel bir beklenti. Açık banka, kendi servislerini dışarı açmaya uyumlu ve hazır (açmak istemeyebilir), geleceğin iş ortaklığı modellerini bunun üzerinden kurabilen, hatta uzun kuyruk etkisini yaratmayı bunun üzerine kuran bankadır. Kısa tanımıyla; ekosistemlerle kendi arasında yeni bir dil geliştiren bankadır, teknolojisi bugün API, yarın başka bir şey olabilir. 


2. Dağıtım modeli farklı: Açık bankanın en değerli kaynağı uygulama dükkânlarındaki app'leri değildir. 
Sadece kendi dijital varlıkları üzerinde büyümez, aynı zamanda tüm ekosistemi kaldıraç olarak kullanır. Bazen kendi ürünleri bile olmaz. 
Bunun en büyük örneklerin- den biri Almanya'daki N26'dır. 
Bir tane bile kendine ait ürü- 


nü yoktur. Bazen başkalarının ürünlerini kendi platformlarında kullanır, bazen kendini bir servise çevirip farklı platformlara girer. 


3. Görünmez servisleri olan: Bir yerde ödemenizi yaparken bir anda aslında kendi bankanızın bir servisi ile ödeme yaptığınızı ama bunu hissetmediğinizi anladığınız an sizin bankanız açık banka olmuş demektir. Bir elektronik ticaret sitesinden alışveriş yaparken veya bir e-devlet portalinde vergi ödemenizi yaparken bir anda şifrenizle ödemenizi bankanız aracılığıyla yapabilmek bankanızın sizin oldugunuzyerdeolmayıönemseyenbir banka olduğunu gösterir. 


Gördüğünüz gibi açık banka olmak öğle yemeğinde hizmet vermek değil artık. Tüm bu bahsettiklerimi yapabilmek için en önemli nokta ise insan kaynağı. Özellikle bu yeni ekonomiyi anlayabilen ve bu konuda tecrübesi olan bankacılar bulmak dijital bankacılık veya BT ekibine adam almaktan daha büyük bir stratejiyi gerektiriyor. Bu insan kaynağı- nın devamlı ekosisteme bağlı ve öğrenen bir yapının üzerine inşa edilmesi gerekiyor. 


İşin özü, açık bankacılık işi sadece bir sandbox açmak ve 


API'lar yazmaktan ibaret bir iş değildir. Yeni iş modelleri geliştirmek ve ekosistemi iyi anlamak gibi farklı kaslarınızı kullanmanızı gerektirir. 
Özellikle Avrupa'da büyük gelişmelere gebe olan açık bankacılığın en önemli etkisini sınır ötesi bankacılık fırsatları arayan şirketlerin farklı kullanımlarında izliyor olacağız. 
Umarım 2018 yılı bu açıdan gelişmiş bir çok yeni modeli görebileceğimiz bir yıl olur. 
Hepinize sağlıklı, huzurlu ve açık bir 2018 dilerim. 
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DiJITAL 


TRANSFORMASYON MU YAPIYORLARMIŞ? 


Geçmişte reklam yalnızca bir masraf olarak görülüyordu. Ancak dijital çağda bu, daha çok gelecekteki çevrimiçi itibarınıza ve değerinize yapılan 


bir yatırım olarak görülmeli 


Ç AYKUT ASLANTA 


Çok kısa ömre sahip ve 


bir daha asla izlenmeyecek olan maliyeti yüksek reklamlar, önümüzdeki yıl izlenebilen videolara daha fazla dahil olacak. Bu yeni medyalar ise Google tarafından indexlenmekte ve Facebook ile Twitter üzerinden paylaşılmakta. 
Medya oluşturma, marka degeri kazandıran ve kazandırmaya da devam edecek olan bir dijital içerik varlığıdır. 
Dijital içerik 

Web siteniz en önemli dijital varlığınız. Size ait olan ve üzerinde en çok kontrole sahip olduğunuz bir varlık. Google, Facebook veya Twitter'ın burada bir kontrolü söz konusu değil. Ancak bir web sitesi, içerikleri okumak ve görüntülemek için insanları sürekli geri getiren yaşayan, nefes alan ve evirilen bir bir çekim alanı olmalıdır. 


Yerelden 


ziyade küresel 


düşünmek 
Rakipleriniz artık sadece yerel değil. Türkiye'ye çok ya- 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twitter.com/aykut aslantas 


kın zamanda gelecek Amazon, sokağınızın köşesindeki kitap dükkanı ve pek çok işletmenin küresel rakibi konumunda. 
Küçük düşünmeyi artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü artık tüm dünyaya sosyal medyada paylaşılan bir tweet, e-posta veya blog yazısı ile ulaşabiliyoruz. 


Robotların yükselişi 

Pazarlama eskiden yalnızca bir sanattı. Son zamanlarda ise bu durum teknoloji ve bilimle birlikte çok daha güçlendi ve daha iyi bir hale geldi. 
İnsan sezgileri ve yaratıcılığı ise verilerle ile güçlendirilme- ye devam ediyor. Medyanın parçalara ayrılması yardıma ihtiyaç duyduğunuz boyutta dijital pazarlama yapmanız anlamına geliyor. Dijital pazarlamacılık platformları, belli boyutlarda yayın ve pazarlama faaliyetleri yürütmenize olanak sağlayan otomasyon araçları sunuyor. 


Ücretli dijital reklam 
Neyin işe yarayıp neyin ya- 


ramadığını bilmek, Facebook pazarlamacılığına yönelik olarak harcanan paraların doğru yaratıcı içeriklere yönlendirilmesini, doğru hedef kitlelere yaklaşılmasını ve en çok işe yarayacak eylem çağrılarının belirlenmesini sağlıyor. Pazarlama verimliligi de ayrıca izlenim, etkileşim ve tıklamalar bakımından da ölçülebiliyor.Günümüzde neredeyse tüm veri noktalarını ölçme kabiliyetine sahibiz. 
Ölçüm, dijital dünyanın en iyi olduğu konulardan biri. Ancak bunu yapmak için neyi ölçmenizin gerektiğini bilmeniz ve gereken dijital araçlara sahip olmanız gerekiyor. 


E-posta canlılığını hala 


koruyor 

E-posta hala varlığını koruyan bir dijitaltrend. Sosyal medya ve tüm çoklu mesajlaşma uygulamalarının (Facebook Messenger, WhatsApp, Hangout ve dahası) yükselişi, insanların e-postanın geleceğini sorgulamasına neden oldu. 
Yakın zamanda da ortadan kalkacağa pek benzemiyor. 


Hala temel iş iletişim aracı olma özelliğini koruyor. İşyerlerindeki ekiplere yönelik bir sohbet uygulaması olan Slack'in kurucusu Stewart 


Butterfield e-posta hakkında şunları söylüyor : “Her ne kadar herkes nefret etse de epostanın varlığını sürdürmesinin nedeni e-postanın pek çok faydasının olması ve resmi iletişimler için en ortak payda olmasıdır”. 


Kişiselleştirmenin gelişimi 
Çevrimdışı ve çevrimiçi olarak dikkati yakalama ve elde tutmanın anahtarı ilgiyi üzerine çekmektir. İlgi çeken ve satış sağlayan içeriğin sunulması sizi fark etmeleri ve e-posta listesine abone olmaları için müşterilerin ilgi alanlarının belirlenmesi anlamına gelir. Günümüzde, e-postadan kişiselleştirilmiş pazarlama olanağı sunan pazarlama yazılımlarına kadar uzanan çeşitli dijital pazarlama teknolojileri mevcut. Ayrıcatüm işletmelerin kaynakları arasında olan ve kolayca erişilebildiği bir varlıktır. 


Ücretli 

sosyal medya reklamcılığının sonu gelmeyen 


artışı 

Sosyal medya ücretsizdi. 7 yıl önce bir çok pazarlamacının da ilgisini çeken şey buydu. 
Ancak durum değişti. Facebook, sayfalara yönelik organik erişimi neredeyse sıfıra indirdi. Facebook takipçilerinize mi ulaşmak istiyorsunuz? O zaman bedelini ödemeniz gerekiyor. Artık tüm sosyal ağlar oyuna dahil oldu ve sosyal medyanın medya kanallarından herhangi biri haline gelmesiyle birlikte bu gerçeklik ortadan kalkmayacak. Buna uyum sağlamak zorundasınız. 
“Sağladığı şeyin ne olduğunu bilene kadar trafik için ödeme yapmayın.” 
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BILE CEBİNDE AKILLI 


TELEFON VAR! 


Yıllardır süre gelen tartışmadır: Nasıl oluyor da düşük gelirli bir kişi, maaşının iki 
katı hatta üç katı kadar fiyatı olan bir telefona sahip olabilir? Nasıl oluyor da 12 
yaşını geçen her çocuğun elinde fiyatı ortalama bin 500 TL olan bir akıllı telefon olabilir? Bu tartışma bitmez, belki de 10 yıl sonra akıllı telefonlar yerini minik robot asistanlara bıraktığında bile bu tartışma devam edecek 


Hep deniliyordu ya, “bilgisayar okuryazarlığı artırılmalı” diye. Bilgisayar okuryazarlığı artırılamadı, hep bir uzak hedef olarak kaldı. Ama mobil cihaz okuryazarlığı kendiliğinden arttı ve oldukça iyi durumda. 
10 yıl öncesinin süper bilgisayarı denilen cihazların daha gelişmiş halleri şu an cebimiz- de duruyor ve bizler bu süper bilgisayarları artık hayatımızın her alanında kullanıyoruz. 


Bugün teknolojinin geldiği noktada, Türkiye ölçeğinde mobil internetin kapsamadığı alan neredeyse kalmadı, akıllı telefon sahipliği yüzde 50 seviyesini geçmiş durumda, internetteki sayfa ziyaretleri ve servis trafiklerinin neredeyse yüzde 60'ı mobilden gelirken, kişi başı mobil veri tüketimi aylık 3 GB'a kadar dayanmış durumda. Dünya ortalamalarına göre Türkiye'nin akıllı telefon kullanım oranı ve mobil veri tüketim oranı oldukça yüksek olmasına rağmen, listenin ilk 
10 ülkesinden sadece biraz 
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GÖKHAN AHİ twitter.com/mgokhanahi 


gerideyiz. 


Bu rakamlar gösteriyor ki, inşaat işçisinden taksi sürücüsüne, doktorundan mühendisine, ev hanımından öğrencisine kadar herkes bir şekilde akıllı telefona ve mobil internete sahip olmak istiyor. Neden ihtiyaç duymasın ki? Metroda, otobüste, restoranlarda, parklarda herkesi elinde bir akıllı telefonla görmek mümkün. Kimisi video seyrederken kimisi kitabını okuyor, kimisi arkadaşlarıyla mesajlaşıyor, kimisi de sosyal ağlarda duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Navigasyon kullanmayan ve internetten müşteri almayan taksici kalmadı. Mahalle bakkalı siparişini alırken, mahalle kuaförü randevusunu WhatsApp'ten verebiliyor, daha ne olsun? 


İşin bireysel ihtiyaç kısmı bir yana, akıllı telefon ve mobil internet sahipliğinin toplum ve insanlık açısından oldukça büyük faydaları olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda her devlet gerekirse özel bir teşvik 


programı açıklamalı ve nüfusun büyük kısmını genç / yaşlı demeden akıllı telefon ve mobil internetle tanıştırmış olmalı. Zaten, son 10 yılda doğmuş tüm çocuklar masaüstü bilgisayarlardan ziyade, akıllı telefon ve tabletlerle büyümüşlerdi, bu sebeple yabancılık çekeceklerini sanmam. 


Dar gelirlinin akıllı telefonunu eleştirmek yerine akıllı telefon üretmeyi 


düşünmek 

Akıllı telefon ve mobil internet, yarının teknolojilerine daha uyumludur ve bu yeniliklere daha kolay bir geçiş sağlar. 
Cihazların mobil olması, daha çok veri, daha çok ölçüm ve daha çok analiz demektir, dolayısıyla verimlilik birkaç seviye daha artacaktır. Akıllı telefon sahipliğinin artması, yurdun uzak mesafelerinde ve gelişmemiş bölgelerinde bulunan bireylere daha fazla ekonomik katılımı sağlar. Akıllı telefonlar ile engelli bireyler, hayatın sosyal ve ekonomik alanlarında daha fazla yer alabilirler ve katkıda bulunabilirler. Eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlara 


erişim mobil olarak kolaylaşır, vatandaşlara sunulan kamusal hizmetler daha çok kişiye daha etkin bir şekilde ulaştırılabilir. 
Akıllı telefon ve mobil internet sahipliği daha çok ve daha çeşitli iş alanları yaratır ve işsizliği azaltır. Ürün ve hizmetler için daha geniş pazarlama imkânları doğar, dijital hizmetlerin çeşitliliği ve sürekliliği artar. 
Bilgiye ve haber kaynaklarına ulaşım kolaylaşır. Kamu hizmetleri ve kamu daha çok şeffaf hale gelir, demokratik katılım daha da fazlalaşır. 


Olumsuz yanları yok mu, elbette var. Akıllı telefon ve mobil internet, kitleleri manipüle edebilmek için; toplumları ayrıştırmak ve aralarındaki farklılıkları derinleştirmek için; ayrıca izlemek, denetlemek ve kitlesel olarak gözetlemek için de devletlere veya global şirketlere büyük olanaklar sağlıyor. 


Olumsuz yanlar ayrı bir yazı konusu olmalı mutlaka. Ancak şimdilik, dar gelirli kişilerin akıllı telefon sahibi olmasını eleştirmekten vazgeçmek, akıllı telefon üretmenin ve herkesi bir şekilde akıllı telefon sahibi yapmanın yollarını bulmak gerekiyor. 
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TERNOLOJİI uyasınna 


2017'NİN GLOBALDE ÖNE ÇIKANLARI 


Teknoloji dünyası 2017'yi satın almalardan virüs saldırılarına, yönetici tartışmalarından kripto paralara değişen bir gündemle geride bıraktı. 
Geçen yıldan öne çıkan olayları bir araya getirdik 


EE 
Petya virüsü patlak verdi 


Haziran ayının son günlerinde Rus hükümetinin çoğunluğuna sahip olduğu petrol şirketi Rosneft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket sunucularının çok büyük bir siber saldırı altında olduğunu açıkladı. Aynı dönemde Ukraynalı uçak üreticisi Antonovw'un da bazı banka, enerji şirketleri ve havaalanlarıyla birlikte siber saldırı altında olduğu bildirildi. Petya isimli virüs, Ukrayna ve Rusya'daki birçok holdingin işletim sistemine saldırı gerçekleştirdi. Siber saldırı tehditlerini erkenden belirleyen Rus IB şirketinin verilerine göre, virüsün, Rusya ve Ukrayna'nın petrol, telekomünikasyon ve finans şirketlerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı daha sonra dünyada birçok daha yayıldı ve küresel reklam 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holding WPP de bu saldırılara maruz kaldı. m 


ii 

Elon Musk-Mark Zuckerberg'ün yapay zekâ tartışmaları 


Temmuz ayının başların- da Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, birçok bilim insanının yaptığı gibi, yapay zekâdaki gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Musk, ABD'deki eyaletlerin yapay zekâyı düzenleyen yasalar çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, yapay zekânın insanlığın geleceği için tehlike barındırdığını getirdi. 
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise “Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. Iyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. 
Gerçekten olumsuz ve bazı yönlerden de sorumsuz buluyorum” dedi. Musk'ın bu açıklamaya cevabı 


gecikmeden geldi ve şunları söyledi: “Bu konuyu 


Mark'la konuştum. Konuyu 


pek anlamıyor.” « 


El 
Bitcoin'in önlenemez yükselişi 


1 Ocak 2017'de 970 dolar 
olan kripto para Bitcoim'in 
4 Aralık 2017'deki değeri 


11 bin 167 dolar idi. Yani, 11 
katı aşan bir artış bir söz konusu. Ocak 2016'daki ortalama fiyatı 366 dolar iken, Aralık 2016'daki fiyatı ise 967 dolar seviyesindeydi. Bu dönemdeki artış ise yaklaşık 3 kat oldu. Geçen yıl zaman zaman düzenleyici kurumlar ve merkez bankaları tarafından manipülatif olarak değerlendirilen Bitcoin, bu fiyat artışlarıyla dikkat çekmeyi başardı. n 


Uber'deki cinsel taciz skandalı 


Piyasa fiyatı 70 milyar doları geçen taksi çağırma uygulaması Uber, bu degerle dünyadaki en değerli start-up olarak ele alınıyor. 
Fakat Uber geçen yılı çeşitli olumsuzluklarla kapattı. 
Bunların başında Şubat ayında patlak veren cinsel taciz skandalı oldu. Uber'de Kasım 2015'de konum güvenilirlik mühendisi olarak çalışmaya başlayan Susan Fowler, şirket içindeki cinsiyetçi yönetim tarzını açığa çıkaran bir blog yazısı yayımladı. Susan Fowler, göreve başladığı ilk günden itibaren cinsiyetçi bir yönetimle karşılaştığını iddia etti ve yöneticisinin şirket sohbet platformu üzerinden kendisini taciz etmeye başladığını belirtti. 
İddiaların araştırılmasının ardından Haziran'da Uber İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emil Michael ile ardından Uber CEO'su Travis Kalanick görevlerinden ayrıldı. « 


Dünyada ilk defa yapay zekâdan sorumlu bakan atandı 


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesinde yapay zekâdan sorumlu bakan atandı. 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama, 


BAE Yapay Zekâ Bakanı olarak görev alacak. Genç bakanın gündemindeki konular arasında yapay zekânın kullanımı, teknolojik gelişmelere uyum ve gıda güvenliği de bulunacak. Al Olama, daha önceki görevinde Başbakanlıkta gelecekten sorumlu yönetici görevindeydi. BAE 2070 
yılı vizyonu kapsamında teknolojiye çok ciddi yatırım yapıyor. BAE geçmişte drone, robot ve otonom araçlara yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. « 

wi 

P&G ve Unilever, dijital reklam bütçelerinden kesintiye gitti 


Hızlı tüketim ürünleri devleri P&G ve Unilever, 


geçtiğimiz yıl dijital reklam bütçelerinde 140 milyon dolar kesintiye gitti. Markaların yaptıkları bu kesintinin ardından platformlardan şeffaflık beklentisi öne çıktı. Zira, her iki marka 

da platformların yeteri kadar şeffaf olmadığını düşünüyor. Hatta, Unilever CMO'su Keith Weed Cannes Lions'da yaptığı konuşmada bu yöndeki talebini paylaşmıştı. Konuyla ilgili son gelişme ise dijital reklam bütçelerindeki bu kesintinin satışlara yansıması hakkındaydı. P&G'nin paylaştığı veriler satışlardaki düşüş beklentisinin aksine yüzde 2'lik bir artışa işaret ediyordu. m 


Bi 

Vodafone'un yeni marka stratejisi ve sloganı 


Vodafone Ekim 2017'de yeni marka stratejisini açıkladı. Marka bu kapsamda logosunu ve söylemini de değiştirdi. En son 2009'da sloganını “Power to You” olarak yenileyen Vodafone, artık “The Future is Exciting. Ready?” (Gelecek 


heyecan verici. Hazır mısınız?) sloganını kullanıyor. 
Vodafone'un yeni stratejisi 
6 Ekim'de markanın faaliyette olduğu 36 ülkede bir reklamla paylaşıldı. Yeni strateji, teknoloji ve dijital hizmetlerin toplumu dönüştürmede pozitif bir role sahip olacağı içgörüsün- den yola çıkıyor. Vodafone'daki bu değişim 33 yıllık şirket tarihindeki en geniş reklam kampanyasıyla tanıtmaya başladı. m 


Ez 
Twitter 280 
karakter oldu 


Twitter kuruluşundan bu yana 140 karakter olan vuruş sayısını Eylül sonunda 280'e 

çıkardı. Twitter, 


konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amacımız Twitter'ı Twitter yapan hız ve özlügü koruduğumuzdan emin olmak için bu değişikliği mümkün kılmaktı.Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştık” bilgisini verdi. Japonca, Korece ve Çince dillerinde düşünceleri sığdırmaya çalışmak gibi bir sorun olmadığı için bu 


diller 140 karakter ile kullanılmaya devam edecek. 
Twitter'dan verilen bilgiye göre, aslında, bu diller yazı sistemlerindeki yoğunluk nedeniyle Tweetlerde her zaman daha fazla şey ifade edebiliyorlardı. m 


pe) 

Game of 
Thrones'un senaryosu çalındı 


Bir grup hacker, Game 

of Thrones'un yapımcısı HBO'nun sistemine girdiklerini ve dizinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu ele geçirdiğini açıkladı. 
Grup, Entertainment Weekly dergisine gönderdiği e-postada, HBO'nun sistemine girerek, 1,5 terabaytlık veri ele geçirdiklerini söyledi.Grup, ele geçirdiği veriler arasında Game of Thrones dizisinin ABD'de Pazar günü yayımlanması planlanan yedinci sezon dördüncü bölümünün senaryosunun da yer aldığını iddia etti. m 
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MOM LA LİDERLER (DİLİDİLIZ 


Geçtiğimiz yıl dijital ekosistemde ülkemiz açısından hareketli bir dönemi geride bıraktık. Satın almalardan Blockchain'e yönelik çalışmalara, yerli otomobil projesinden girişim açılış ve kapanışlarına birçok gelişmeye şahitlik ettik 


Elon Musk'ın 
Türkiye'ye gelmesi 


Tesla Motors ve SpaceX Kurucusu Elon 
Musk, Kasım 2017'de Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmenin odak noktasının Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının uzaya fırlatılması olduğunu söyledi. Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile bu konuda anlaşma yapacaklarını ifade eden Kalın,””Bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Bunu konuştuk” ifadelerini kullandı. 
Kalın'ın verdiği bilgiye göre, elektrikli otomobiller, sürdürebilir enerji ve yer altından trafik sağlanması gibi birçok farklı konu da görüşmede ele alındı. m 


2210: 


Enes 
Batur'un Altın Kelebek'te ödül alması 


YouTuber Enes Batur, 
44. Altın Kelebek Ödülleri'nde “En İyi YouTuber/Instagram- mer” kategorisinde ödül aldı. Altın Kelebek Ödülleri'nde bu sene ilk defa verilen En İyi YouTuber/Ins- tagrammer kategorisi de değerlendirildi ve Enes Batur bu kategoride ödül kazanan isim oldu. Enes Batur'un YouTube'da 5,4 milyon abonesi bulunuyor. “En İyi YouTuber/Instagrammer” kategorisinde aralarında Aslı Kızmaz'dan Ruhi Çenet'e, Başak Dizer'den Orkun Işıtmak'a değişen 17 isim ödülü kazanmak için mücadele etti. m 


* DIGITALAGE.COM.TR 


Prof. Dr. 
Asuman 
Ozdağlar'ın 
MIT'de bölüm başkanı olması 


Prof. Dr. Asuman Özdağlar, 1 Ocak itibarıyla MIT Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı olarak atandı. 
Özdağlar, 1 Temmuz 2017'de bu bölümün başkanlığına geçici görevle getirilmişti. Özdağlar halefi Anantha Chandraksan aynı üniversitede Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevine terfi edince bu göreve atandı. 


Prof. Özdağlar'ın başına getirildiği bölümün özelliği şu: 
Bu bölüm, MIT'nin 

en büyük akademik birimi. Zira, bölümde bin 274 lisans ve bin 
943 lisansüstü öğrenci 
öğretim görüyor. Prof. 
Özdağlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi 


Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 1996'da mezun olduktan sonra 1998'de MIT'de yüksek lisans ve 2003'te doktorasını tamamladı. m 


Yerli otomobil projesini kazanan firmaların açıklanması 


Uzun süredir üzerinde spekülasyon yapılan yerli otomobil projesinde çalışacak firmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Vestel yerli otomobil projesinde birlikte çalışacaklar. 
Projenin özel sektör koordinasyonunu 
TOBB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlenecek. Proje kapsamında yerli otomobilin prototipi- nin 2019'da tamamlanması planlanıyor. 


İlk otomobilin ise 
2021 yılında satışa 
sunulması öngörülüyor.m 


Merkez 
Bankası ve 
TUBITAK'ın 
Blockchain çalışma grubu kurması 


TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Blockchain üzerine bir araştırama laboratuvarı kurdu. 
Yeni açılan internet sayfasında bu alanda neler yapılacağını 

ve çalışmaların hedeflerini paylaşan BİLGEM, kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak, güven merkezleri içeren yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması için blok zinciri tabanlı tasarım ve geliştirme 


çözümleri sunduğunu belirtiyor. Merkez Bankası ise bu teknolojiyi daha iyi anlamak ve anlamlandırmak için bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu. m 


Markafoni'nin kapanması ve tekrar açılması 


Haziran 2008'de Sina Afra, Tolga Tatari ve Emre Sarı tarafından 2008'de kurulan Türkiye'nin ilk özel alışveriş kulübü Markafoni, 

30 Haziran 2017'de 
kapanacağını duyurdu. Fakat 10 Temmuz 2017'de gelen bir açıklamayla İngiliz giyim markası Select'in yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, Markafoni'yi satın aldığını 
açıkladı. Markayı 15 
milyon dolara satın alan Mahiroğlu, önümüzdeki üç yıl içinde 
15 milyon dolar daha 
yatırım yapacağını bildirdi. m 


ASELSAN'ın en değerli 


şirket olması 


14 Kasım 2017 itibarıyla ASELSAN, Borsa İstanbul'da (BIST) hisseleri işlem gören şirketler arasında en değerli şirket konumuna ulaştı. ASELSAN 44,2 milyar TL'lik değeriyle banka ve telekom operatörlerini geride bırakarak ilk 
sırada yerini aldı. 11 
Aralık 2017'ye göre karşılaştırıldığında bir yıllık performansı yüzde 200 artış kaydeden ASELSAN, yıl içinde 

en yüksek 47,26 TLlik fiyata ulaştı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 
11 Aralık 2017'de 
paylaştığı açıklamayla Savunma Bakanlığı'ndan 262,9 milyon TLlik termal el dürbünü ve portatif termal kamera tedarik sözleşmesi yaptığını bildirdi. m 


BiTaksi güvenlik skandalı 


Akıllı telefon üzerinden taksi kullanıcısının taksiye, taksinin müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan BiTaksi 

ile taksi çağıran çiftin başına akıl almaz bir olay geldi. 19 Mart'ta taksiye binen çift, gittiği yöne hareket halindeyken kaza yapan 


iki araca rastladı. Şoför, kaza yapan araçlardan birinin içinde kadın 

ve çocuğun sıkışması nedeniyle yolun kapatılmasına çok sinirlenir ve aracındaki yolcuları tehdit eder. Bunun üzerine yolcular da şoförü polise şikâyet eder. Bir hafta sonra Bi-Taksi'den taksi çağıran aynı yolcuları bu kez yine aynı şoför aracına alır ve kendilerini bir haftadır beklediğini 

ve bu kez elinden kurtulamayacaklarını söyleyerek, ölümle tehdit eder ve aracını taksi durağına götürür. 
Diğer şoförler de olaya katılır ve yolcuları tartaklar. Yolcular bu sefer durumu BiTaksi'ye ve polise tekrar bildirir. Bi-Taksi şoförü sistemden çıkarır ve yolculardan özür dileyerek, onlara her türlü desteği vereceğini açıklar. m 


ABD ve 
Ingiltere uçuşlarında dizüstü bilgisayar yasağı 


ABD ve İngiltere, aralarında Türkiye'nin 

de bulunduğu sekiz ülkeden uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçuşlarda kabin 


içinde kullanılmasını yasaklayan bir karar aldı. Kararın ardındaki gerekçe dizüstü bilgisayar, tablet, kamera ve DVD oynatıcı gibi diğer büyük elektronik cihazların bombalı eylemlerde kullanılabileceği yönünde alınan istihbaratlar idi. Gerekli önlemlerin alınmasını ardından yasak Temmuz ayında kaldırıldı ve uçuşlar normale döndü. m 


Booking. 
com'un 
Türkiye faaliyetlerinin durdurulması 


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davada Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Dava TÜRSAB tarafından, birlik üyesi seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açıldı. Site üzerinden Türkiye'deki tesisler için arama yapıldığında herhangi bir sonuca ulaşılamıyor. Yurtdışından aramalarda ise bir sorun görülmüyor.m 
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Amazon'un ayak sesleri duyulmaya başladı 


Uzun yıllardır Amazon'un Türk pazarına gireceği söyleniyordu. 
Bu söylentinin Ağustos 2017'de ete kemiğe büründüğünü belirtmek mümkün. Zira, Amazoon'un Türkiye'de bir şirket kurduğu ve şirket merkezi olarak da İstanbul-Beşiktaş'ı belirlediği biliniyor. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin hâkim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek. 

Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da mevcut. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecek. 
Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda.m 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TÜKETİCİ GÖZÜYLE 


EN DİJİTAL MARKALA 


Ağızdan ağıza pazarlama ajansı FikriMühim ile birlikte perakendeden bankacılığa tüketici gözüyle “en dijital” bulunan markaları belirledik 


FikriMühim ile 
4-6 Aralık 2017 

tarihleri arasında Türkiye'nin 74 ilinden 
2 bin 485 katılımcı ile 
online anket yoluyla görüşülerek gerçekleştirilen araştırmayla nihai amacımız; 2017 yılı içerisinde tüketici gözüyle en dijital markaları belirlemekti. 
En dijital bulunan sektörlerin başında “akıllı telefon pazarı” 
geliyor 
Araştırma kapsamında katılımcılara yönelttiğimiz, “Sizce dijitalleşme hangi sektörlerde daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor,” sorusuna gelen yanıtlar tüketicinin kurumsal düzeydeki dijitalleşmeyi de iyi takip ettiğini bize gösteriyor. Buna göre tüketici gözüyle en dijital bulunan sektörler; Akıllı telefon, bankacılık ve bilgisayar teknolojileri. 


Katılımcılara yöneltilen “Sektör bağımsız olarak düşündüğünüzde aklınıza gelen “en dijital” ilk 

üç marka hangileridir” sorusuna gelen yanıtların yüzde 54'ü bu kategorinin birincisini Samsung Türkiye olarak belirliyor. 
Samsung Türkiye'yi yüzde 39 ile Apple ve yüzde 18 ile LG Türkiye takip ediyor. Bu kategori ile ilgili yaş kırılımlarına baktığımızda özellikle 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 60 gibi yüksek 

bir oranla Samsung'u daha dijital bir marka olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Tabii bu seçimde gençlerin fiyat ve özellik açısından daha fazla çeşitliliğe sahip olan Samsung'un ürünlerine erişim olanaklarının daha fazla olması bir neden olarak gösterilebilir. Ve tabii markanın tüketici elektroniği grubundaki ürünleri ile farklı yaş gruplarına da hitap ettiğini hesaba katmalıyız. 
Gelelim farklı sektörlerde en dijital bulunan markalara; 


Bankacılık 


Akıllı Telefonlar 


Dayanıklı tüketim ürünleri 


Bilgisayar 


Perakende-Giyim 


Perakende-Gıda 


Perakende-Teknoloji 


Zincir Restoranlar 


Basılı Yayınlar 


Künye: Tüketici gözüyle yılın en dijital markalarının belirlendiği araştırmaya demografik açıdan baktığımızda 25-34 yaş grubunun yüzde 53 gibi 

bir oranla ağırlıkta olduğu ilk etapta göze çarpıyor. 
Kalan katılımcıların 

yaş grubu açısından değerlendirmesinde ise 35-44 yaş grubu yüzde 26, 18-24 yaş grubu yüzde 15 ve 
45 * yaş grubunun yüzde 
6'lık oranlar ile araştırmada yer aldıklarını görüyoruz. 
Katılımın şehirler açısından değerlendirmesinde ise İstanbul yüzde 40 ile başı çekerken, O'nu yüzde 15 ile Ankara ve yüzde 13 ile İzmir izliyor. 


md 


fikrimühim 


GELECEĞİN MARKA LiDERLERi OKUL'DA! 


Marka Okulu, iş dünyasının yeni nesil liderlerine marka yaratmak ve yönetmek için gerekli temeli kazandıran, en güncel konuların gerçek vaka analizleriyle incelendiği, akademi-sektör iş birliğiyle doğmuş, bir pazarlama iletişimi yüksek lisans programıdır. 


başvuruları devam er 


Marka Okulu'yla tanışın, pazarlama iletişiminde ustaların arasında ustalaşmaya hazırlanın. 


TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ 
VE DAVRANIŞLARI 


TÜKETİCİ 


A İ STRATEJİKMARKA PSİKOLOJİSİ VE ; 
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AKAN ABD 
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SHOPPER 
PAZARLAMA 


İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ VE MEDJACAT İŞ BİRLİĞİYLE 


02123117364 02122822640/117 > İstanbul 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pelin.yesiltepeG©bilgi.edu.tr 


markaokulu.bilgi.edu.tr 


PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 


© KRONOLOJİ 


2017'de 


dünya ve lürkiye'de dıjitalıimn dönüm noktaları 


2017 gerek dünya gerekse ülkemizde teknoloji sektörü 
açısından epey hareketli geçti. Bu bölümde yıl içinde öne çıkan ve gündem olan gelişmelerden kronolojik bir derleme 


ile karşınızdayız 


iPhone 10 
yaşında. İlk iPhone Ocak 2007'de duyuruldu ve Nisan 2007'de piyasaya çıktı. 


TUSIAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik oldu. 


Altavia, Dekatlon Buzz'ı satın aldı. 


Danimarka hükümeti dev teknoloji şirketleri ile iletişimini yönetebilmek için "Dijital Büyükelçi” atama kararı aldığını açıkladı. 
Mayıs'ta Casper 
Kiynge bu göreve atandı. 


7 7 


 Uber'decinsel taciz skandalı patlak verdi. CEO Travis Kalanick istifa etti, yeni CEO Dara Khosrowshahi oldu. 


“ Popüleriçerik platformu Medium, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı 


- Intel Türkiye'nin yeni genel müdürü 
: Yalım Eriştiren oldu. 
- Eriştiren, Burak 

“ Aydın'ın yerine bu 

“ göreve atandı. 


 ABD)'yedirekt uçuşlarda aralarında Türkiye'nin de 

© bulunduğu dokuz havaalanından cep telefonu dışındaki 

- elektronik cihazların kabine alınması yasaklandı. 


Snapchat17 dolarlık fiyatla New 

York Borsası'nda halka açıldı 


Şubat2016'da kapanan organik 
“ ürün satış sitesi Tazedirekt yeniden 
© açıldı 


Tenceni, Tesla Motors'un yüzde 
5'ine 1,78 milyar 


dolara satın aldı 


- arşivini trtarsiv.com - sitesi üzerinden açtı 


Booking. 

COM, TÜRSAB'ın 

başvurusu üzerine ülkemizdeki faaliyetlerini durdurdu 


Tesla Motors 51 
milyar 750 milyon 
- dolarlıkhisse 
- değeriyle en değerli otomotiv markası oldu 


Profesyonellere 
- yönelik sosyal 
 ağLinkedIn, 500 
milyon aboneye ulaştığını açıkladı 


Wikipedia, 
Türkiye'yi terör 

“ örgütü DEAŞ'la aynı zeminde gösteren yayınları nedeniyle kapatıldı 


; 
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Twitter'da 
100 milyon 
 takipçiyi 

- geçen | 


Netflix, Türkçe içerikli ilk orijinal 


dizisini yapacağını duyurdu. Dizinin 


başrolünü Çağatay Ulusoy oynayacak 


Fidye yazılımı (ransomware) 


— saldırısı WannaCry TRT,200 bin saatlik 


patlak verdi. 99 
ülkedeki 230 

bin bilgisayara bulaşarak 28 dilde 


fidye talep eden geniş çaplı bir siber 
© saldırıydı olduğu düşünülüyor 


WannaCry 


Mizah dergisi 
Penguen kapandı. 
Dergi kapanma 


gerekçesi olarak 
“ yazılı basının içinde 


bulunduğu sıkıntıları 


gösterdi 


Sanatçı Kutluğ 


Ataman sansür vekorsanakarşı 

- YouTube kanalı 
Witch TV'yi hayata geçirdi 


Katy Perry 


kişi oldu 


Facebook aylık 
2 milyar kullanıcıya 
ulaştığını açıkladı 


Özel alışveriş sitesi Markafoni kapandı 


Yemeksepeti'nin de sahibi olan Deli- 


very Hero, 25,5 Euro 


Ege Ertem, 
Zorlu Ventures ABD ofisinin yönetici 


değerle Frankfurt Borsası'nda halka açıldı 


direkt uçuşlarında uygulanan elektronik eşya 


yasağı kapsamından Twitter tarihinin 


- en çok beğenilen 
- mesajı oldu 


çıkarıldı 


Küresel reklam holdingi Publicis, Marcel isimli platformuyla yapay zekâyı reklamcılıkla buluşturmayı hedeflediği oluşumu 


açıkladı 


Instagram daha sağlıklı 

bir ölçümleme için API'larını reklamverenlere açma kararı aldı 


- Gameot 

Thrones dizisinin 

de yapımcısı olan 

- HBO'nun sosyal 

- medya hesaplarına siber saldırı yapıldı 


ortağı oldu. Ertem, 


- Intel Türkiye ve 
- global ofisinde 
- çeşitli görevler üstlenmişti 


THY, ABD'ye giden (o ESKİ ABD Başkanı Barack Obama'nın 
- ırkçılık karşıtı 


- tweet'i 3 milyondan 


fazla beğeniyle 


| ei 
*No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." 


Bi, 
,ı ©; 


« Apple'ın efsanevi kurucusu Steve 

- Jobs'ın hayatından bir kesit sinemadan sonra “The (R) 

- evolution of Steve 

- Jobs" (RSI) adıyla operaya taşındı 


 yerliarama 


Yaani'yi 
- tanıttı 


Google, HTC'nin mühendislik ve 


tasarım ekiplerini 
“ 11 milyar dolara 


bünyesine kattı 


Twitter, kullanıcıları için 
280 karakteri test 


- etmeye başladı 


Angry Birds 


isimli oyunun 


yapımcısı Rovio, 


Helsinki Nasdag Borsası'nda 11,5 
Euro değerle halka 


açıldı 


Washington post Gazetesi 1 milyon 


dijital aboneye 


ulaştığını açıkladı 


iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 


Türkiye'de satışa 
- çıktı 


Turkcell 


motoru 


Tesla Motors ve 
SpaceX Kurucusu 
Elon Musk 
Türkiye'ye geldi ve 


© Anıtkabir'de verdiği 


pozu uzun süre konuşuldu 


Yerli otomobil projesi için 


: yarışacak beş şirket 


açıklandı 


 Zynga,Peak 


Games'in mobil kart oyunları bölümünü 
100 milyon dolara 
satın aldı 


 ASELSAN,a4.s 


milyar TL'lik hisse değeriyle Borsa İstanbul'un en değerli şirketi oldu 


Yapay zekâ 


— tabanlı işlemci 


barındıran ilk 


 telefonolma 


özelliğine sahip 
Huawei Mate 10 Pro 


ve Huawei'nin ilk 


dört kameralı üyesi olan Huawei Mate 
10 Lite Türkiye'de 
satışa sunuldu 


iPhone'un 10. yıl için özel duyurduğu modeli olan iPhone 


: X, Türkiye'de satışa 


sunuldu 


TUBITAK, 
Blockchain 

için araştırma laboratuvarı kurduğunu açıkladı 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Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin'le ilgili uyarıda bulundu 

ve Bitcoin'in finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçtiğini söyledi 


Slovenya'daki 
NiceHash isimli Bitcoin şirketine siber saldırı düzenlendi. 
Saldırıda yaklaşık 
70 milyon dolarlık 
Bitcoin çalındı. 


Türkiye'de internetin başlaması ve yayılmasında büyük katkıları olan Doç. 
Dr. Mustafa Akgül vefat etti. 


Kısa mesaj servisi (SMS) 25 yaşına girdi. İlk SMS 3 Aralık 1992'de gönderilmişti. 
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vdf iLE ARAÇ KREDİSiİNDE 


DiJiTAL DÖNEM! 


vdf olarak biz kimiz, ne yapıyoruz? 


VE 


ilk taşıt kredisini 2000 yılında verdik ve finansman sektörünün en eskilerinden biri olduk. 


elell yılında müşteri memnuniyetini ilke edinerek kurulan vdf Sigorta, iejlel yılında aktif olarak faaliyetine başlayan vdf Faktoring ve 

e yılında kurulan vdf Filo Kiralama ile otomotiv finansman sektöründeki tüm halkaları tamamlamış olduk. 


Gerek müşterilerin gerekse yetkili satıcıların ihtiyaç duydukları her alanda farklı ürün ve hizmetler sunarak otomotiv yaşam döngüsündeki her sürece değer katıyoruz. 


TÜM İŞLEMLER ELİNİZİN ALTINDA! 


Dijitalleşen dünyada artık şirket hedefleri, müşteri beklentileri, çalışma şekilleri ve bunun gibi birçok süreç ve hizmet günden güne değişiyor ve hızlanıyor. 


vdf olarak biz de otomotiv yaşam döngüsünde öncü olarak hizmet verdiğimiz tüm alanlarda mobil çağın gerekliliklerine uygun ve müşteri ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş dijital altyapılar kullanıyoruz. Tüm mobil uygulamalarımızı AppStore ve Google Play ile ücretsiz indirme imkânı sunuyoruz. 


vdf Mobil uygulamasıyla tüm kredi işlemleri cepte! 


Tek tıkla mevcut kredinizi ve ödemelerinizi görebilir, tüm yenilikler ve (ji fn) Li kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. ; Li 
Volkswagen Doğuş Finans müşterisi olmasanız bile satın almayı El © düşündüğünüz araç üzerinden kredi hesaplaması ve kredi başvurusunda 


bulunarak Volkswagen Doğuş Finans ailesine katılabilirsiniz. 


© Sıfır veya 2. el tüm araçlarınız için kasko ve trafik poliçeleri satın alabilir, DEİL Poliçe yenilemelerinizi yapabilir, ri Poliçeleriniz ile ilgili taleplerinizi oluşturabilir, LIİR Poliçe detaylarınıza ulaşabilir, 


Kampanya, duyuru ve bildirimlerden anında haber olabilir, 


Kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir, Kaza anında hasar servisine ulaşabilirsiniz. 


vdf Filo Mobil uygulamasıyla filonuza dair her şey! 


ru dk Yeni araç kiralama teklif talebinde bulunabilir, DI DI 


Bakım & onarım ve yol yardım talebi oluşturabilir, (sl ü 


servis ve lastik işlemleri için randevu alabilir, 


Kaza bildirimi yapabilir, 


gibi ihtiyacınız olan tüm evraklara kolayca ulaşabilirsiniz. 


Available on the ANDROJD APP ON 
| AppStore | P> Google play 


SA 
ED 
© Aracınızla birlikte size verilen kılavuzlara; kaza sonrasında yapılması gerekenler O 


© GAMECHANGER 


yılının oi 


gamechanger'ları 


2013 yılından beri her almanak sayımızda Digital Age editörleri ve yazarlarının değerlendirmeleri ile hazırladığımız”Dijital Gamechanger'lar” seçkimiz için bu 

yıl da “dijitalde oyunun kuralını değiştiren” markaları bir araya getirdik. Dergi olarak belirlediğimiz Dijital Gamechanger'lar çalışmamızda ana kriterimiz şirketlerin kendi sektörlerinde yıl içinde gerçekleştirdikleri hem rekabette kendilerine avantaj sağlayacak hem de sektörün gidişatını 

ve oyunun kuralını değiştirecek bir inovasyon. Bununla birlikte bu çalışma için öne çıkan diğer kriterlerimiz; firmaların yıl içinde Türkiye ve dünyada aldığı ödüller, kendi alanlarında yeni bir disiplin yaratma çabaları ve pazarı büyütme adına yaptıkları yatırım hamleleri. Bu kriterler ışığında 2017'nin dijitalde oyunun kuralını değiştirenler listesiyle karşınızdayız 


Opet 


Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, bu yıl da akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı ve “Akıllı İstasyon devrini başlattı. Sunduğu yenilikçi ürünleriyle 


Da e 


sektöre öncülük eden Opet 2017'de, yeni nesil istasyon teknolojileriyle donatılan “Akıllı OPET İstasyonları” ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bu teknolojiler arasında yer alan “Akıllı Dolum Sistemi”, “Mobil Ödeme” ve “Ücretsiz Wi-Fi” gibi bir çok teknoloji, “Akıllı İstasyon” konsepti dahilinde OPET müşterisinin hayatını kolaylaştırıyor. 


Zubizu 


Alışverişlerde avantajlarla dolu bir dünyayı kullanıcıları ile buluşturan Zubizu, 2017'de uygulama içine otel ve rezervasyon konusunda eklediği inovatif özelliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam 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etti. Zubizu kullanıcıları uygulamaya entegre edilen Z Butonu ile şehrin en iyi restoranlarına hızlı bir şekilde rezervasyon yaptırdı. Diğer bir yenilik olan otel rezervasyon özelliği ile ise kullanıcılar erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmadan kolaylıkla otel rezervasyonlarını gerçekleştirdi. 


Dijital dönüşüm 


Garanti Bankası 


Garanti Bankası geçen yıl şubelerinde dijital dönüşümü başlattı. Hizmet yapısından, iş yapış şekline 

ve şubelerin tasarımına kadar her alanda yeni nesil teknolojilerin entegre edildiği proje ile bankanın tüm şubeleri, “dijitalleşme” odaklı bir şekilde değişiyor. Bu yeni hizmet modelinde, para yatırma ve fatura ödeme gibi basit işlemler için müşteriler bekletilmeden dijital kanallara yönlendirilirken; daha karmaşık bankacılık ürün ve hizmetleri için müşteriyle daha yakından ilgilenilebilen kurguyu destekleyen bir tasarıma yogunlaşıldı. 


Digiturk 


BelN Media tarafından satın alınmasının ardından değişim sürecine giren Digiturk'te 2017'de sayısız yenilik gördük. Platformda en dikkat çekici yenilikler- den biri belN Sports?'un, Türkiye Süper Lig maçlarını, yayın yaptığı mecranın izleyicilerine de ulaştırma- 

ya başlaması. Diğer bir yenilik de belN Gurme'nin, sadece Türkiye'de değil, artık 24 ülkenin yerel dillerinde de seyirciyle buluşması. Hollywood'un ünlü stüdyolarından Miramax'ı satın alan grup, firmanın tüm filmlerini Digiturk ekranına da getirdi. Ayrıca Türk sinemasına yatırım yapmaya devam edecek olan belN Media, Türkiye'den sağladığı yerel içerikleri de dünyaya satacak. 


Turkceli Dergilik 


Gazete ve dergilere sağladığı hızlı ve kolay erişim ile sunduğu görsel zenginlikle okuma alışkanlıklarına yeni bir yön veren Dergilik, 2017'nin ilk 11 ayında 4 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Uygulamanın yenilikçi yanlarından bir diğeri, dergi ve gazeteleri indirip dilediğiniz zaman internetiniz olmadan da okuyabilmenize imkan sağlaması. 


Bahçeşehir Okulları 


12 yıllık STEM tecrübesiyle ülkemizin eğitim sektörüne 
öncülük eden Bahçeşehir Koleji'nde uzun yıllardır erken çocukluktan itibaren uygulanan kodlama derslerinin başarılı sonuçları, yeni Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında kodlama eğitimine verilen önem için bir örnek oluşturdu. Ve 13 Ocak 2017'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni müfredatta, kodlama derslerinin önem kazandığı görüldü. Bu ilham verici vizyon ve kodlama eğitimi konusunda geçtiğimiz yıl yaptıkları sektörel işbirlikleri ile Bahçeşehir Okulları eğitim alanında oyunun kuralını değiştiren kurum. 


Hepsiburada 


Geçen yıl pazarlama departmanın başına dijitalde Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden Yüce Zerey'i getiren Hepsiburada Nisan ayı içerisinde online alışveriş ekosistemine fayda sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeyi hedeflediği Ar-Ge merkezini hayata geçirdi. Yine Nisan 
2017 içerisinde sunduğu teknolojik yeniliklere bir yenisini daha ekleyen Hepsiburada, “Hepsiburada ÇekbuP adlı özelliğiyle beğenilen ürünü internetten arayıp bulma zahmetini ortadan kaldırıyor. Hepsiburada Çekbul sayesinde istenilen ürün fotoğrafı çekilerek tek tıkla bulunabiliyor ve ürün birkaç saniyede satın alınabiliyor. 


Iş Bankası 


Girişimcilik alanında İş Bankası'nı listeye almamızın nedeni bankanın ana destekçisi olduğu Workup platformu. Bu platform girişimcilerin iş fikirlerini ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerine dönüştürecek bir program. Workup'a seçilen girişimciler sunum teknikleri, devlet hibeleri, satış ve pazarlamanın yanı sıra teknik konularda da ücretsiz danışmanlık alabiliyor. Yıl içinde ilk mezunlarını veren bu platformun hayata geçmesinde başrolü üstlenen İş Bankası bizce fintech ve diğer teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçmesindeki katkılarından ötürü bu alanda gamechanger. 


BKM 


Türkiye'de fintech denilince akla gelen ilk kurum BKM. 
Bu alanda sektörü büyütmek için etkinlikler düzenleyen, eğitimler organize eden ve pazarın durumunu ortaya koyan raporlar hazırlayan BKM'nin bu bağlamda 2017'de parçası olduğu en önemli iş Fintech Istanbul 5. 
Buluşması idi. BKM bu alandaki gamechanger olarak Türkiye'nin nakitsiz toplum koşusunda bayrağı taşıma- ya devam ediyor. 


BKM Troy 


İki yıllık bir çalışmanın ardından hayata geçirilen TROY tarafında geçtiğimiz yıl güzel gelişmeler yaşandı. 
Şu anda 15'i banka biri banka dışı olmak üzere 16 kurum TROY logolu kart basabiliyor ve Türkiye'deki tüm POS 


cihazlarında, ATM'lerde ve e-ticaret sitelerinde TROY logolu kartlar kabul ediliyor. TROY tarafında 2017'deki asıl gelişme ise TROYYun Discover ile gerçekleştirdiği 

iş birliği sayesinde, TROY logolu kartların yurtdışında yapılacak işlemlerde de geçerli olması. 


eTA 


Borusarvın “Yeni nesil taşımacılık” ilkesiyle yola çıkan kurumsal girişimi eTA, yük sahibi müşteriler ile yük taşıyan kamyon şoförleri online'da bir araya getiriyor. 
Taşımacılık pazarındaki geleneksel yapıya ve yeniliklere karşı olan önyargıya rağmen pazarın dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan eTA, geçen yıl MediaCat Felis Ödülleri'nde 4 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. 


Yapı Kredi 


Dijital alanda sunduğu yeniliklerle sektörde oyunun kuralını değiştiren banka Yapı Kredi, dijital bankacılıkta devrim niteliğindeki uygulamalarına 2017'de Yapı Kredi “Bankacı Klavye'yi ekledi. Kişiden kişiye para transferi teknolojilerinde buluş niteliğindeki bu gelişme ile Yapı Kredi mobil bankacılıkta öncü rolünü pekiştirdi ve bu kategoride oyunun kuralını değiştiren banka olarak listemizde. 
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Oyunun kuralını 


değiştirenler an 


atıyor 


2017 yılında kendi sektörlerindeki yenilikçi yaklaşımları, ürün ve hizmetleriyle fark yaratan 
markalardan yılı değerlendirmelerini istedik 


Gizem Moral Kunter, Emlakjet Genel Müdürü 


Hayalindeki evi arayanlara hız ve kolaylık sunuyoruz 


Sektörde fark yaratmamızı sağlayan en önemli özelliklerimizden biri gayrimenkule ürün değil hizmet olarak yaklaşma tercihimiz oldu. 
Bunun için teknolojiyi hizmetlerimize doğal bir şekilde entegre ettik. Emlakjet kullanıcıları için 2017'nin önemli ve yenilikçi gelişmelerinden biri bağımsız gayrimenkul veri merkezi Endeksa iş birliği ile hayata geçirdiğimiz yeni hizmetler oldu. Bu iş birliği kapsamında ev aranan bölgenin demografik özelliklerinden seçim sonuçlarına ayrıntılı değerlendirmesini sunan “Bölgesel Analiz” ve ev özelliklerini girerek gerçekçi satış fiyatını öğrenme imkanı sağlayan “Evinin Değerini Öğren” uygulamalarını kullanıcılarımızla buluşturduk. 
2018 yılında Türkiye'nin her 
yerinde hayalindeki evi arayanlara hız, kolaylık ve keyif sunmak için yeniliklere imza atmayı sürdüreceğiz. 


Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye Genel Müdürü 


Vizyonumuz 2020 yılına kadar Türkiye'nin pazar lideri olmak 


MediaMarkt olarak Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil perakendecisi konumundayız. Bağımsız raporlara göre, son 27 aydır kesintisiz bir şekilde tüm pazarın ortalama 
2 katı üzerinde büyüyoruz. 
Son 18 ayda 18 mağaza açarak toplamda 55 mağazaya ulaştık. 2018 planlarımız doğrultusunda yüzde 40 büyüme hedefimizle 30 mağaza daha açarak en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu 
başarılı performansımızı 10 
senedir aralıksız yaptığımız yatırımlara ve tüketiciyi merkeze koyan yenilikçi uygulamalarımıza borçluyuz. 2020 yılına kadar Türkiye'nin pazar lideri olmayı hedefleyen açık bir 
vizyona sahibiz. Bu trendi 2018 
yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz. 


Burak Akın, TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü 


Başarımızın temelinde gençlerle kurduğumuz samimi iletişim var 


Bizim için gençleri yakalamak çok önemli ve başarımızın temelinde aslında onları her anlamda yakalayabilmemiz 

ve onlarla kurduğumuz sıcak ve samimi iletişim yatıyor. 

Bu perspektifle Burger King markamız için daha önce Türkiye'de ilk kez Popeyes için tecrübe ettiğimiz, müşterilerimizi siparişe yönlendiren Facebook Messenger Bot uygulamasını devreye aldık. Yine Popeyes'ın mobil uygulamasını devreye aldık. Yine gençleri yakalamak adına son yıllarda popülaritesi süratle artan ve tüm dünyanın gözünü çevirdiği eSpor kategorisini de gamer'lara özel bir 


menü hazırlayarak sahiplendik. 


Yine aynı şekilde bu kitleyi hedeflerken dijital kanallar başroldeydi. TAB Gıda olarak, 
2018 yılına yurtiçinde binden 
fazla restoranın operasyonlarını yürüttüğümüz bir iklimde giriyoruz. 


Özlem Dağ, 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü 


Eğitimde inovasyon için çalışmaya devam edeceğiz 


Geride bıraktığımız yıl eğitim yatırımlarımıza hızla devam ettiğimiz, farklı alanlarda da girişim ve atılımlar yaptığımız bir yıl 
oldu. Türkiye genelinde 48 
ilde 101 kampüse ulaştık 

ve önümüzdeki dönem için açacağımız yeni kampüslerin planlamasına da hızla başladık. Bir üyesi olduğumuz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin 50. yılını kutladığımız için 2018 yılı bizim için özellikle anlamlı bir yıl. Köklü ve global bir eğitim ailesinden aldığımız gücü geleceğe taşıyacak yenilikçi bir eğitim kurumu olarak 2018 yılında da eğitim yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin sayılarını artıracak ve eğitimde inovasyon için çalışmaya devam edeceğiz. 
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Emlakjet 


“Sen o evi hayal et, gerisi Emlakjet!” sloganı ile 2006 
yılından bu yana satılık veya kiralık dairelere en hızlı, kolay ve eğlenceli şekilde ulaşma imkânı sunan Emlakjet.com, gelişmiş altyapısı sayesinde bu yıl platforma eklediği “Yakınında Ara” ile “Bölge Raporu” ve “Evimin Değeri” özellikleriyle yine sektörde fark yaratmaya devam etti. Emlak sektörüne getirdiği inovatif yaklaşımlarla ev arayanların hayatını kolaylaştıran Emlakjet.com “sokak görünümü” “nasıl giderim? “çevrede ne var” gibi yenilikçi ürünlere ek olarak gelen bu yeni özellikler ve sektörü geliştiren Emlakjet Akademi etkinlikleri ile online emlak pazarında bu yıl da oyununun kuralını değiştiren oyuncu olarak listemizde. 


Mercedes-Benz 


Mercedes-Benz 2017 Mobil Dünya Kongresi'nde birçok dijital yenilikle karşımıza çıktı. Özellikle Türkiye'de de yoğun bir iletişimi yapılan “Mercedes me” otomotiv teknolojilerinde gelinen son noktalardan. Mercedes me, 


araçtan uzakta iken kullanıcılara akıllı telefon üzerinden kalan yakıt miktarını görme veya merkezi kilidi açma/kapama gibi araç fonksiyonlarını gerçekleştirme imkânı sunuyor. Bu ve diğer tüm yenilikler Mercedes Benz'i oyununun kuralını değiştiren marka yapmaya yetiyor bizce. 


Netmarble Türkiye 


Özellikle yerli mobil oyun alanında Türkiye'deki pazarı bu yıl da büyütmeye devam eden Netmarble'dan yıl içinde oyunseverlerin yüzünü güldürecek birçok yeni oyun geldi. Bunlar arasında tamamı Türkçe olan bir oyun olan Savaş Meydanı tartışmasız en fazla öne çıkanı. Diğer yandan Türkiye'deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Türkiye Paramanya Turu'nun son ayağı 100'den fazla oyuncunun katılımıyla geçen yıl İstanbul'da düzenlendi. Netmarble özellikle yerli mobil oyun pazarının güçlenmesi adına sunduğu bu vizyon ile bu alanda oyunun kuralını değiştiren marka oldu. 


BKM Express 


2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı olarak karşımıza çıkan BKM Express, geçen yıl 5. yaşını kutladı. 
Yaklaşık 5 yıl önce 9 banka ve 5 üye iş yeri ile yola 

çıkan BKM Express, bu yıl itibariyle 24 bini aşkın üye 

iş yeri ve 17'si banka olmak üzere toplamda 18 kuruma ulaşmış durumda. 5 yıllık yolculuğunun sonunda 1,5 milyon üye kazanmayı başaran yerli dijital cüzdan çözümü, son iki yıl içinde yüzde 100 büyüme oranına da ulaştı. Bu yıl BKM'den ş. yaşına özel birçok yenilik de geldi Paraisteme, Adresim Express ve fatura ödeme gibi yeni özelliklerini sisteme entegre eden BKM Express, özellikle Adresim Express ile her site için adres ekleme sıkıntısını ortadan kaldırıyor. 
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Migros 


Migros geçen yıl, gıda kaybının önlenmesi ve satış fazlası gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yürüttüğü “Gıdaya Sayg” projesini bir adım ileriye taşıdı. Gıda bağışında yeni nesil bir uygulamanın öncüsü oldu. Migros, görsel açıdan satış standartlarını karşılamayan ancak besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun gıda ürünlerini, Fazla Gıda A.Ş. internet tabanlı bağış platformu üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Migros bu yıl ayrıca geçtiğimiz yıl satın aldığı Tazedirekt'i tekrar sevenleriyle buluşturdu ve sağlıklı gıda severleri mutlu etti. 


Sahibinden 


Türkiye'nin lider seri ilan ve ikinci el alışveriş platformu Sahibinden.com'dan geçen yıl kendi sektöründe fark yaratacak bir hamle geldi. Sahibinden.com 2017'de sunduğu “Sahibinden Doğal Reklam” isimli özellik ile doğal reklam altyapısı sağlayan platformlar arasına eklendi. Bu dijital reklam altyapısı, tamamen yerli yetenekler tarafından geliştirilmiş ve tık bazlı teklif verme yöntemiyle detaylı hedefleme imkanını bir arada sunuyor. Bu sayede sahibinden.com ziyaretçilerine reklamlarınızı hızlı bir şekilde ulaştırabiliyor ve hem konum hem ilgi alanına göre daha ince hedeflemeler yapabiliyorsunuz. 


espor! 
Media Markt Türkiye 


Kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda geçen yıl da mağaza açılışlarına durmaksızın devam eden MediaMarkt Türkiye'nin 2017'de sektördeki rakip- 


lerine göre fark yarattığı bir diğer alan eSpor vizyonu oldu. Media Markt Türkiye 2017'de, Intel ile hayata geçirdiği iş ortaklığı sayesinde eSpor sektöründeki iddiasını artırdı. eSpor tutkunlarının buluşma noktası ve en iyilerin yarıştığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın perakende destekçisi olan Media Markt, bu iş ortaklığı kapsamında GameZone Tırı ile Türkiye'yi gezerek katılımcılara eğlenceli ve keyifli vakit geçirme fırsatı sundu. 


Turkceli 


Bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve IM-P3rove Academy işbirliğiyle gerçekleştirilen İnova-LİG 2017'de “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde birinciliğe layık görülen Turkcell, kendi sektöründe aldığı ödüle yakışan birçok inovasyona imza attı. Bu yeniliklerin başında ise iletişimde oyunun kurallarını değiştiren Lifecell markası geliyor. Lifecell markasın- da müşterilerine sadece internetle iletişim hizmeti sunan Turkcell, bu sayede müşterilerine tüm iletişim hizmetlerini tamamıyla dijital platformdan verdiği bir çözümü ortaya koyarak Türkiye'deki bir ilke imza attı. Turkcel'den gelen yenilikler bu yıl bununla da sınırlı kalmadı. Bu yıl duyurulan yerli arama motoru Yaani, kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu gösteren Upcall ve yılın son günlerinde duyurulan dünyanın ilk işitme engelli platformu bunlardan bazıları. 


Arçelik 


Ev teknolojilerinin her alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerine eşlik eden, yaşamlarını kolaylaştıran, teknoloji ve çözüm ortağı Arçelik, geçen yıl perakende mağazacılığında çok önemli bir işin 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öncüsü oldu. Müşteri ve deneyim odaklı yeni nesil mağazalarının ilkini İzmir'de açan Arçelik, yıl içinde bu konsepti Istanbula da taşıdı. Arçelik'in tüketici elektroniği perakendeciliği alanında başlattığı bu konsept Türkiye için bu alanda oyunun ve rekabetin kurallarını değiştiren bir vizyon aslında. 


Allianz Motto 


Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuberı Allianz Motto Müzik, yeni yayın dönemi için sunduğu yeniliklerle öncüsü olduğu segmentte benzer işleri yapmaya çalışanlar için ilham kaynağı olmaya ve çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Yayında olduğu iki yıl boyunca YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram'da toplam 
300 binden fazla takipçiye ulaşan Allianz Motto 
Müzikte, bininci video konuğu takipçiler oldu. Motto'nun içeriği yeni sezonda güçlenmeye devam etti. 
Bu sezon ekibe tanınmış oyuncu Bülent Şakrak, dünyaca ünlü dansçı Lexx ve genç mucit” Utku Köseoğlu yepyeni programlarıyla dahil oldular. 


Burger King 


Fast-food sektöründe dijital trendleri en iyi takip eden markaların başında gelen Burger King'den geçen yıl da gençlik odaklı yenilikler gelmeye devam etti. Bu yeniliklerin başında Burger King'in son yılların en büyük trendi “gamerlara hitaben çıkardığı Pro Gamer menü var. Ayrıca Burger King, bu yıl müşterileri siparişe yönlendiren Facebook, e 


ger bot uygulamasını devreye aldı. 
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Vodafone Türkiye 


Vodafone, Freezone markası altında gençlere son 7 
yıldır sunduğu özgürlük alanlarına bu yıl bir yenisini daha ekledi ve yeni nesil iletişim adına çok önemli 

bir işe imza attı. Vodafone Park'ta Türkiye'nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından birini açtığını duyuran Vodafone, müziğini geliştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen genç yeteneklere destek oluyor. Dünyada bir stadyum içinde açılmış 

ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone Freezone Stüdyo'da, gençler en iyi ekipmanları kullanarak ve profesyonel ekiplerden koçluk alarak kayıt yapabiliyor ve ürettikleri müziği tüm Türkiye'ye duyurma fırsatına sahip oluyor. 
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2017 
yılının 


dikkat çeken mobil uygulamaları 


Mobil Pazarlama Birliği(MMA) Türkiye ve Nielsen Türkiye işbirliği ile geride bıraktığımız 2017 yılının “dikkat çeken mobil uygulamaları”nı seçtik. 2014'ten beri 
yapılan ve bu yıl 9.'sunu gerçekleştirdiğimiz, MMA Türkiye ekosisteminin bin 559 
kişilik katılımla 40 farklı başlıkta belirlediği yılın en dikkat çeken uygulamaları araştırmamızın sonuçlarını kategorik olarak paylaşıyoruz 


2017 dijital asistanların, chatbotların ve çok başlangıçta olsa yapay zekanın yavaş yavaş günlük hayatımıza yerleşme- ye başladığı bir yıl da olsa mobil uygulamalar hala bizim canımız ciğerimiz. 
Bu bağlamda markaların bu alana yaptıkları yatırımlar sürüyor, sürmeye de devam edecek gibi. 
Geçtiğimiz yıl bu alanda karşımıza çıkan en önemli farklılık sunulan yeni uygulamalardaki geliştirmelerde UXin daha fazla önem kazanması. Bu müşteri odaklı yaklaşım aslında uygulamalarla ilgili iletişim çalışmalarında da öne çıkırıldı. Markalar 2017'de müşterilerin ne istediğine odaklanma- ya gayret etti etmesine acaba bu çabalar müşteri tarafında karşılığını ne 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kadar buldu? Diğer bir ifade ile 2017 mobil dünyada hangi uygulamalar kullanıcının daha fazla ilgisini çekti? 
Bin 559 katılımcı 
4o kategoride oylarını verdiler Digital Age olarak Ocak 2014'ten beri Mobil Pazarlama Birliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Yılın dikkat çeken mobil uygulamaları” araştırmamız ile bu Almanak sayımızda da karşınızdayız. Araştırma partnerlerimiz MMA Türkiye ve Nielsen Türkiye ile birlikte 19-25 Aralık tarihleri arasında sektörün farklı disiplinlerinden profesyonellere “online anket” yöntemi ile yönelttiğimiz sorular neticesinde yılın en dikkat çeken uygulamalarını belirlediğimiz araştırmamıza bu yıl bin 559 kişi ka- 


tıldı. Kullanıcılara toplama 
40 kategoride mobil ödemeden alışverişe oyundan kozmetiğe farklı alanlarda geçtiğimiz yıl dikkatlerini en fazla çeken uygulamaları sorduğumuz araştırmamız bu yıl da markalara mobile yaptıkları yatırımların tüketici nezdinde karşılığını bulup bulmadığını anlama adına bir yıl muhasebesi yapma imkanı sunacak. 
Gelin, araştırmanın ayrıntılarına bakalım. 


SPOR HABER 


Uygulama Oran (96) 


BAHİS 


Uygulama Oran (76) 


MOBİL ALIŞVERİŞ 


- Hepsiburada || 17. 
onl.com || 14 
— Yemeksepeti || 13. 
Sahibinden | 10 
AliExpress, 9 7. 
MODA 

Trendyol o 35 
Morhipo, (o 12. 
Boyner. || 6 
LCWaikiki, 4 
o Moda€wz.,.,.,.,,,,|Ç|o0 1 
PAZARYERİ 

Sahibinden <0 28 
- Hepsiburada | 16. 
omii.com,,( (4. 
AliExpress, ||| 9 
o Git#Gidyor o 7. 
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İKİNCİ EL 
Sahibinden 46 
Letgo 12 
GittiGidiyor 6 
Dolap 1 
İkinciyeni 1 


BANKACILIK-FİNANS 


Uygulama Oran (26) 


Garanti Cep 30 
İşCep 19 
Akbank Direkt “İz 
Yapı Kredi Mobil 16 
CEPTETEB 4 


MOBİL ÖDEME 


Uygulama Oran (6) 


BKM Express 19 
Zubizu 15 
BonusFlaş 8 
Hopi Mobil Ödeme 8 
Maximum Mobil 6 
EMLAK 
Sahibinden 52 
Hürriyet Emlak 11 
Zingat 1 
Milliyet Emlak 1 
Emlakjet 1 
AVM 
Kanyon 5 
Zorlu World 4 
Optimum Outlet 4 
İstanbul Cevahir 3 
Forum İstanbul 3 
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BOYA 
Filli Boya 10 
Marshall Gör&Boya 5 
DYO Düşle Yap Olsun 2 
Polisan Policlub 1 


ONLINE YEME-İÇME 


Uygulama Oran (96) 


Yemeksepeti 62 
KapGel 1 
Mealbox 1 
Fitchef 0 
Adreseyemek 0 
FAST FOOD 
Domino's Pizza 18 
Burger King 11 
McDonald's 5 
Little Caesars 3 
Papa John's 1 


MARKET-ALIŞVERİŞ 


Uygulama Oran (6) 


Migros 31 
Getir 13 
CarrefourSA S3 
Tazedirekt 1 
Kipa Kapımda 1 


MEKÂN BULMA 


Uygulama Oran (96) 


Foursguare 34 
Mekan.com 3 
Gecce Mekan 1 
Rezervin 1 
GastroClub 1 


SOSYAL MEDYA 


Instagram 62 
Facebook 18 
Twitter 10 
LinkedIn 2 


ANLIK MESAJLAŞMA 


Uygulama Oran (96) 
WhatsApp 95 
Facebook Messenger 1 
Snapchat 1 
MÜZİK 
Uygulama Oran (96) 
Spotify 33 
Fizy 20 
Shazam 8 
Karnaval 
TTNET Müzik 3 
RADYO 
Uygulama Oran (96) 
Power FM 15 
Karnaval 15 
Show Radyo 
Best FM 3 
PAL FM 3 
TRAFİK 
Uygulama Oran (96) 
Yandex Navigasyon 37 
Google Maps 35 
İBB CepTrafik 12 
Turkcell Yol Bilgisi 1 


SOSYAL HABER 


Onedio 26 
Zaytung 11 
Listelist 1 
TELEVİZYON 
Uygulama Oran (96) 
Fox 9 
Kanal D 5 
Star TV 4 
TV8 4 
CNN Türk 4 


YENİ NESİL TV 


Uygulama 
Puhutv 
Netflix 
Turkcell TV- 
Bein Connect 
Tivibu 


VİDEO 


Uygulama 
YouTube 
Kanal D 
Hürriyet TV İzlesene.com Dailymotion 


SAĞLIK-FITNESS 


Uygulama 

Samsung Health 
Nike-- Running 
Acıbadem Mobil Sağlık Fitweli 

Google Fit 


Oran (90) 
84 


a 2 2 2 


Oran (90) 
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© YILIN UYGULAMALARI 


2017 yılının ilk 6 ayında mobil reklam 
yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 büyürken, mobilin toplam dijital reklam yatırımları içindeki payı da yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükseldi 


TATİL 
Uygulama 


İLETİŞİMİ EN İYİ YAPILAN UYGULAMALAR 


> Getir 17 
YE BİLEN İL 
Uygulama Oran (o) İNTEL 

OZabizu 3 
vi 
TEKNOMARKET 
TeknoSA (0 13 
li © Media Markt Türkiye (9 ataniStore (4 
“ CandyGrush (00 13 Bimeks 0 
Udlesh flan uu EĞİTİM 
7 
- Subway Surfers ——(—0 2 Delinggo 0 9 

O MEBEckul||(|((O8 kanki © Doğa Koleji |(|(02 Uygulama Oran (0) NM TTEMMME 

7 
YAPI MARKET 
Koçtaş“ 16 
ikea 15 
ADN 7 
Uygulama Oran (90) iie A OZaraHome |—|Ç|(Ç(0O2 


KOZMETİK 


Uygulama Oran (6) 


ULAŞTIRMA 
Bileksi 4 
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* Kategorilerdeki bazı seçenekler anlamlı bir oy oranına erişemediği için ilgili bölümlerde bu seçenekler değerlendirmeye alınmamıştır. Bununla birlikte çok düşük oy alan alan kategorilerde, ilgili aplikasyonların denek kullanıcıların telefonlarında bulunmadığının da altını çizelim. 


HAVA DURUMU 
Uygulama 


Oran (96) 


KÜLTÜR SANAT 


Uygulama Oran (46) 


linker ile beraber üye finans kurumlarına eşit kotalar- 

da ortak kullanım linkleri dağıtılmıştır. CAWI yöntemi ile 1.559 örnekleme üzerinden toplanan sonuçlar, cevap verme oranlarından kaynaklanabilecek sapmanın önüne geçilmek için ağırlıklandırılarak raporlanmıştır. 


nielsen | MMA 


. . e... ... TÜRKİYE 


20'de mobi dünya 


© işık İlhan, MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 


Dünyada ve Türkiye'de internet 


© erişiminin artışı, 


mobil cihazlardaki geliş- 


meler, mobil uygulamalar, 


sosyal medya ve bağlan- 


tılı teknolojiler ile “mobil” 


uzun süredir bir erişim kanalı olmaktan çıkıp hayatımızın bir parçası haline geldi. 


Türkiye'de 2017 yılında; 


» Kullanıcılar günde ortalama 
3 saat mobil cihazlardan 
internete bağlandılar. 


» Mobil cihazlardan yaratılan internet trafiği yüzde 28'den yüzde 61'e yükseldi. 


Tüm bu istatistiklere baktığımızda 2017'de mobilin kullanıcıların hayatında edindiği yeri, gücünü ve büyümesini arttırmaya devam ettiğini görüyoruz; bu durum, devam eden teknolojik gelişmelerle birleşerek içerik, reklamcılık, pazarlama, bankacılık 

ve e-ticaret alanlarında mobilin etkisini daha da arttırdı. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da mobil cihazlardan içerik ve medya tüketimi, video 


ya devam etti. YouTube'a ek olarak Facebook ve Instagram'ın video konusundaki çalışmaları ile mobil cihazlardan video tüketimi son bir yılda 


- yüzde 17 artış göster- 

- di. Buna paralel olarak markaların dijital reklam “ yatırımları önemli ölçüde 
- mobile aktarıldı. 2017 

“ yılının ilk 6 ayında mobil reklam yatırımları, bir 

- önceki yılın aynı dönemi- 
- ne göre yüzde 59 büyürken, mobilin toplam 

- dijital reklam yatırımları - içindeki payı da yüzde 

“ 3o'dan yüzde 42'ye yük- 
- seldi. 

Mobil bazlı 

o markalı 


başta olmak üzere artma- o içerikler 


eğerlenecek 


- Pazarlama sektöründe ise,lokasyon kullanımı, artırılmış gerçeklik, - sanal gerçeklikle bağlan- 
© tılı 360 derece videolar 


ile mobil pazarlama alanı genişlerken, bu alana yatırımlar da arttı. MMXin WARC işbirliğiyle hazırla- 
- dığı “State of The Industry 201” araştırmasında yer alan pazarlamacıların yüz- 


de 6ri, 5 yıl içinde mobile 


ayrılan bütçelerin toplam pazarlama bütçesinde yüzode25'i geçeceğini tahmin ediyor. Yine aynı araştırmada 2017'de mobil video, mobil sosyal platformlar ve aramanın markalar tarafından tercih ettiği görülürken, önümüzdeki - bir kaç yıl içerisinde mobil bazlı markalı içeriklerin 

: değer kazanacağı öngörül- 


dü. 


- Mobilin önemli ölçüde yer — edindiği sektörlerden bir 


diğeri olan bankacılıkta TBB verilerine göre Eylül 2017itibariyle yalnızca 

- mobil bankacılık kullanan : müşteri sayısı 11 milyona ulaştı. Ayrıca Apple, Google ve Samsung gibi devlerle birlikte bankaların girişimleri ile mobil ödeme yöntemleri yay- 

— gınlaştı. Son olarak tüm dünyada ve Türkiye'de 

: mobil gelişmeler e-ticaret sektörüne de ivme kazan- 
: dırdı. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık 

- yüzde gu akıllı telefon 


ve tabletler üzerinden 


 gerçekleştirilirken, bu 

oran 2016'da yüzde 19'u 

“ buldu; 2021içinise yüzde 

- 49 seviyesine ulaşacağı 

ve mobilin e-ticaretteki 

- payının yüzde 55 olacağı tahmin ediliyor. 


Bunların yanı sıra müş- 


teri hizmetleri alanında kullanıcı davranışını de- 


 ğiştirmeye aday APın ilk aşaması olan chatbot'lar, nesnelerin interneti ile 

“ mobil cihazlardan kontrol edilebilen ürünlerdeki ar- 


tışlar, biyometrik çözüm- 


ler, büyüyen ve esneyen mobil cihaz ekranları 


kullanıcıların ve marka- 


ların mobil eğilimlerini artırmaya devam etti. 
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© İNOVASYON 


Türkiye'nin 
| 2017 yılı | 
inovasyon karnesi 


Her liderin en önemli gündem konularından olan inovasyon alanında 2017 


performansımız nasıl ve gelecekte neleri daha iyi yapabiliriz? 


© Canay Atalay Human Works Design Kurucu Ortağı, Sokratik Tasarım Uluslararası Elçisi 


Bu raporu hazırlamak benim için kolay olmadı. 


Onlarca kişiyle yaptığım görüşmeler, okuduğum yerel ve uluslararası değerlendirme raporları, izlediğim basın açıklamaları ve röportajlar sonrası, inovasyonun ruhu, yakıtı olan heyecandan ziyade, endişe ve hatta doğama gayet uzak olan karamsarlık hissetmeye başladığımı şaşırarak fark ettim. İşte, sorun tam olarak da buydu: Ülke olarak sorunlarımıza odaklanarak durumumuzu kanıksamak yerine, eksiklerimizi fırsata dönüştürecek yaratıcı ilhama, özümüzde olan “bizi biz yapam değerleri bilinç seviyesine çıkart maya ve parlatmaya ihtiyacımız var! Bunun için de ilk adım olarak bu karneyi, neler zayıf diye değil, nerelerde gelişime ihtiyacımız var, bunlar nasıl fırsatlara dönüşebilir ve birey/organizasyon 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olarak nasıl hizmet edehilirim şeklinde bir iç değerlendirmeyle okumanızı gönülden isterim. 


Dünya Fikri Mülkiyet Örgü- 


“ tü(WIPO) ve ABD Cornell 


Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanan 2017 Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu'nun sonuçları geçen ay açıklandı. Rapor 128 farklı ülkenin ekonomisini, patent 


başvurularından, altyapı - ve eğitim harcamalarına 


kadar birçok ölçütü ele alarak incelendi. Küresel İnovasyon Endeksleri ile bir ülkenin inovasyon kapasi- 


“ tesi; inovasyon sistemleri, 


insan kaynakları maliyeti 


ve araştırması, altyapı te- 


sisleri, piyasa etkisi, ticaret öz yeterliği, bilgi, teknoloji 


- veinovasyon başta olmak 


üzere 81 kategoride değerlendiriliyor. Listede ilk 10'a 
giren ülkeler İsviçre (son 7 
senedir birinciliği kimseye kaptırmıyor), İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere, Danimarka, Singapur, Finlandiya, 


© Almanya ve İrlanda oldu. 


2016 yılında 138 ülkenin 


- incelendiği raporda 39,03 puanla 42. sırada yer 


alan Türkiye, bu yıl 128 


- ülke arasında 38,9 puanla - geçen yılagöre bir sıra geriledi. 

A. Yüksek teknolojide 


açılan ara: 


“ Sonuçlara şaşırdık mı? 
- İleri teknoloji ürünlerinin, 


ihracatımız içindeki payı 


- sadece yüzde 2,5 olduğunu - bilenler için cevap: “Hayır”. 


Endüstri 4.0 ve yapay 


- zekanın hakim olacağı 

« gelecekte ülkemizin güçlü - ve bütünsel bir inovasyon — stratejisine ve ortak bir manifestoya ihtiyacı var. 

- Devlet teşvikleriyle özel 

- sektör ve akademik dünyanın bu alana daha fazla odaklanması, hep birlikte “ yatırımların yapılması, 

- ortak hedefler için işbirliği © yapılması, inovatif anlayış 


ve yeteneklerimizi daha 


üst seviyeye çekmemiz e gerekiyor. 


Türkiye'nin 60 yıllık hayali 


* olan yerli otomobili üretme 


Canay Atalay 


süreci için “milli görev konsorsiyumu kuruldu, heyecanla gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer yanda 

Elon Musk SpaceX ile 

2024 yılında Mars'a insan 
göndermeyi planladıklarını açıkladı. Aynı (BFR) roket teknolojisini şehirlerarası seyahat için dünyada halka açacaklarını anons etti. Bu noktada inovasyon tutkunlarının içinde yanan sorular şunlar eminim; dünyanın uzay yarışına Türkiye'yi roket gibi fırlatacak vizyon, mekanizma ve tasarım nedir? “Ayaklarımızı yere basmayr bırakıp, uçmanın vakti gelmedi mi? 
Bu hedefleri boyumuzdan büyük bulanlar olabilir ancak tutkulu hedefler koyan ülkeler geleceğin 


oyun değiştiricileri olacak ve küçük dönüşümler için harcayacağımız efor, büyük planlar kadar yorucu olacak, fakat büyük hayallerin getireceği coşku ve motivasyonu asla içermeyecekler. 


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda düzenlenen Born Global Pitching yarışmasında geçtiğimiz ay birincilik ödülünü alan Geen, kanser gibi ölümcül hastalıklara mühendislik ürünleriyle tedavi getiren bir proje. Geliştirilen akıllı onkolitik virüsler sayesinde kanserli hücrelerin yok edilmesi, sağlıklı hücrelerin korunması 

ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanıyor. İkinci olan Taglette ise, perakende markalarının üretimden satışa tüm ürünlerini tüm aşamalarını takip etmelerine imkan tanıyan proje, mobil teknoloji ile müşterilere kasaya gitmeden ödeme kolaylığı sağlarken, markalara da kayıp çalıntı ve stok maliyetlerini azaltma imkanı getiriyor. İnovatif teknolojik girişimlere bir örnek de Overstruct, VR ile herhangi bir yapının içinde seyahat etmenize 


OECD istatistiklerine göre, Türkiye'nin “sosyal uyumu' üye ülkeler arasında en sonda. Dünya Değerleri Araştırması'na göre vatandaşlarımızın sadece 4611'i çoğu insanın güvenilir olabileceğine inanıyor 


olanak tanıyor. 


Dijital Kalkınma Derneği Başkanı Zekai Kıran: “Gelişen teknolojiler insan kalkınması açısından yeni bir devrimi gerçekleştiriyor. Bu 


teknolojilerden yararlanan ve 


“insan”ı kalkınmasının odağına koyan ülkeler, kalkınmalarında çok etkin ve belirgin sonuçlar alıyor. Bizim de acilen “Dijital Kalkınma” anlayışına geçmemiz gerekiyor. 


Kültürel dönüşüm ve 


, yeni düşünce sistemleri 


İnovasyonu kavramak, 


yaratıcı düşünebilmek, bu 

: fikirlerlene yapacağının 

- metodlarını öğrenmek, bilgi- 
- lerimizi sürekli güncellemek, - yeniyeteneklere kavuşmak 

© ve kültür olarak tüm süreç- 

— lere yayılacak şekilde içselleştirmek, sürdürülebilirlik 

“ ve dünya çapında başarılı 


örnekler çıkartabilmek için önemli. “Ben her şeyi bilirim? 


- yaklaşımında olan değil, “Ben - her şeyi öğrenirim? diye- 
: bilen,“Rekabet eden değil, 


“İşbirliği yapabilen liderler 


— ve girişimcilere ihtiyaç 


duyuyoruz. 


OECD istatistiklerine göre, Türkiye'nin “sosyal uyumu” 


- üyeülkeler arasındaen 


sonda. Dünya Değerleri 


© Araştırması'na göre vatan- 


daşlarımızın sadece yüzde 1Vi çoğu insanın güvenilir olabileceğine inanıyor. Bu 


- dainovasyon için diğer önemli kriter olan işbirli- 

- gineinsanlar olarak açık 

- olmamamızın altında yatan - ana gösterge. İnsanın ve onu şekillendiren sistemlerin görünür olan ve olmayan felsefi varsayım- 

- larıve düşünce sistemleri üzerinde çalışabilmek, işbirliği, açıklık, yaratıcılık ve şeffaflık gibi değerlerle ve etik kodlarlainovasyon kültürünü şekillendirmek - için “Sokratik Tasarım gibi somut felsefe ve tasarım 

- odaklı düşünce? gibi yaratı- 
- cı metodları içselleştirmek © kritik önem taşıyor. 


© Innosuit Proje Direktörü 

e Dr. Merih Pasin: “Bir şir- 

- ketin inovasyonu için tek 

- bir şeydeğiştirme hakkım © olsa,insan kültürünü 

© değiştirmekle başlarım. 
Başarı için feminen, daha 

— kapsayıcı ve birliktelik içeren yaklaşımlar çok önemli? 


© İnovasyon ülkemizde genel alışkanlığın aksine uzun 

© vadeli düşünme, makul yatırım, lider dahiliyeti ve 

- sürdürülebilirlik anlayışı 

- da gerektiriyor. TİM 2017 

— İnovasyon ve İnovalig “İno- 
- vasyon Stratejisi? ödülünü kazanan Farplas'ın CEO'su © ve TOSB Başkanı Ömer 

— Burhanoğlu'nun da söyledi- 
© ği gibi,“Başarılı inovasyon 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bir projeyle değil, kurumun değerleri, departmanları ve süreçleriyle, yani bütünsel dönüşümüyle gerçekleştirilebilir? 
Ülkemizde bu yönde güzel gelişmeler var. Geçtiğimiz Ekim ayında ikincisi düzenlenen, benim de konuşmacı olarak yer aldığım Global Chief Innovation Officer organizasyonunun ev sahibi, OGroup kurucusu Ferhat Demir bu gelişmeleri şöyle açıklıyor; 
“Türkiye'de en büyük 200 
firma inovasyon laboratuvarı kurdu veya kurma sürecinde, inovasyon ekipleri büyüyor ve bir çok kurum içi inovasyon çalışması başladı. Türkiye inovatörleri ortak çalışmalar için yeni bir ağa, yeni bir oluşuma hazırlanıyor. 
B. Öğrenim sistemlerinde alarm 

İnsanın inovasyonu olmadan gerçek bir inovasyondan bahsedemeyiz. 

En büyük fırsatımız genç nüfusumuzu avantaja çevirebiliyor, onları harekete geçirebiliyor muyuz? Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu'nda eğitim konusunda 72. sıradayız. OECD 
“Bir Bakışta Eğitim 2017 
raporuna göre ise; İlköğretimden yüksek öğretime 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hazırlanan 2017 Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu'na göre Türkiye, bu 


| Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve ABD Cornell Üniversitesi ortaklığı ile 


yıl 128 ülke arasında 38.9 puanla geçen yıla göre bir sıra geriledi 


öğrenci başına düşen kamu giderlerinde OECD ülkelerinin ortalamasının 3'teri yatırımla sondan 2. 
sırada geliyoruz. 


Bu konuda her çalışmayı kamudan beklemeye gerek yok. Örneğin Gözde Erbaz'ın kurucusu olduğu robincode.org, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın- da yer alarak, 6,5 milyon kullanıcıya ulaşarak, çocuklarımızın teknoloji üreten nesiller olarak yetişmesi için büyük bir adım attı. 

OECD'nin 72 ülkeden 540 
bin öğrencinin katıldığı uluslararası öğrenci değerlendirme programı, PISA, “Öğrenci ferahı» araştırmasının sonuçlarınına göre, öğrencileri en mutsuz ülke Türkiye; öğrencilerin yüzde 28,6s1 hayatından hiç memnun değil (OECD ortalaması yüzde 11,8). Türkiye'deki öğrencilerin kaygı ortalaması da hayli yüksek. 
“Sınava iyi hazırlanmasına rağmen çok kaygı duyduğunu söyleyen öğrenci oranı yüzde 58,8! 
Hata yapmaktan korkmanın inovasyonun önündeki en büyük engel olduğunu biliyoruz. Peki, eğitim sisteminde hata yapma korkusuyla yaratı- 


48 |n1: 


* DIGITALAGE.COM.TR 


cılıkları, analitik ve eleştirel düşünce yetenekleri törpülenen, giderek mutsuzlaşan 


© bunesillerle nasıl bir gelecek yaratmayı hayal ediyoruz? 


Her şeyden önce el atılması 


— ve işbirliği yapılması gere- 


ken konu, çocuklarımız ve gençlerimizin hayat şartları 


- ve öğrenimleri. 


C. İnovasyonda 


. kapsayıcılık: Ülkemizdeki kapsayıcı ça- 


lışmalara güzel örnekler; 


» Atölye ve Zorlu Holding kurucu ortaklığında gerçekleştirilen, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 2.si düzenlenen imece programı, Atölye Kurucu Ortağı Engin Ayaz'ın da söylediği gibi “Çok paydaşlı komplike bir deney olarak heyecan verici. 


* Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) inovasyonda kadın girişimcilik kampı ve 18 yaşına kadar yetiştirme yurtlarında kalan gençlere mesleki eğitim programları sunuyor. Bu çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor, Türkiye Girişimcilik Vakfı başkanı, TÜSİAD ve Endeavor yönetim kurulu üyesi, seri girişimci ve yatırımcı Sina Afra'nın sözleriyle; “İnovatif bir ülke olabilmemiz için en önemli konu kadın girişimciliğinin kuvvetlenmesidir. 

» Sosyal sorunlara odaklanarak, tasarımlarını bu konulardan etkilenen kişilerle birlikte 

bir sanat terapisi şeklinde gerçekleştiren Reflect.ist, kurucu ortağı Eray Erdoğan'ın 


- tanımıyla 'Modayı sosyal etki 


için bir araca dönüştürmeyi hedefleyen bir girişim.” 


* Turkcell'in engel tanıma- 


- yanlar çatısı altında sunduğu 


işaret dilim uygulaması ve Hayal Ortağım projesi 


 -Birsosyal girişim olan, evsizler vetoplum tarafından - yoksayılan kişilere temel 


destekleri, mesleki eğitim imkanı sağlayan ve "İnsanları 


“ Geri Kazandıran” “Hayata 


Sarıl” derneği kurulduğundan beri oldukça yankı buldu. Sta- 


ge-Co Kurucu Ortağı Neşen - Yücel'in önerdiği gibi “Sosyal 


girişimcilik ve gönüllülük kavramlarının kültürümüze nüfus etmesi gerekiyor ki, 


 çokseslibirkoro olalım. 


- İnovasyonun büyük şehirlerde sınırlı kalmadan 


ülke geneline yayılması, 


tüm paydaşları ile genelin © gelişimine katkıda bulun- 


ması da kapsayıcılık adına 


- önemli. Geçtiğimiz Kasım © ayında katıldığım, kamu, 

- özel sektör ve akademik katılımcılarıyla gerçek- 

- leştirilen Kültür Turizm 

- Bakanlığı 3. Şura'sı gibi 


örnekler ülkemiz adına 


umut veren tohumlar. 


British Turkish Innohub Kurucusu ve Networkinn Kurucu Ortağı Fatih Kenber: 


- “Bilgi ve İnovasyon 


merkezlerinin ülkenin 


genelinde neredeyse 


homojen bir yayılıma sahip 


olması, Ar-Ge-inovasyon- 


sanayi ve iş hayatının birlikte gelişimini sağlayan bir ekosistem modelinin Türkiye'de de yaygınlaşması, sadece belirli güç odaklarına hizmet eden bir ekosistem değil, tüm ülkenin ve daha ötesi insanlığın faydasına, yararına tasarlanması gerekiyor.” 


D. Veri, enformasyon, 


- bilgi ve bilgelik 


Topladığınız veri, ilişkileri anladığınızda enformasyona dönüşür. Enformasyon tekrarlayan temaları anladığınızda bilgiye, bilgi prensipleri anladığınızda bilgeliğe dönüşür (Data, Information, Knowledge, Wisdom). Farklı sektörlerin yöneticileri ve uzmanlarıyla, Türkiye'de veriden bilgeliğe neredeyiz, göz atalım; 


Sağlık: 
| m ai 

HY Health & Care Yönetim Kurulu Başkanı Oguzhan Sural: 

“Standart tedavilerin istenildiği kadar işe yaramadığını artık tıp dünyası biliyor. Gen tedavileri kişilerin ve hastalıkların genetiğine göre tedavi edilmesini sağlayacağı için başarı oranları çok yükseliyor. 
Türkiye'de e-Nabız 

kişisel sağlık sistemi 

daha etkin hasta 


kayıtlarının yapılmasını sağlıyor. Bu ayrıca işin ekonomik boyutu ve projeksiyonlarının doğru yapılabilmesi için de önemli. Diğer yandan piyasadaki hasta kayıt sistemleri farklı olduğu için büyük veriyi henüz üretemiyoruz.' 


Sürdürülebilirlik: 


human works design Sürdürülebilirlik Lideri Şeyda Dağdeviren: “Türkiye'de eko-inovasyon politikası bulunmuyor. 

En temel konu kalkınma ve çevre ilişkisi. Önceleri Güney Kore'yi örnek alırken son dönemde çevre söz konusu olduğunda Çin'i örnek almaya başladık. 
Hazırlanacak sanayi stratejisi sürdürülebilir kalkınma eylemlerini yakalamamız için son şansımız olabilir. Bu doğrultuda sayıların verilerin önemi ortaya çıkıyor. Sanayi sicil sistemimizde olan bir 

veri başka bir kurumda farklılık gösteriyor. Bu yüzden ekonomik analizler doğru yapılamıyor. Verinin standardizasyonunu sağladığımızda çevrenin önemi çok daha iyi anlaşılacak. Çevre maliyeti önemli, çok fazla ekolojik kayıp var. Şirketlerin 

de bunu içselleştirmesi gerekiyor. Politika yapan kişilerin de sürdürülebilirliği sağlanamıyor ve başa dönebiliyoruz. 


değerlendirme programı, PISA, “Öğrenci ferahı» araştırmasının 


OECD'nin 72 ülkeden 540 bin öğrencinin katıldığı uluslararası öğrenci | 


Süreç yönetimi: 
e —— — 

Pegasus CEO'su 

Mehmet Nane: 

“2017 yılında bence 

en dikkat çeken konu Blockchain uygulamasının sanal para ötesinde de hayatımıza girmesi oldu. 
Pegasus olarak güvenlikten geçen yolcuların verilerini Blockchain vasıtasıyla alıp boarding öncesi daha etkin bir karşılaştırma ile gelen veya gelmeyen yolcuları daha hızlı bir şekilde, manuel bir kontrole gerek kalmaksızın takip edip izleyebiliyoruz.” 
Dijital ikizler: GE Digital Ülke Başkanı Uygar Doyuran: “Bugün endüstriyel dünyada bir makinenin, bir üretim hattının, hatta fabrikanın dijital ikizini oluşturabiliyoruz. 
Bir yandan fiziksel olarak cihazlar çalışırken, bir yandan da dijital modelleri üzerinde analizler yaparak, çalışma performanslarını iyileştirecek, ömürlerini uzatacak, 

olası arızaları önleyecek önermelerde bulunabiliyoruz. 
Veri büyüdükçe, insanın yapay zekayla gelişecek bilgeliğine ihtiyacımız hızla artıyor, inovasyon liderlerinin bu konuda yatırımlarını planlaması önemli. 


2018 ve sonrasında 
ne olacak? 

Gelecekte ne olacağı, bugün bizlerin hayali, kararı, tasarımı ve uygulamasıyla belli olacak. Güzel bir gelecek için odaklanmamız gereken konuları doğru seçelim. 


, 


sonuçlarınına göre, öğrencileri en mutsuz ülke Türkiye 


İnovasyon liderleri 

- ve karar vericiler 

- için 6odak inovasyon teması; 


Hümanizm: İnovasyonu insanın ve toplumun iyiliği için kurgulayarak, 'kapsayıcı * vekatılımcı' bir yaklaşımla süreçleri vesistemleri yeniden tasarlayalım. 
İİİ keman 


- Bilinçliişmodeli: Üstsel 

” teknolojilerlebirlikteino- 

© vasyonun sadece ürünlerde 

“ değil, ekosistemleri, servisleri 

 vehedefkitleleriyle birlikte 

 işmodellerinde yaratabileceği fırsatlara, başta insan inovasyonu olmak üzere ana 

© aktivitelere ve sürdürülebilir 

- etkiye odaklanalım. 


İnovasyon kültürü: İnovasyon için kültürel dönüşümde, ülkemizin toplam ve lokal bölgelerine özgü değerlerini - inovasyonla birleştirerek küresel pazarlarda farklılaşabiliriz. Bu süreçte önümüzü tıkayan varsayımlar, inançlar * vealışkanlıklarımızı dönüş- 
© türmek, metodları içselleş- 
© tirmek, yaparak öğrenme © veölçümleme kaslarımızı - geliştirmekönemli. 
İN 


Oksijen: Yasaklayıcı değil, özgürleştirici ve destekleyici © olalım.Hayal kurmayı, hata © yapmayı ve bunlardan öğrenmeyikutlayan bir anlayışa yükselelim. Kripto para, ICO, paylaşım ekonomisi, işlerin otomizasyonu gibi yeni 


paradigmalara uyumlanmak için toplumumuzu fırsat ve risklere karşı bilinçlendirelim ve ortak akla alan tanıyalım 


a e | gocuk öncelikli inovasyon: Çocuklarımız ve gençlerimizi dinleyerek, onlarla birlikte tasarlayarak hayal güçleri ve yaratıcılıklarından faydalanalım. Onların geleceğin inovatif insanları olarak gelişmelerini destekleyelim, hem onların hem de kendi yolumuzdan çekilelim. 


Devasa dönüştürücü amaç: Yaklaşan tsunamiye sadece sağ kalmak için hazırlanamayız, bu uzun ve acılı bir yokoluş olur. Dalgalardan zevk alalım ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız! Sadece karlılık ve büyüme hedefleriyle değil, ortak değerlerimiz ve zengin kültürümüz üzerinde yükselen ortak bir vizyonla birlikte çalışmaya her zamankinden daha 

fazla ihtiyacımız var. Kuşkuya düştüğümüzde aradığımız cesareti çocuklardan alalım, tutkumuzu 'Neden buradayız?' sorusunun cevabında bulalım. 


Bu maddeleri uyguladığımız taktirde, 2018 ve sonrasının bizler için umut ve coşku dolu yepyeni geleceklere dönüşeceğine inanıyorum. 
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Türkiye'nin 


'd 


jJital ile 


gelecek”: 


hayalleri İğ 


NO 


Dijital hayatımızın bir parçası olduğu gibi artık hayallerimizin de olmaz olmazı. 

Zenna ile gerçekleştirdiğimiz “dijital dünya ve hayallerimiz” odaklı araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 8'i teknolojinin ve dijital olanakların hayallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyor 


Bu ay ZENNA ile gerçekleştirdiğimiz araştırma ile, tüketicinin teknoloji odaklı yetkinliklere bakışını ve gerçekleştirmek istediğimiz hayallerde teknolojin etkisini anlamaya çalıştık. Araştırma, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından; 7-15 Aralık 2017 tarihleri arasında, 18 yaş ver üzeri dijital dünya kullanıcısı halk geneliyle, online görüşme yöntemi uygulanarak bin 
200 kişi ile gerçekleştirildi. 


Hayal kuruyoruz ama... 

Araştırma kapsamında görüşülen hemen hemen herkes ara sıra da olsa hayal kurduğunu belirtirken kadınların, erkeklere göre daha sık hayal kurduğu gö- 


rülüyor. Her 2 kadından biri “sık sık” hayal kurduğunu belirtirken özellikle yaş gruplarında yaş ilerledikçe hayal kurma sıklığının azalması dikkat çekiyor. 


Sık hayal kuranlar 9643 


Ara sıra hayal kuranlar 9053 


Hiç hayal kurmayanlar 964 


Teknoloji hayallerimizi gerçekleştirmede önemli bir araç (mı?) 
Her 10 kişiden 8'i teknolojinin ve dijital olanakların hayallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyor. Bu kişiler özellikle iş ve kariyer konusunda teknolojinin yardımıyla hayallerini gerçekleştirmek istediğini belirtiyorlar. Er- 


kekler, teknoloji odaklı bir iş sahibi olmayı ve kripto paralara yatırım yaparak zengin olmayı daha yüksek yüzdeyle dile getirirken, kadınlar mobil uygulamaların da yardımıyla fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmayı tercih ediyor. 35 yaş altı gençlerde ise herkesin tanıdığı bir YouTube fenomeni olmak diğer yaş gruplarına göre öne çıkan konular arasında yer almakta. 


2018'de dijital olanaklar sayesinde gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz 

Teknolojiyi işimle birleştirip kariyerimde çok başarılı 
bir döneme girmek 9649 


Teknoloji alanında kendimi 


geliştirip dijital odaklı yeni 
iş kurmak 9639 


Spor ve beslenme alışkanlıklarımı uygulamalarla kontrol altına alıp fit bir bedene kavuşmak “632 


Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapıp zengin 
olmak 9627 


Robot teknolojileri ve daha fazla akıllı gerece sahip olup günlük hayatımı 
kolaylaştırmak 2620 


Herkesin tanıdığı bir You- 
Tube fenomeni olmak 9613 


Sosyal medya aracılığıyla hayatımın aşkı ile tanışmak 9611 


Hayallerimizi gerçekleştirmede ne derece başarılıyız? 
Görüşülen neredeyse her 
2 kişiden biri 2018'de gerçekleşmesini istediği hayaller için bir girişimde bulunduğunu belirtse de, bu konularda kendisini 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başarılı bulan kişi sayısı da oldukça düşük. Beslenme alışkanlıklarını dijital uygulamalarla kontrol ederek fit ve sağlıklı olma hayalindeki her 4 kişiden sadece biri kendisini bu konuda başarılı bulduğunu belirtiyor. Sağlıklı ve zinde olma meselesi, sorgulanan konular arasında en başarılı olduğumuz konu olurken, kripto paralara yatırım yapıp zengin olma hayalinin niyetten öteye gitmediğini görüyoruz. Hepimiz Bitcoin konuşuyoruz ama icraat pek yok gibi. 


Teknoloji sayesinde gelen mutluluklar Görüşülen kişilerin yüzde 84'ü teknoloji sayesinde gerçekleşen bir hayali olmadığını belirtirken, geri kalan kesim için düşük ölçekli başarıların ve mutlulukların öne çıktığı görülüyor. 
Teknoloji ya da 

dijital olanaklar sayesinde gerçek olan hayallerimiz 


Yabancı dil öğrenme 


Görüntülü konuşma 


Online eğitimler 


Para kazanmak 


Yurt dışı seyahati 


Sevgili bulma 


Teknoloji ile yaşıyoruz 

ancak dijital yetkinliklerimiz sınırlı 

Teknoloji kullanımı ve dijital yetkinliklerle ilgili her 2 kişiden biri kendini bu alanda yeterli bulurken, erkekler ve 18-24 yaş arası gençlerin diğer demografik kırılımlara göre kendini daha yeterli bulduğu görülüyor. 

Dijital yetkinliklerimizi konu bazlı incelediğimizde ise teknolojik yeterliliğimiz en yüksek seviyede olduğu alanların günlük hayatımızın da bir parçası olan ulaşım ve eğlence olduğu görülüyor. Son dönemdeki popülaritesine rağmen kripto paralar konusundaki finansal okur yazarlığımızın ise henüz çok düşük olduğu ortada. 


Teknolojide yeterliliğimiz sınırlı da olsa kendimizi geliştirmek için bir şey yapmıyoruz Görüşülen kişiler arasında her 10 kişiden sadece üçü teknolojik konularda kendini geliştirmek için bir şeyler yaptığını belirtirken bu kişiler için özellikle online eğitim, araştırma konuları ve teknolojik trendlerin takibi öne çıkıyor. 


Teknolojinin gelişime bağlı olarak kendimi geliştirmek için yaptıklarımız 


Eğitim-Kurs 
Programlama 
Teknoloji trendleri takibi 


Yabancı dil eğitimi 


Sağlık-spor 


Çeşitli konularda araştırma 


Her 4 kişiden 

sadece biri teknoloji kullanımına yönelik eğitim alıyor 

Teknoloji kullanımına yönelik ileri seviyede eğitim alma durumunu sorguladığımızda ise her 4 kişiden sadece biri bu alanda bir eğitim aldığı belirtiyor. Yaş grupları bazında inceledigimizde genç nesillerin bu konuyla daha ilgili olması dikkat çekerken, C2 sosyo ekonomik statü ve erkeklerin de diğer gruplara göre daha yüksek oranda eğitim aldığı görülüyor. 

2018 için dileğimiz 
daha fazla eğitim, iyi bir kariyer 

2018'de online online kurslarla birlikte, işte yeni nesil teknolojilerin kullanımı kendimizi geliştirmek İstediğimiz öncelikli alanlar 


olurken, kadınların sağlık, erkeklerin ise finans konusunu daha fazla önceliklendirdiği görülmekte. Yaş grupları bazında inceledigimizde ise 25-44 yaş arası çalışanların sağlık, 45-65 yaş grubunun ise ulaşım konusunu öne çıkardığını söyleyebiliriz. 


2018'de kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar 


Eğitim (online kurslar vb alma) Y49 


İş (Yeni nesil teknolojik program, ekipman kullanımı 


vb) 2648 


Finans (Kripto paralara yatırım, dijital uygulamalar ile tasarruf 


vb) 9639 


Sağlık (Beslenme, diyet 
uygulamaları kullanma) 9634 


Eğlence (Online bilet alma, 
oyun vb) 9626 


Ulaşım (Navigasyon uygulamaları kullanma) 9625 


Spor (Akıllı bileklik, adım sayar teknolojilerini kullanma vb) 


9624 


İlişkiler (Sosyal platformlardan 
arkadaş edinme) 9619 
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TEYIT.ORG UN 


GALZALNLLENİ 07 


Haber doğrulama sitesi teyit.org, 26 Ekim 2016'da yayın hayatına başladı. 
Teyit.org bir yıllık dönemi kapsayan çalışmalarını ve gelecek döneme ilişkin planlarını bir raporda paylaştı. Teyit.org'a internette şüpheli bulunan ve doğrulanması için iletilen haberlerin derlendiği bir yıllık değerlendirmede öne çıkanları bir araya getirdik 


26 Ekim 2016 -1 
Ekim 2017 tarihleri arasında teyit. 


org'a, tüm sosyal medya 
mecralarından toplam 7 
bin 628 mesaj iletildi. Bu mesajlarla şüpheli olduğu düşünülen 3 bin 820 tekil içerik bildirildi. 

teyit.org'a gönderilen şüpheli içerikler “Görsel”, “Video”, “Ses Kaydı”, “Sosyal Medya İçeriği”, “Haber” 
ve “Diğer” olmak üzere 6 
içerik türünde kategorize edildi. Bu içerik türleri belirlenirken, içeriğin teyit. 
org'a bildirilme şekli değil, doğrudan şüphelenilen içeriğin kendisi dikkate alındı. 

teyit.org'a doğrulanması talebiyle gönderilen şüpheli içerikler 17 konu başlığı kullanılarak kategorize edildi. Bu başlıklar; “Politika”, “Bilim-Teknoloji”, “Din”, “Eğitim”, “Ekonomi”, “Enerji”, “Kent-Çevre”, “Magazin”, “Sağlık”, “Sanat”, “Şehir Efsanesi”, “Spor”, “Tarih”, “Uzay”, “Yargı”, “Yaşam” ve “Kriz” olarak belirlendi. 


Teyit.org'un çalışma yöntemi teyit.org editörleri, teyit. 
org'a doğrulanması için iletilen şüpheli haberler arasında önceliklendirme yapabilmek için bir filtre kullanıyor. Bu filtre üç temel unsurdan oluşuyor: 


Bu filtrelerin ilki aciliyet. 
Özellikle patlamalar, terör saldırıları, doğal afetler, savaş ve çatışma durumları gibi anlık olaylarla ilgili doğru enformasyonun henüz güvenilir kaynaklar tarafından açıklanamadığı kriz zamanlarında devreye giren bu filtre, hayati risklere yol açma ihtimali olan şüpheli haberlerin daha öncelikli olarak incelenmesini gerekli kılıyor. 


Diğer filtre yaygınlık. teyit. 
org editörleri karşılaştıkları şüpheli içerikleri incelerken içeriğin yaygın olup olmadığını iki aşamada değerlendiriyor. İçerik eğer internette virüs gibi yayılıyor ve birçok kişiye ulaşıyorsa yaygınlık filtresi, o şüpheli içeriğin önceliklendirilmesini gerekli 


kılıyor. İçeriğin viral olmadığı zaman devreye giren ikinci aşamada ise, şüpheli içeriğin zaman zaman tekrar ortaya çıkan bir şehir efsanesi olup olmadığı kontrol ediliyor. 

Eğer bir şüpheli içerik gündem belirleyecek kadar sarsıcıysa, bir kişiyi ya da bir grubu zan altında bırakıyorsa, bir haber sitesi, siyasetçi, gazeteci ya da farklı fanuslara ulaşma ihtimali olan eşik bekçileri tarafından yaygınlaştırılmışsa önem filtresi, o şüpheli içeriğin incelenmesini gerektiriyor. 


7 bin 628 mesaj 


:l 


64,75 sonuçlanmadı 


9016,12 sonuçlandı 


3 


10,76 Arşiv 


968,36 incelenmeye alınmadı 


Şüpheli içerik yeterince yaygın değilse bile, iddiayı ortaya atan aktörün ulaşabileceği kişi sayısı göz önünde tutularak önem kriteri devreye alınabiliyor. 


Bu kriterlerden en az birini karşılayan şüpheli içerik, öncelikli olarak teyit.org editörlerinin gündemine alınıyor. 
Bunlar dışında kalan ihbarlar ise daha sonra incelenmek üzere arşivleniyor. 
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EN ÇOK nar 


GÖNDERİLEN 15 ŞÜPHELİ İÇERİĞİN AYLARA GÜRE DAĞILIMI 


Teyit.org'a 28 Ekim 2016-1 Ekim 2017 tarihleri arasında hakkında en çok ihbar gönderilen 15 şüpheli içeriğin aylara göre dağılımını bir araya getirdik 


22 Aralık 2016 
IŞİD'in iki Türk askerini yaktığı iddiası 


30 Ağustos 2017 
Arakan'da yaşayan Müslümanlar”a yönelik şiddeti gösterdiği iddia edilen fotoğraflar 


16 Nisan 2017 

Videonun Referandum sırasında bir okulda pusulalara arka arkaya “Evet” oyu basıldığını gösterdiği iddiası 


3 Şubat 2017 
Başbakanlık?ın “Hayırlı” kelimesinin kullanımı yasaklayan genelge yayımladığı iddiası 


24 Nisan 2017 

Fotoğrafın Avusturya'da vatandaşlıktan çıkma kuyruğunu gösterdiği iddiası 


1 Ocak 2017 

IŞİD'in propaganda görselleri içerisinde İstanbul'u işaret eden afişlerin bulunduğu iddiası 


10 Aralık 2016 
Beşiktaş'ta gerçekleşen 


POLİTİKA 


patlamalardan olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraflar 


8 Kasım 2016 

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılabilecek bir terör saldırısına ilişkin belge yayımlandığı iddiası 


10 Nisan 2017 

Orhan Miroğlu'nun Referandum kampanyası için üzerinde “Rojava'nın geleceği için “Evet” diyorum.” yazan broşür bastırdığı iddiası 


26 Şubat 2017 

İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin önündeki direğe Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı asıldığı iddiası 


12 Mayıs 2017 

Üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan 500 TL'lik banknotlar bastırıldığı ve darphanede bekletildiği iddiası 


6 Eylül 2017 

Sedat Peker'in “Homoseksüalite” nedeniyle askerliğini yapmadığını gösteren 

sağlık raporu 


11 Aralık 2016 
Doğu Halep'in tahliyesi sırasında çekildiği iddia edilen fotoğraflar 


13 Ocak 2017 
ÖSYM'nin bütünleme sınavlarını kaldırdığı iddiası 


24 Mart 2017 

Diyarbakır'da “Her Evet Şeyh Sait ve Arkadaşlarına Bir Fatiha'dır” pankartı 

asıldığı iddiası 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2017'de 


dıjitalın yeni ve yenilikçi a 


Geçtiğimiz yıl dijitalde birçok yeni uygulama ve hizmetle tanıştık. Perakendede mobil uygulamalardan görme engellilere yönelik çalışmalara, arama motorundan girişimler için hızlandırma programlarına değişen farklı projeler karşımıza çıktı. 
Bu projelerden yeni ve yenilikçi olanları bir araya getirdik 


VWP tichet 
Samuel Viani 


41234567891011121314151617 


Over 185 event, View TAC 


Bi 
Mobilet 


Pozitif ve Doğuş Müşteri Sistemleri ortaklığı ile kurulan mobil bilet erişim platformu Mobilet, Mayıs'ta piyasaya çıktı. Mobilet, insanların katılmak istedikleri sosyal deneyimi keşfetme anlarından itibaren tüm süreci kapsayan hizmet sunuyor. Mobilet, kullanıcılarının daha önce katıldığı etkinliklerden, takip ettiği kişilerin aktivitelerinden, 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Facebook ve Spotify gibi sosyal platformlardaki tercihlerinden yararlanarak kişiye özel deneyim önerileri getiriyor. Kullanıcılar bu önerileri tarih, ruh hali, okazyon gibi farklı kategoriler doğrultusunda filtreleyebiliyor. 


Bi 
Albaraka Türk 
Garaj 


Albaraka Türk Katılım Bankası, girişimcilere kuluçka ve hızlandırma imkânlar sunacağı Albaraka Garaj girişim hızlandırma merkezini 2017 içinde hayata geçirdi. Albaraka Garaj'ın merkezi fintech, İslami finans girişimleri, ödeme teknolojileri, IoT, büyük veri, Blockchain, yapay 


zekâ, chatbot ve insurtech alanlarındaki projelere yoğunlaşacak. Merkez ayrıca geçen yıl ilk dönem 
için başvurularını aldı ve 10 
girişimi bünyesinde desteklemeye başladı. 


Bi 
Filli Boya Filli 
Ustam 


Filli Boya, sistemde kayıtlı boya ustalarını evlerini boyatmak isteyen kişiler ile “Filli Ustam” sisteminde bir araya getiriyor. Www. 
filliustam.com sitesine giren tüketiciler, bulunduk- 


Filli Boya göürsiye 


GİRİŞİMİNİZİN DEĞERİNİ , ŞOK Yi Ml BİLİYORUZ. 


DESTEKLES SUNARAK EŞİNİ MEL ANI 


ları il ve ilçede kendilerine en yakın lokasyondaki ustaların listesine ulaşabiliyor. Usta listesinden diledikleri ustanın profiline girerek profil resimlerini, iş deneyimlerini, uzmanlık alanlarını, referansarını ve hatta müşteri anket puanlarını bile görebiliyor. 
Seçilen ustaya boyatılacak alan ve iletişim bilgileri iletilerek keşif randevusu talebi gönderiliyor. 


Bi 
Cepte Şok 


Mağaza konseptini yenileyip, ürün yelpazesini farklılaştırarak kendi kulvarında öne çıkan Şok Marketler, dijitalde de hamle yaptı. Cepte Şok, Türkiye'de uygun fiyatlı zincir marketler arasında cep telefonu üzerinden alışveriş imkânı sağlayacak ilk uygulama olacak. Müşteri- 


Cepte Şok- ekran görüntüsü 


Stoklarla 
Sınırlı l € EE 


pen 


© İNOVASYON 


ler, “Tıkla, Gel, AP mantığıyla seçtikleri ürünleri belirledikleri zaman diliminde kendilerine en yakın Şok Market'ten aynı gün içinde teslim alabilecek. Uygulama 
26 mağazada pilot olarak 
başladı. 


Bi 
Türk Telekom 
Tambu 


Türk Telekom'un, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle yeni geliştirdiği platform özellikli dijital klavyesi Tambu bu yıl hayatımıza giren yenilikçi ürünlerden. “Öğrenen sistemi ile yapay zekânın kapılarını aralayan Tambu, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye'ye getiriyor. 
Üzerine yerleştirilen araç çubuğu özelliği ile Tambu, 


TemaLaR 


SEVDİĞİN BİR FOTOĞRAF veya 81İLE ÖZEL GÖRSELLERİMİZ Tamsu anxa PLanı için seni BEKLİYOR! 


56101: 


* DIGITALAGE.COM.TR 


klavyeden hiç çıkmadan GIF gönderme, atasözleri, deyimler ve sözlüklere ulaşma, 100 farklı dilde çeviri yapma, lokasyon paylaşma imkânı sunuyor. 


B 
Turkcell Yaani 


2016'da Türkiye'nin en büyük veri merkezini 

açan Turkcell, Türkiye'nin verisini Türkiye'de kalması için yeni bir adım attı ve Türkiye'nin ilk yerli arama motoru Yaani'yi kullanıma sundu. İlk 3 günde 


uygulama marketlerde en çok indirilen uygulama olmayı başaran Yaani, ilk hafta itibariyle de 1 milyon indirilme sayısına ulaştı. 
Yaani'nin en önemli özelliklerinden biri, Türkçenin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması. 


Ekim 2017 
Axess Mobil 


Akbank'ın, Axess kredi kartları sahiplerine yönelik sunduğu Axess Mobil de bu yıl hayatımıza girdi. Bu yeni uygulama ile kampanyalar, chip para durumu, kredi 


mz Rİ yese Mobil- ekrang 


Bugün hangi moddasınız? 


kartının internetten alışverişe açık/kapalı duruma getirilmesi gibi noktalar öne çıkıyor. Axess Mobil farklı bir özellik katmaya çalışarak uygulamanın ilk ekranında “şu anki modunuz” sloganıyla ile kampanyaları sınıflandırma yapmayarak, farklı bir şekilde listeliyor. 
“Şu anki modunuz” ifadesi kullanıldığında ilk akla gelen “neşeli”, “depresif”, “enerjik” gibi kelimeler olurken, Akbank bunları “teknoloji modu” ve “güzellik modu” gibi kavramlarla tanımlıyor. 


Bİ 
LCW Sense 


LC Waikiki, Sense uygulaması ile görme engelliler, 


#. 


KAMERA 


v 


Havordeanm 


d 6 


Gardrobum Bilgi 


giysi hakkındaki renk, kumaş, desen, yıkama talimatları, fiyat gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilen bu uygulama sayesinde görme engelli bireyler, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan alışveriş yapabiliyor. 


ii 
Vodafone Freezone Stüdyo 


Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Parkta Türkiye'nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından birini açan Vodafone, müziğini geliştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen genç yeteneklere destek oluyor. 
Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olacak olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da, genç müzikseverler en iyi ekipmanları kullanarak ve profesyonel ekiplerden koçluk alarak kayıt yapılabiliyor. 
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2017'nın 


trafik şampiyonları 


IAB Türkiye ve Gemius işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmada Türkiye'nin PC, mobil ve tablette en fazla sayfa gösterimine sahip, diğer bir 


ifade ile yılın trafik şampiyonu platformlarını belirledik 


© Gülcan Çörek, Gemius Ölçümleme Projeleri Müdürü 


—Ek an! (3 


Digital Age Almanak sayılarının 

gelenekselleşen araştırması internet ve 


mobilde yılın muhasebesini 


ortaya döken yılın trafik şampiyonları değerlendirmemizle bu özel sayıda da karşınızdayız. Bu yılki sonuçlara baktığımızda bir önceki yıla göre Türk kullanıcılarının internet kullanım alışkanlıklarındaki en büyük değişimin internete erişmek için tercih edilen platformlarda 
olduğunu görüyoruz. 2017 
yılında mobil cihazlardan internete bağlanan kullanıcı sayısı masaüstü bilgisayarlardan internete bağlanan kullanıcı sayısını 


geçmiş durumda. 


Mobil masaüstünü 


solladı 

TAB Türkiye Internet Ölçümleme Araştırması Kasım 2017 verilerine göre 


30,3 milyon gerçek kullanıcı 


masaüstü bilgisayarlardan internete bağlanırken akıllı telefonlarından internete erişen gerçek kullanıcı Sayısı 42,5 milyon seviyesine 


ulaşmış durumda. Plat- i formlar bazında değerlendi- ride yapılan sayfa gösterimi rildiğinde PC platformunun O değerlendirmesinde ilk sırada © Sahibinden yer alırken, O'nu 


kullanıcı ve 6,7 milyar sayfa o Hürriyet ve Sözcü izliyor. 


Mobil uygulamalardan erişime ilgi artıyor 

Mobil uygulamalardan 

© internete erişim de giderek popülerliğini artırıyor. 

© Akıllı telefonlarda en fazla 

© kullanıcıya sahip uygulamalar Sahibinden, puhutv ve Mynet © uygulamaları olurken Tablet de akıllı telefon kullanıcıları. £ Platformunda ise sahibinden 

* ve puhutv uygulamaları ilk iki 


© troluyor.13,6 milyon gerçek ( Sıradaki konumlarını korur- 


© kullanıcıya erişen hürriyet. 


lideri 32,3 milyon gerçek 


gösterimi ile Google oluyor. 
Gerçek kullanıcı verileri bazında ikinci sırada 27,3 milyon ile YouTube ve 24,7 milyon ile Facebook yer alıyor. Sayfa gösterim metriklerine göre ise 3 milyar ile Facebook ikinci sırada ve 1,6 milyar ile Sahibinden. 
com yer alıyor. . (*) 


Gerçek kullanıcılar açısından yapılan değerlendirme- 


nın ilk tercihi Hurriyet.com. 


com.tr'yi 11,9 milyon ile sabah.com.tr ve 10,3 milyon 


ile sahibinden.com takip 


ediyor. Aynı kategorinin 


değerlendirmesinde ise 


karşımıza çıkan tabloda ilk 


sırada Sahibinden'i görüyoruz. Onu hürriyet.com.tr ve Sabah.com.tr izliyor. (**) 


Tablet platformlarından - internete erişenlerin de — ilktercihi hürriyet.com.tr 


oluyor. Tabletler aracılığıyla 


2,7 milyon gerçek kullanıcıya 
erişen hürriyet.com.tr'yi 2 
milyon ile Sozcu.com.tr ve 
17 milyon ile sahibinden. 

- com izliyor. Yine bu katego- 


- kenüçüncü sıraya izlesene - uygulaması yerleşiyor. (***) 


En fazla tüketilen içerikler bakımında bir tasnif yaptığımızdaise Arama Motorları, Video/ sayfa gösterimleri açısından oTV, Sosyal Ağlar, Kurumsal, Haber, E-Ticaret, Kamu, 

- İlan, Bilgi, Yaşam, İş-Finans, 

: Eğitim, Kültür-Eğlence, Spor 

- ve Teknoloji kategorileri en 

— fazla ziyaret edilen 15 kategori olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

- kategorilerden en fazla merak © uyandırabileceklerin detayları — ise şöyle: 


Kategori bağımsız © haberturk.com 4.817.989 whatsapp.com 4.134.654 memurlar.net 405.141 
Web - PC Gerçek Kullanıcı cnnturk.com 4.092.485 wordpress.com 3.792.110 ensonhaber.com 353.266 
google.com 32.322.672  Ç izlesene.com 4.064.935 pinterest.com 2.787.398 aksam.com.tr 320.190 
youtube.com 27.317.997 ntv.com.tr 3.313.267 blogcu.com 2.360.062 
facebook.com 24.712.969 dailymotion.com.tr 3.039.598 linkedin.com 2.304.570 OE-Ticaret yandex.com.tr 13.035.865 kanald.com.tr 2.645.249 tumbir.com ENE Web Siteleri-PC Gerç. Kull. 
outlook.com 11.931.929 startv.com.tr 2.170.034 İ gittigidiyor.com 10.545.948 
gittigidiyor.com (o 10.545.948 puhutv.com 1.909.435 Haber © © trendyol.com 4.690.194 
— - —— atv.com.tr 1.819.023 Web Siteleri - PCGerçek Kull. —— — — 

— —— o hurriyet.com.ir oo 10.003.822 | — — —— — — 3 a vey © mynet.com 7321004 Oo“ —— — mal .—.... BA Ke ANMIN Ooo sabah.com.tr 6.616.680 me — 21057881 haberturk.com (| 7.478.175 sozcu.com.ir pm (o Vitor igisiyarcom ——— 

Kategori bağımsız © mtv.comir 6.515.076 O haberler.com 5.131.598 —— — Web - SmartPhone Gerçek Kull. Şi Ex 4.845.976 O ( haber7.com 3.620.347 o ©“ — - — > hurriyet.com.tr (oo 13.618.647 © “gnntürkicöom 4.338.963 memurlar.net 2298498 (( mediamarki.comir 1.576.10 
sabah.com.tr 11.900.886  kanald.com.tr 2.296.041 aksam.com.tr 2.509.049 ii sahibinden.com Oo 10.308.739 startv.com.tr 1.884.602 yenisafak.com 2277938 “ 

& Web Siteleri - PC Gerçek Kull. 
sozcu.com.tr 9.277.334 showtv.com.tr 1.622.167 posta.com.tr 2.143.171 | — sahibinden.com 10.049.946 
mynet.com 8.891.468 atv.com.tr 1.519.102. .— 2185:350 eksisozluk.com (© 8.604.992 puhutv.com 1.467.340 MEME reisi kizlarsoruyor.com O 7.781.344 fi 1.317.614 Haier SEE EMİSLİNİ Si hiz —— SECeM DİR A O Owküriyetemlak.com 2109:881 haberturk.com 7.478.175 > - a hurriyet.com.tr 13.618.647 ; © arabam.com 1.093.404 
donanimhaber.com 6.802.519  . i : ü Elzmliikzdi MZ 6.515.076 Video-TV sabah.com.tr 11.900.886 Oo emlakjet.com 894.836 
—— —— N Web - Tablet Gerçek Kullanıcı EE ri 9.277.334 — elemannet 854.481 
izlesene.com 754.994 <— ( mynet.com 8.891.468 © © indeed.com 821.502 

Kategori bağımsız © © haberturk.com 718.433 haber7.com 5.714.457. zingat.com 733.268 
e GİĞMİ O — kanald.comitr 655.601 yenisafak.com 4.278.391 O “Secretcv.com 633.549 
hurriyet.com.tr 2.738.818 startv.com.tr 557.717 memurlar.net 4.075.430 
sozcu.com.ir 2.060.617 cnnturk.com 496.725 haberler.com 3.839.782 İlan sahibinden.com 1.709.270 ntv.com.tr 392.827 internethaber.com (3.403.775 © Web -SmartPhone Gerçek Kull. 
sabah.com.tr 1.100.045 dailymotion.com.tr o 338.394 ahaber.com.tr 2.552.389 o sahibinden.com 10.308.739 
eksisozluk.com 1.066.844 fox.com.tr 324.681 | hurriyetemlak.com 2.748.725 
mynet.com 986.188 atv.com.tr 320.170 | Haber “ — hurriyetoto.com 251.406 
mala. — showtv.com.tr ARAMANIN Web - TabletG erçek Kullanıcı | yeniasir.com.trJllan 60.415 
emi © hurriyetcomir Oo 2.738.818 O Otoraba.com EN haberturk.com 718.433 | > : 

Sosyal ağ sozcu.com.tr 2.060.617 
kanald.com.tr 655.601 zamk “ İlan EE ZE sabah.comütr 1.100.045 
 MEREBESEER 24.712.969 O ( myneticom 986.188 Web - Tablet (o Gerçek Kullanıcı 

Video-TV -  twitter.com 8.131.627 o haberler.com 877.602 O sahibinden.com 1.709.270 
Web - PC Gerçek Kullanıcı © instagram.com 7.896.123 O cumhuriyet.com.ir (o 555.882 O hurriyetemlak.com (388.851 
youtube.com 27.317.997 o eksisozluk.com 6.157.180 haber7.com hurriyetoto.com 13.939 


555.847 
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yeniasir.com.trlIlan 


9.451 


sabah|sabahsarisayfalar 5.598 


Yaşam 


Web Siteleri - PC Gerçek Kull. 


kizlarsoruyor.com 


2.616.064 


kadinlarkulubu.com 1.871.510 
nefisyemektarifleri.com 1.684.252 


yemek.com hurriyetaile.com 


doktortakvimi.com 


sozcu|Hayatım-Sağlı 


zomato.com 


hamaratabla.com 


mavikadin.com 


1.270.901 
937.223 
864.984 

k/Yaşam 839.476 

663.449 

656.795 

575.292 


Yaşam 


Web - SmartPhone Gerçek Kull. 


kizlarsoruyor.com (o 7.781.344 


mavikadin.com 2.232.854 
hurriyetaile.com 1.368.892 
hthayat.com 961.581 
elele.com.tr 639.203 
hastane.com.tr 521.012 
netkadin.com 466.226 
porsiyon.com 297.966 
trendus.com 265.196 
yemektarifleri.com Oo 233.082 


Yaşam 


Web - Tablet Gerçek Kullanıcı 


kizlarsoruyor.com 


hurriyetaile.com mavikadin.com netkadin.com porsiyon.com elele.com.tr hastane.com.tr 


yemektarifleri.com 


elmaelma.com yenikadin.com 


İş-Finans 


298.304 
86.997 
80.521 
78.631 
49.838 
42.339 
30.965 
22.032 
15.014 
14.113 


Web Site - PC Gerç. Kull. 


garanti.com.tr 


60lo1: 


3.992.610 


* DIGITALAGE.COM.TR 


isbank.com.tr 3.191.770 
yapikredi.com.ir o 2.954.509 
akbank.com 2.854.791 
ziraatbank.com.tr (o 2.283.841 
bigpara.com 2.022.688 
vakifbank.com.tr o 1.931.787 
halkbank.com.tr 1.767.664 
denizbank.com 1.520.056 
ziraat.com.tr 1.401.937 
Spor fanatik.com.tr 3.222.279 
sporx.com 2.003.892 
tr.beinsports.com 1.998.918 
sozcu|Skor Sozcu 1.903.964 
mackolik.com 1.746.368 
fotomac.com.tr 1.311.490 
ntvspor.net 1.179.731 
sabah|sabahspor 1.140.865 
sahadan.com 1.109.817 
haberturk.com)|Spor 996.905 
Spor 


fanatik.com.tr 3.387.416 
sporx.com 2.670.823 
sozcu|Skor Sozcu 1.780.583 
tr.beinsports.com 1.760.922 
mackolik.com 1.597.443 
ntvspor.net 1.535.009 
fotomac.com.tr 1.282.107 
futbolarena.com 962.968 
sahadan.com 836.292 
aspor.com.tr 699.887 
Spor sozcu|Skor Sozcu 506.809 | fanatik.com.tr 505.295 
sporx.com 282.596 
mackolik.com 272.065 
fotomac.com.tr 218.452 
tr.beinsports.com 171.986 
hurriyet.com.trJSpor 165.040 


Web - SmartPhone Gerçek Kull 


ntvspor.net 152.435 
sahadan.com 142.636 
sabah|sabahspor 76.051 
Mobil Uygulama sahibinden Android 185.478 
sahibinden IOS 168.422 
puhutv.com Android 80.482 
puhutv.com IOS 64.787 
izlesene Android 46.194 
kanald IOS 27.109 
showtv IOS 25.548 
mynet |OS 22.681 
ensonhaber IOS 20.900 
mynet Android 18.241 


Online video içerikleri- 

ne duyulan ilgi ve buna bağlı olarak online reklam yatırımları içinde videonun payı giderek artıyor. TAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Video Raporu Eylül-Kasım 2017 verilerine göre PC platformunun lideri 24,7 milyon gerçek kullanıcı ile YouTube olurken, 15,2 milyon ile Facebook ve 3,7 milyon ile izlesene.com 

onu takip ediyor. Yine PC platformunda izlenen video adetleri bazında incelendiğinde 16,7 milyar izlenme adediyle Facebook lider konuma yükseliyor. İzlenme süreleri bazında ise aylık toplam 217 milyon saat ile yine YouTube ilk sıraya yükseliyor. (***) 


Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden video izleyenlerin ilk tercihi olan izlesene.com aynı zamanda en yüksek 


izlenme adedine sahip platform olarak öne çıkıyor. 
Buna karşılık startv.com.tr içerikleri akıllı telefonlardan aylık toplam 2,5 milyon saat ve tabletlerde 395 bin saat izlenerek izlenme süreleri bazında startv.com.tryi her iki platformda da ilk sıraya taşıyor. (000) 


: Video streaming 


Playerlar - PC Gerçek Kullanıcı 


youtube.com - player 24.684.056 
facebook.com - player oo 15.230.489 
izlesene.com Stream 3.650.366 
twitter.com - player 3.536.317 
hurriyet.com.tr Stream 3.409.830 
instagram.com - player 2.338.081 
mynet stream 2.257.903 
puhutv.com - player 1.985.120 
cnnturk.com Stream 1.724.863 
kanald.com.tr Stream 1.475.578 


Video streaming 


MM Playerlar -SmartPhone Gerçb Kull. 


izlesene.com Stream 4.443.454 
mynet stream 1.915.745 
hurriyet.com.tr Stream 1.840.352 
kanald.com.tr Stream 1.574.231 
startv.com.tr Stream 1.371.230 
puhutv.com - player 1.365.031 
showtv.com.tr Stream 1.045.745 
alkislarlayasiyorum Stream (888.964 
fox.com.tr Stream 849.107 
cnnturk.com Stream 690.220 


Video streaming 


M Playerlar - Tablet Gerçek Kull. 


izlesene.com Stream 293.625 
startv.com.tr Stream 157.724 
hurriyet.com.tr Stream 147.087 
kanald.com.tr Stream 141.650 
puhutv.com - player 114.997 
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Medyadaki Gözünüz 


showtv.com.tr St 114.229 m A IAB Türkiye Internet fox.com.tr Stream 95.555 Me BAŞ Ölçümleme Araştırmynet stream . ö yen ması Mobil Uygulama cnnturk.com Stream 45.855 a Raporuna dâhil olan sozcu.com.tr Stream 43.251 A yayıncıların Eylül-E-İçerik sıralaması kim 2017 değerlerinin ortalaması alınarak netd müzik 13.521.055 ; hesaplanmıştır. 
Poll Production 4.864.709 *** PC verileri (AB DokuzSekiz Müzik 4.792.165 Türkiye Internet ÖL NDNG - Enes Batur 4.129.191 Ri i çümleme Araştırması Herşey Dahil 4.129.025 Video Raporuna dâhil MuzikPlay 3.992.663 olan / olmayan yayıncı- 
Kınay Production 3.977.028 | ların Eylül-Kasım 2017 
indiği BASAR. dğnemideğerlerinin 
2645 Records 3.375.489 
ortalaması alınarak 
OHA diyorum! 3.262.237 hesaplanmıştır Ke 
2018 yılında da mobil plat- > li Eğ 
formlardaki erişimin artışını ia Kk sl IAB Türkiye Internet 


sürdürmesini, video içeriklerine duyulan ilginin dijitale özel üretilen içeriklerin de katkısıyla daha da artmasını 


Ölçümleme Araştırması Video Raporuna dâhil olan yayıncıların Eylül-Kasım 2017 dönemi 


bekliyoruz. b Sisi değerlerinin ortalama- 

* PC verileri TAB Türki- Gk epik 

ye Internet Ölçümleme HELE. 

Araştırmasına dâhil olan 

/olmayan yayıncıların 


Ocak-Kasım 2017 dönemi I ı 

değerlerinin ortalaması İ HTIYACI N İZ O LAN alınarak hesaplanmıştır. | ı I ı **Smartphone ve Tablet TU M N İTE LI KLI verileri sadece IAB Türkiye Internet Ölçümleme 


Araştırmasına dâhil olan yayıncıların Ocak-Kasım 


Yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alan yüz binlerce 


2017 dönemi değerlerinin haberi tüm dünyada takip eden ihtiyacınız olan 
ortalaması alınarak he- nitelikli bilgiyi size sunarak; sektörel gündem ve medya analiz saplanmıştır. raporlarını istediğiniz dilde hazırlar. 


** Mobil Uygulama verileri WWW.ajanspress.com.ir infoldajanspress.com.ir 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Tesla Motors ve 
SpaceX Kurucusu 


Tesla Motors ve SpaceX Kurucusu Elon Musk 2017'yi çok yoğun bir şekilde ardında bıraktı. 
Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg”le yapay zekâ tartışmasından Türkiye ziyaretine birçok olayın içinde yer alan Musk, yıl sonuna doğru Bitcoin'le ilgili bir tartışmanın tarafı oldu. Eski SpaceX çalışanlarından birinin Elon MusW'n Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etmesinin ardından Musk bir açıklama yaptı. Musk, Bitcoin'in sahibi olmadığını, bir arkadaşının kendisine Bitcoin gönderdiğini ve şu an bu kripto paraların nerede olduğunu bilmedi-Şini söyledi. m 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iji 


talde dünyanın 


201/'deki yıldızları 


Bu yıl dijital dünyada en çok konuştuğumuz konular yapay zekâ, kripto paralar ve platformlerın yükselişi oldu. Haliyle bu yıla damgasını vuran isimler de bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların yöneticileri olarak karşımıza çıkıyor 


Ethereum 


23 yaşında Rus bir bilgisayar programcısı olan Vitalik Buterin, Bitcoin'e alternatif kripto para Ethereum'un ardındaki isim. Buterir'in geçen yıl öne çıktığı durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi oldu. 
Kasım ayında St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Putirle bir araya gelen Buterin'in görüşmesi kripto para camiasında çok konuşuldu. İkili, görüşmede ülkedeki teknoloji uygulamaları üzerine görüşlerini paylaştı. Putir'in blockchain teknolojisinin açtığı yolu takip eden yeni iş ilişkilileri kurma fikrini desteklediği ifade edildi. m 


Netflix 


Netflix Ocak 2016'da 130 
ülkeye açılmasının ardından büyümesini sürdürdü 
ve 2017 3Ç sonunda 109 
milyon aboneye ulaşmayı başardı. 2016 3Ç dönemin- de abone sayısı 87 milyon seviyesindeydi. Dolayısıyla, Netflix bir yıl içinde 
abone sayısını yüzde 25 
artırmayı başardı. Bu başarının ardında Netflix'in sunduğu orijinal içerikler kadar CEO Reed Hastings'in vizyoner bakışını 

da görmek mümkün. Bu bakışın içerik bütçesine etkisinden de bahsetmek mümkün. Zira 2017'de içerik için 6 milyar dolar harcayan Netflix, bu rakamı 2018'de 8 milyar dolara çıkarma kararı aldı. m 


Tencent 


Gerçek ismi Ma Huateng olan Pony Ma, Tencent”in kurucusu. Tencent mesajlaşma platformlarından oyunlara kadar internet alanında aktif olan bir dev. 
Kasım ayında piyasa 500 
milyar doları aşan Tencent o dönem Facebook'u geride bırakmıştı. (11 Aralık 2017”'deki rakamlara göre, Facebook'un değeri 520, Tencent'in ise 495 milyar dolar düzeyinde) Bu rakam, Tencent'i değeri 500 
milyar doları aşan ilk Çinli firma yapmış ve diğer Çinli rakibi Alibaba'nın önüne geçmesini sağlamıştı. Pony 
Ma bu verilerin ışığında 42 
milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu ve Çin'in en zengin insanlarından biri seviyesine taşıdı. m 


Satya Nadella 
Microsoft 


1992'de Microsoft'ta çalışmaya başlayan ve Şubat 201/”te Microsoft CEO'luğu görevine getirilen Satya Nadella, belirlediği stratejiyle Microsoft'un gelirlerini artırmayı başardı. 
Nadella mobil ve bulut öncelikli stratejisiyle bulut servislerindeki en yakın rakibi olan Amazon'a daha da yakınlaştı ve aradaki gelir farkını kapatmaya başladı. Nadella ayrıca 2017'de “Hit Refresh” adını verdiği bir kitap yazdı ve şirket içindeki değişimi anlattı. s 


SoftBank 


Masayoshi Son 2016'da duyurulan ve 2017'de hayata geçirilen SoftBank Vision Fund'ın ardındaki isim. 


Değeri 100 milyar doları bulan fon ile IoT, yapay zekâ, robotik, altyapı, telekomünikasyon, biyo- teknoloji, fintech ve mobil uygulamalar gibi alanlara yatırım yapılacak. Fonda payı bulunan yatırımcılar ise şu şekilde sıralanıyor: Sharp, Oualcomm, Foxconn, Apple, Mubadala Investment Company (Abu Dabi) ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu. s 


Instagram 


Instagram'ı yeni Facebook olarak değerlendirenler çoğunlukta. Bunu söyleyenler haklı olabilir. Zira, her iki platform da yedi yıl içinde 800 milyon kullanıcıya başardı. Instagram 
ayrıca her üç ayda 100 
milyon kullanıcıyı platforma çekmeyi beceriyor. 
Bunu sadece rakamlara açıklamak mümkün değil elbette. Instagram'ın duyurduğu yeni özellikler de 


bu artışa katkıda bulunuryor. Örneğin platformdaki video özelliği büyümedeki ivmeyi hızlandırdı. Ayrıca Instagram reklamverenlerin de önemini artırdı ve platformdaki reklamveren sayısı 2 milyonu aştı. Bu başarının ardındaki isim ise Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom. m 


Nintendo 


2016'yı Pokemon Go sayesinde kazançlı şekilde bitiren Nintendo, aynı ba- 


şarıyı 2017'de de sürdürdü. 


Bu başarının sürdürülmesinde kuşkusuz yeni oyun konsolu Nintendo Switcivin payı büyüktü. Zira, 
2017 3Ç itibarıyla Nintendo 
Switch dünya çapında 7,63 
milyonluk satışa ulaştı. 3 
Mart'ta satışa çıkan bir oyun konsolu için bu satış rakamı önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Öte yandan, bu satışın Sony PS/'ü geride bıraktığını 


not edelim. Nintendo Switch 6 aylık dönemde Japonya'da 1,5 milyon satarken, Sony PS4 aynı dönemde 665 binde kaldı. 
Nintendo'nun bu başarısında oyun tasarımcısı ve direktör Yoshiaki Koizumuw'nun payı büyük. n 


Amazon 


Şu an 13 ülkede faaliyet gösteren online perakende devi Amazon, 2017 3Ç'te 43,7 milyar dolarlık ciroya ulaştı. 2016 3Ç”teki ciro 32,7 milyar dolar düzeyindeydi. 
Bir yıllık dönemde cirodaki artış yüzde 34 oldu. Satış haricinde Amazon'la ilgili 2017'de en dikkat çekici gelişme, şirketin online perakendenin yanına fiziksel perakendeyi de eklemesi oldu. Amazon, Haziran 2017'de ABD'nin en büyük organik gıda zinciri olan Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın aldı ve bünyesine kattı. m 
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GAloı- 


2017'nin gimat çeken 


c 


Jital girişimleri 


2017'de trafik sorununa karşı geliştirilen çözümlerden e-ticaret sitelerinin performansına değişen bir skalada dijital girişimlere tanıklık ettik. Bu girişimlerden başarılı bulduklarımızı paylaşıyoruz 


Scotiy 


Scotty, motor sürücüleri ile yolcuları buluşturan bir yolculuk paylaşım platformu. Nisan 2017'de testlere başlayan Scotty, Mayıs ayında da kullanıcılara açıldı. Şu ana dek 10 binin üzerinde sürücü başvurusu alan Scotty, bunların yüzde 10'unu kadarını onayladı. Scotty, 2017 sonu itibarıyla günde 15 bin yolculuk hedefledi. Başlangıçta İstanbul ile yola çıkan girişim, yıl sonuna doğru İzmir ve Bursa'yı da sisteme dahil etti. Girişimi trafik sorununa bir alternatif sunması nedeniyle listemize aldık. Girişimin yatırımcıları arasında Justin.twnin kurucularından Justin Kar'ın bulunduğunu not edelim. m 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Sinemia 

2017'nin en hareketli girişimlerinden başında Sinemia yer aldı. Zira girişim geçen yıl hızlı gelişmesini sürdürdü ve 2016'da aldığı yatırımlarla dikkati çekti. 
Sinemia aldığı bu yatırımlarla ABD pazarına giriş hedefini duyurmuştu. Bu hedefini geçen yıl hayata geçiren Sinemia, San Francisco ve Los Angeles'ta iki ofis açtı. İlk yatırımı ile son yatırımı arasında geçen bir yıllık sürede 14 kat büyüyen girişim, ABD'deki ilk senesinde de hızlı bir başlangıç yaptı. Sinemia'yı aldığı yatırımlar ve ABD pazarına açılarak büyümesi nedeniyle listemize aldık.m 


Copyrobo 

Copyrobo; Blockchain teknolojisini kullanarak tüm dünyada geçerli yasal delil üretiyor ve varlığın tespitini yapıyor. . Yani, noter görevi gördüğü söylenebilir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne dâhil 28 ülke ve diğer bir çok ülke mahkemesinde geçerli belgenin varlığını, üretildiği zamanı ve değiştirilmediğini ispatlayan Çoklu-Lokal delillere Copyrobo ile ulaşılabiliyor. 
Copyrobo, girişim ve teknoloji blog'u TechCrunch tarafından seçildi ve gelecek vaat eden 3 blockchain girişiminden biri olarak San Francisco'ya davet edildi. m 


Poltio 

Türkiye'nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu poltio.com, aldığı 1 milyon TL'lik yatırımla yurt dışına açılıyor. Güncel veya farklı konularda kullanıcılara “toplumun nabzını” tutma yeteneği veren bir platform kurma hayaliyle ortaya çıkan ve 
2014 Ağustos ayında kurulan Poltio'da bugüne kadar 
110 binin üzerinde soru 
soruldu ve 150 milyonun üzerinde oy kullanıldı. 
2017 Mayıs ayında İngilizce siteyi hayata geçiren Poltio.com'un ABD'deki ilk kullanıcıları soru sorup oy kullanmaya başladı. Global açılımında destek veren iki yeni takım arkadaşıyla New York”taki ekibini de kuran Poltio ortaklarından Vildan Ay, Özge Akçizmeci ve Banu Güler İstanbul'da kalmaya devam ederken, kurucu CEO'su Ahmet Tosun ve CTO'su Güney Gökoğlu Temmuz ayı sonunda ABD'ye taşındı. m 


Kolay IK 

SaaS modeline sahip olan bulut tabanlı İK yönetimi aracı Kolay İK, 2017'de Almanya merkezli Monkfish Eguity öncülüğünde 

ı milyon dolarlık yatırım aldı. Girişim böylece daha önceki yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 1,5 milyon dolarlık finansmana ulaştı. 
Önemli teknoloji ve iş dünyası dergilerinden Wired'ın, Avrupa'nın en iyi girişimlerini belirledigi “Europe's 100 Hottest Startups 2017” listesinde 
yer alan Kolay İK, 2017 
itibarıyla 7 kat büyüyerek 
10 binin üzerindeki şirket 
ve 110 binin üzerinde çalışana personel yönetimi ve insan kaynakları alanında çözümler sunuyor. m 


Kimlic 


Kimlic bir fintech girişimi ve dijital kimlik yönetimi konusunda hizmet veriyor. 
Girişim aynı zamanda Türkiye'nin ilk Know 

Your Customer (Müşterini 


Tanı) uygulaması olmayı hedefliyor. Blockchain tabanlı bir uygulama olan Kimlic, Webrazzi Arena'da 
2017 yılında birinci oldu ve 
Techcrunch Disrupt Berlinde yarıştı. Kimlic altı kişilik bir ekiple yola çıktı ve yakında App Store'da mobil uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor.m 


Udentify 


Udentify, perakende sektöründe fiziksel ortamda 


“üstün körü elde edilen müşteri verisini, yüz tanrma teknolojisi sayesinde yüzde 95 doğruluk oranı ile elde ediyor. Sistem anonim müşteri demografisi (yaş ve cinsiyet), belirtilen alanda geçirilen süre, etkileşime girilen ürün ya da reklam gibi veriler firmalara en doğru ölçümleme yeteneğini kazandırıyor. Şu anda P&G, Adel ve Youth Repuclic gibi markalarla çalışan Üdentify, Can Dörtkardeşler 

ve Rıdvan Çilli tarafından hayata geçirildi. m 


Evtiko 


Sina Afra'nın önderliğinde yerli ve yabancı yatırımcılar ortaklığında, İstanbulda 
2016 yılında faaliyete geçen 
Evtiko, ev alıp satmanın çok daha kolay olması gerektiğine inanıyor. Kuruluş aşamasında ilk yatırımını 
alan Evtiko, 2017 içinde 4 
milyon dolar daha yatırım aldı ve toplam yatırım tutarı 8,3 milyon dolara ulaştı. 
Evtiko aldığı bu yatırımların ardından Barcelona'da ilk yurtdışı ofisini açtı. Bir yılda veri tabanına 1000'e yakın emlakçı, 600 emlak ofisini dâhil etti. m 


ModaCruz 


ModaCruz ikinci el lüks 


marka modayı almanın ve satmanın en eğlenceli ve kolay yolu olarak çalışan 

bir platform. Geçtiğimiz Ekim'de 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran ModaC- 


ruz, 2 milyon dolarlık yeni yatırım turunu kapattı. Seri B olma özelliğindeki yatırımla birlikte Modacruz'un bugüne kadar aldığı toplam yatırım miktarı 5 milyon dolara çıktı. Middle East Venture Partners (MEVP) liderliğinde gerçekleşen seri B yatırım turuna ModaCruz'un var olan yatırımcıları Nevzat Aydın ve Hummingbird de katıldı. ModaCruz aldığı yatırım ve kaydettiği büyümeyle listemize girme- yi başardı.m 


Segmentify 
Segmentify, ağırlıklı olarak e-ticaret siteleri 


için ziyaretçi davranışı ölçümleme ve pazarlama otomasyonu gibi hizmetler veriyor. İlk yatırımını Ocak 2015'te alan Segmentify o dönemden bu yana büyümesini sürdürdü. Çalışan sayısını 25 kişiye çıkaran Segmentify?ın n11.com, Boyner ve Hepsiburada gibi müşterileri mevcut. 
Girişimin verdiği bilgiye göre, müşterilerinin yüzde 15'i yurtdışı kökenli. m 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2017'nin. 


gözde teknolojisi yapay zeka; reklam sektörünün geleceğini nasıl etkiler? 


Geçen yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri yapay zekâ ve farklı sektörler üzerinde yaratacağı etkilerdi. Bana kalırsa birkaç yıl daha bu meseleyi konuşur sonrasında olacaklara sektörce şaşırırız. Yapay zekâ her sektör gibi reklamcılar için de heyecan verici gelişmelere gebe. Ben de Almanak sayısına özel sektör profesyonellerine sordum: “Reklam sektörünün yakın geleceğinde yapay zekayı nasıl görüyorsunuz?” 


© MuratToz 


İhsan Elgin, Core Strateji Kurucusu 


Yapay zekânın reklam endüstrisindeki etkisi 3 başlıkta olacak: Reklamın üretilmesi, müşteriye ulaştırılması 

ve müşteriyle etkileşimi 


Reklamın üretilmesi tarafında yapay zekanın etkisi reklam türlerine göre değişiklik gösterecektir. Ancak genel çerçeveden baktığımızda, segment odaklı reklamdan kişisel bazlı reklamcılığa gidilen bu dünyada 


6601: 
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verimli reklam yönetimi için en büyük araç tabii ki yapay zeka çözümleri olacaktır. Reklam türlerinden içerik odaklı reklamcılığa baktığımızda ise birçok farklı veriden yeni ve anlamlı içerik üretmek yine yapay zekanın ele alacağı bir iş olarak ön plana çıkacaktır. Reklamın ulaştırılması İse yapay zekanın etkisini en çok hissedeceğimiz alan olacak. Hedef kitlenin kişiye indirgendiği bu dönemde, reklam kanalının hedef kitlesi, reklamın saati, gündemin o anki durumuna göre reklam içeriğinin yeniden analiz edilerek cümle, renk, içerik bazında anlık değişikliklerin yapılması sağlanacak vetüm bu sürecin yapay zeka tarafından yönetilmesi söz konusu olacaktır. Hali hazırda var olan reklamcılık uygulamalarında reklamın müşteriyle etkileşimi herhangi bir şekilde takip edilemiyor, reklamın hedef kitleye doğru şekilde ulaşıp ulaşmadığı bilinemiyor. Bu tarafta ise müşterinin reklamı gördüğünün konfirme edilmesi, reklamı nerede ve ne zaman gördüğü bilgisi ve buna bağlı olarak ona en yakın tüketim noktasına yönlendirme sağlanması yapay zeka ile mümkün 


olacaktır. Günümüzde reklamların üretilmesi reklam ve dijital ajanslar tarafından yürütülmekte olup, yapay zeka burada ajanslar için bir araç olacaktır. 
Reklamın ulaştırılması medya planlama departmanları tarafından yapılırken, devreye girecek yapay zeka, bu alandaki ihtiyacı ortadan kaldıracak ve yapay zeka medya planlama departmanlarının yerini alacaktır. 
Reklamın müşteriyle etkileşimi noktasında ise hali hazırda bir uygulama olmadığından, yapay zeka yeni bir alan oluşturarak istihdama negatif etki yaratmayacaktır. m 


LALELİ 


Öncü Doğu Gülsoy, Pure Kreatif Direktörü 


Bir yapay zekânın, onu 


üreten insanın hayal gücü kadar yaratıcı olmasını beklerim 


Reklam sektöründe her alanın kendine has dinamikleri ve deneyimleri var. Her sektörde olduğu gibi reklam sektörü 

de her geçen gün kendini değiştiriyor, evrimleşiyor. Yapay zekanın daha fazla hayatımıza girmesi bazı pozisyonların yetkinliklerini de değiştirmesini beraberinde getirmeli. Ekipler veya departmanlar tamamen devre dışı kalmasa da değişecek, ihtiyaç duyulan insan sayısı azalacak; ancak daha yetkin çalışanlara ihtiyaç duyulacak. 
Yapay zekayı biraz emirlere harfiyen itaat eden, verimli ve çok hızlı çalışan bir ekip arkadaşı gibi düşünebiliriz. İnsanın yani doğal zekanın yaratıcılığını sınırlayan parametreler, kültürel ve toplumsal sınırlamalar, tabular, kişinin içinde yeraldığı toplumsal kurallar , güncel gelişmler ve bu ekosistemde geçirdiği yaşanmışlıklarla şekillenir. Yaratılan yapay zekanın, bunlardan bağımsız olması, algısı bu tarihsel süreçlerele şekillenmiş insanlara konuşan iletişim sektöründe işlevsiz olacaktır. Yaratıcılık süreçlerinin bundan etkilenmesi için insan kadar organik düşünebilen ve üretebilen bir makinanın, oto ya da sosyo kontrol yazılımı da en az yaratıcılık yazılımı kadar detaylı olması gerekir. Bununla birlikte hedef kitlesinin zaman içinde değişen kaygılarına uyum sağlamasını gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yakın zaman için bir yapay zeka- 


dan strateji üretmesini, içerik yazmasını, kampanya tasarlamasını beklemek imkansız gibi görünse de gelecekte her alanda üretim yapabileceklerini düşünüyoruz. m 


Vadi Efe, Altavia Dekatlon Yönetici Ortağı 


Teknik alanlarda yapay zeka iş üretebilse de, konu yaratıcılık olunca insan katkısı ve zihni bambaşka 


Son birkaç senedir bot'lar müşteri ilişkileri deneyimini geliştiren ve verimlilik yaratan araçlar olarak kurumsal iletişim alanında aktif olarak kullanılmaya başladılar. Tabii günümüz bot'ları basit algoritmalarla ve karar destek mekanizmalarıyla çalışan yazılımlar olmaktan öteye gitmiyor çoğunlukla. 
"Yapay zeka' ise çok daha karmaşık algoritmalar içeren, öğrenmeye açık, sadece belli bir alanda değil de, bir insanın yorum yapabileceği birçok alanda yorum yapmaya ve aksiyon alma iddiası taşıyan 

bir kavram. O yüzden daha gidecek çok yolumuz olduğunu 


düşünüyorum araştırma ve geliştirme konusunda. Bununla birlikte yapay zekanın reklam sektöründeki etkisi ise çok büyük olacağına inananlardanım. Özellikle, kişiselleştirme ve gerçek zamanlı iletişimin önem kazandığı bu çağda, yapay zeka her tüketiciye özel, mikro ölçekte tasarlanmış teklifler sunabilir, kişinin ve coğrafyanın kültür koduna özel bir iletişim yaratabilir, ana dilde, o günün konu başlıklarına özel yaratılmış bir içeriği ya da hizmeti çok hızlı bir şekilde kurgulayıp hayata geçirebilir. Öte yandan çok farklı alanlarda bilgi birikimine sahip olacak bir yapay zeka, yaratıcı üretim sürecini çok hızlandırabilir. Reklamda strateji üretmek, içerik hazırlamak, film üretmek... Bunların hepsi belli doneler ve analitikler üzerinden hazırlanan işler. Fakat tabii ki insan faktörü ve duygu faktörü çok kuvvetli. Ve yaratıcılık deneyim ve yaşanmışlık ile tetikleniyor, kuvvetleniyor. m 


Enes Konuk, Simplifier, FCBRAM 


Yapay zekanın endüstrimizdeki yerinin bizim ona ne kadar koridor açacağımıza 


bağlı olduğuna inanıyorum 


Bilgi toplumuna geçiş evresin- de aslında yapay zeka ilişkisi çoktan başladı. Hem reklam ajansları hem de reklamverenler bu ekosistemin ürünlerini bugün değer ve fayda üretmek için kaldıraç olarak kullanmaktalar. Hiç olmadığı kadar gerçek zamanlı olarak tüketiciyi dinlemekten tutalım da, tüketici davranışlarını anlamlandırarak gözlemleyebilecek teknolojik enstrümanlar daha önce de bahsedildiği gibi otonom kaslarıyla kendilerini konuşturmaya başladılar. Yapay olarak hayal edilen zeka “0” 

ve "1" den uzakta, edilgen bir anatomiyle, hem beslenen, hem de besleyen rolüyle reklam ajanslarında birkaç pozisyonu belki de unvan değişiklikleriyle yeni unvanların da hayatımıza girmesini sağlayacak. Yapay olarak hayal edilen bu zekanın reklam ajanslarına izdüşümü, tüketicinin bu deneyimini 

bilen ve inisiyatif alan bir role geçişinde ajans dünyasının yaratıcılık sürecine fazlasıyla katkı sağlayacak. Algoritmik iletişim diyebileceğimiz yapay zekanın rol alması öncelikle tüketicinin iletişim kurmaktan imtina ettiği markalar için operasyonel olarak insan olmadan, farklı senaryolarla “merhaba” deme yollarını masada konuşulandan daha efektif diyebilme şansını verecek. Bununla birlikte kantitatif ve kalitatif araştırma verilerini anlık algoritmalar ile karşılaştırarak kampanyaların medya sürecinde de öncü uyarı sistemi olarak karşımıza 


çıkarak, fikre aşık olmadan süreç odaklı bir iletişime yön verecek. m 


Güngör Türkömer, Indie Istanbul Kurucu Ortağı 


Sadece robotlardan oluşan bir ajans ile konkura girmek çok ilginç olacak 


Yapay zekanın sektörde en hızlı şekilde kendini gösterdiği alan medya sektörü oldu. Programatik reklam hedeflemesini sadece kadın erkek ve yaş kısıtlamasından çıkarıp interneti kullanım alışkanlıklarına göre de hedefleme yapabiliyor artık. 
Yaratıcı tarafta ise bugünlerde birçok yurtdışı ajansının da bu tarz projelere dahil olup data odaklı yaratıcı projeler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kullanımı da, ses getiren projelerin sayısı arttıkça artacak gibi gözüküyor. 
Önümüzdeki dönemde datanın iç görü ve yaratıcı fikirler ile de çeşitlenerek sektördeki ödüllük işlerin arkasındaki gizli kahraman olacağı açık. Al tarafında hızlı giden entegrasyonlardan bir tanesi de telif hakları tarafı. m 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Dijital reklam pazarında 


a017 nasıl geçti? 


2017 markalar ve ajanslar dünyasında her şeyin odağında tüketicinin olduğu bir yıl oldu. Bu 
yaklaşım dijital reklam sektöründe bazı yeni yeni nesil araçların yükselişine neden oldu. Tabii, yeni bakış açıları ve uygulamalar yeni problemleri de beraberinde getirdi. Biz de 2017'de dijital reklam dünyasında olup biteni, trendleri ve 2018'e dair beklentileri reklam ve pazarlama sektörünün profesyonellerine sorduk 


2018'de Google'dan beklediğim değişim; mobil öncelikli indeksleme 


Yiğit Konur, ZEO Agency Kurucusu 


Dijitalin en hızlı değişen kanallarından biri de SEO. 
Google'ın sıralama kriterlerini daha iyi kullanıcı deneyimi oluşturmak adına iyileştiriyor olması, sektörümüzü dinamik tutmaya devam ediyor. 2017'ye hızlıca baktığımızda, özellikle mobil deneyimi iyileştiren AMP ve PWA gibi teknolojilerde büyük yenilikler olduğunu görüyoruz. Özellikle AMP ve PWA'in hibrit kullanıldığı PWAMP modelini izlemekte fayda var. 2018'de Google'dan beklenen en büyük değişim “mobil öncelikli indeksleme” Artık Google tüm sıralamalarını sitelerin mobilde sağladıkları altyapıya ve kullanıcı deneyimine göre düzenleyecek. 
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Sadakat programlarının yükselişi sürüyor 


Tuğba Demirel, AccorHotels Türkiye E-ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü 


Turizm ve otelcilik sektöründe artık daha çok sadakat programı üyelikleri ile kazanılan avantajlar ön planda. 
Türkiye'de internet üzerinden gelen satışlarımızın yüzde 65'i sadakat programı üyelerinden geliyor. Bu sayede misafirler kendine özel avantajlardan yararlanıyorlar. Sektörde en çok zorlanılan konu, online'ın gücünün hala farkında olmayan yatırımcı ve otel sahipleri diyebilirim. Online'da harcanan bütçeleri, gider olarak değil, yatırım olarak görmeye başladıkları takdirde, yatırımların sonuçlarının çok kolaylıkla görünebileceğinin henüz farkında değiller. 


Marka güvenliği ve reklam görünürlüğü önem kazanıyor 


Ayşe Öztürk, Xaxis Direktörü 


2017 son çeyrekte yavaş yavaş 
hayata geçirdiğimiz'marka güvenliği ve reklam görünürlüğünün'oldukça büyük önem kazandığını, markaların hem güvenilir hem de görünebilir reklamlar sürdürebilmek adına çifte doğrulama araçlarına (double verify tool) başvurduklarını gözlemleyebiliyoruz. 
Aynı zamanda sosyal medyada kullanımı yaygınlaşan 'kısa video'lar markaların makro 

- influencer'lar yaratarak kullanıcılarına kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken, görünürlüğü artırmak için blog, forum ve diğer online mecralardaki video reklamlarında tercih edecekler gibi gözüküyor. Son olarak izlenilen videonun sesi analiz edilerek ilgili içeriklerde reklam gösterimi yapılması trend başlıklar arasında yer alacağa benziyor. 


Kullanıcı egemen dünyada sorun çözmeyene yer yok 


Arda Mendeş, Demirören Medya Dijital Pazarlama Müdürü 


Günlük trafik kaygısını bir kenara bırakıp, uzun vadeli stratejiler üzerinden, kaliteli içeriğe yatırım yapan projelerin global olarak başarıları 
2017 yılında göze çarpan 
konumunda. Çünkü doğru bir içerik stratejisiyle birlikte, kullanıcılarınızı hem siteniz içerisinde daha fazla gezdirebilir hem de hedef kitlenizi genişletebilirsiniz. İlk altı 

ayı değerlendirirken, doğru ölçebilmenin önemine dikkat çekmeye çalışmış ve hâlâ doğru ölçüm yapılamadığından bahsetmiştim. Yılı noktaladığımız dönemde ise ölçebilmek için doğru yatırımın yapılması gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Günlük kaygıları bir kenara bırakıp, doğru adımlar doğru zamanda atıldığı zaman her şey daha kıymetli olacak. 


Programatik reklamverenlerin bakış açılarını değiştirdi 


Elif Hacıbektaşoğlu, OMD Resolution Müdürü 


Geçtiğimiz senelerde başlayan mobil yükseliş, bu sene mobil öncelikli stratejilerin daha fazla ön plana çıkmasıyla devam ediyor. 2016'dan 2018'e yüzde 600 büyümesi planlanan programatik satın alma da ilk yarıda reklamverenlerin bakış açılarını değiştirmiş olduğunu kanıtladı. 
Performans alanında 2017'de ilk yarıda konuştuğumuz en dikkat çekici olay Google krizi ile gündeme gelen dijital- deki marka güvenliği konusu oldu. Bu konu ile beraber üçüncü parti reklam doğrulama araçları artık daha fazla hayatımıza girdi. 


2017'de marka güvenliği 


ve reklam görünürlüğü zirveye çıktı 


Mert Uygur, Samsung Electronics Türkiye Online Pazarlama Müdür Yardımcısı 


2017 marka güvenliği ve reklam görünürlüğünün zirveye çıktığı sene oldu. Reklamverenler, “reklam yatırımım boşa mı gidiyor," sorusu ile “ad verification” teknolojilerine daha fazla önem vermeye başladı. Ancak ad verification ile marka güvenliği standartlarına uygun olunsa da “banner körlüğünün” önüne standart banner'lar ile geçememesi bir sorun. Bu durumla mücadele için iki önemli unsur bulunuyor; hedefli reklam yayınları ile kişiselleştirilmiş reklamlar ve içerik reklamcılığı. Bu iki konuya önem veren markalar hem reklam yatırımlarını hem de kullanıcıları ile olan ilişkilerini daha sağlıklı yönetebilecek. 


ce. ce 


Econsultancy verilerine göre, UX ve dönüşüm optimizasyonu başlıkları altında pazarlama bütçelerinde yer alan geliştirme süreçlerine ayrılan bütçe geçen 

seneye göre yüzde 51 artış göstermiş durumda 


Teknoloji kullanıcı deneyimi çevresinde evrimleşiyor 


Şahin Seçil, BoostROAS Kurucusu 


Rekabetle farklılaşmak ve pazarda öne çıkarak tercih edilen marka olabilmek için kullanıcıya dokunduğunuz tüm süreçlerin optimize edilmesi gerekiyor. 
UX ve dönüşüm optimizasyonu başlıkları altında pazarlama bütçelerinde yer alan geliştirme süreçlerine ayrılan bütçe de Econsultancy verilerine göre, 
geçen seneye göre yüzde 51 
artış göstermiş durumda. Bu veriler ışığında yakın zamanda ülkemizde de kullanıcı deneyimini ve optimizasyonun pazarlamanın ayrılmaz bir parçası olacağını ve markaların yatırımlarını artıracağını öngörebiliriz. 


—.. e 


Tüketiciler artık deneyim odaklı ürünler talep ediyor 


Murat Özkök, Skyscanner Türkiye ve Yunanistan Büyüme Müdürü 


Türkiye'de de seyahat sektörü bütün dünyada olduğu gibi dijital dönüşümden etkileniyor. Tüketiciler daha kolay hizmete ulaşabildiği kişiselleştirilmiş deneyim odaklı ürünler talep ediyor. Teknolojiyle birlikte son dönemde seyahat sektöründe yapay zekâ ve ses tanıma teknolojisi dijital pazarlama stratejisini belirlemede en önemli etkenlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Ses tanıma teknolojisi giyilebilir teknoloji, araçlara ve mobil uygulamalar gibi birçok alanda yaygın hale geliyor. Skyscanner olarak, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşacağına inanıyoruz. 


Mobil pazarın büyümesi önündeki en büyük tehdit reklam sahteciliği 


Şeyhmus Ölker, AppSamurai Kurucu Ortağı 


Mobil internet kullanıcılarının sadece 2017'de vakitlerinin yüzde 85'ini mobil uygulamalarda geçirdiğini göz önünde bulundurursak, mobil reklamların önümüzdeki yıllarda da yükselen trendini koruyacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Pazarın hızlı büyümesinin önündeki en büyük tehdit ise “mobil reklam sahteciliği": Bu sebeplerden, makine öğrenmesi ve yapay zekâ temelli gerçek zamanlı mobil reklam sahteciliği çözümlerini entegre etmeyi başarmış mobil reklam 


platformlarının önemi artacaktır. 
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Tahminlere göre 2017 global ölçekte dijital reklam yatırımlarının yüzde 

35'e karşı yüzde 41 oranla TV reklam yatırımlarını ilk defa geçtiği bir yıl olacak 


2017 yine videonun 
yılıydı, 2018 de yine öyle olacak 


Batuhan Apaydın, Yemek.com Ürün Müdürü 


2017 yılı, bütçelerin ciddi 
şekilde programatiğe kaydığı, bizim de içerik bazlı iletişimler için markaları ikna ettiğimiz yıl oldu. Yatırımın geri dönüşü düşünüldüğün- de programatik öne çıkıyor gibi gözükse de iletişimi kuvvetlendirmek için doğru mecralarda yapılan native (doğal) içerik projeleriyle programatik stratejisini birleştirmek şart. 2017 yine videonun yılıydı, 2018 de yine öyle olacak. Yemek. 
com'un tarif videolarını ayda 30-40 milyon arasında izletiyoruz ve en çok satış yaptığımız ürünümüz de yine videolarımız. 
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Önümüzdeki sene sanal gerçekliğin olacak, geç kalmak ister misiniz? 


Deniz Gürbüz, Beymen Kıdemli Dijital Pazarlama Müdürü 


2017 içinde pek çok sunumda 
rastlama olasılığınız yüksek olan 
3 veri var. Birincisi, bir mobil 
internet sitesinin açılma hızını 1 
sn. hızlandırabilirsek yüzde 27 
oranında dönüşüm artırılabilir. 
İkincisi, mobil cihazda sizi en çok ne rahatsız eder sorusuna kullanıcıların yüzde 46'sının yavaş açılan sayfalar cevabı. Son veri ise, bir internet sitesinin yüklenmesi 
3 sn'den uzun sürüyorsa kullanıcıların yüzde 53'ünün siteyi terk etmeleri. Her sene, “bu sene mobilin yılı” dendiğini duyduğunuzu biliyorum, ama hepimiz geç kaldık. 5 sene önce mobilin yılıydı. Önümüzdeki sene sanal gerçekliğin olacak, geç kalmak ister misiniz? 


se. ce 


Bu yıl odağımız büyüme o 


Yeni sene Blockchain'in ve yine programatiğin yılı olsun 


Berk Kuşaksız, Digital Advice Lab Kurucusu 


2017'nin ilk altı aylık değerlendirmemde, “Ümitlerimizi son 

3 aya taşıyoruz” demiştim ve 
nitekim öyle de oldu. Son 3 ay sektörün açıldığı ve hızlandığı bir hale geldi. 2017 ilk 6 ay, bir önceki döneme kıyasla yüzde 14,61 büyümüştü. Büyümenin 
2017 tamamında da bu oranla 
hatta bir miktar daha fazla büyümesini bekliyorum. Sektör için 2018'de tek bir dileğim var: Global markalar ve siteler ile rekabetçi duruma getirilebilecek Türk girişimlerinin çıkarılması ve kanunlarla desteklenmesi. Böylece yurtdışından gelen akımların bir parçası olmak yerine kendimize ait siteler, platformlar, araçlar üretebiliriz. 


daklı pazarlama olmalı 


Emre Güney, Pegasus Airlines Dijital Ürün ve Büyüme Pazarlaması Müdürü 


Her türlü ürün ya 

da hizmetin dijital aramalarda daha çok yeraldığı bir yıl oldu 


Gökhan Özkan, Flormar Online Pazarlama Müdürü 


Genel bir değerlendirme 
yapmamız gerekirse 2017 
yılı, yaşadığımız olumsuzluklar sebebiyle her açıdan kötü bir yıl olan 2016 yılına kıyasla Türkiye'de e-ticaretin her sektörde ve alanda büyüdüğü bir yıl oldu. Mobil kullanımın eşik değerini geçmesiyle birlikte, her türlü ürün ya da hizmetin dijital aramalarda daha çok yer aldığı; çok niş sektörlerin bile artık elektronik ticarete yatırım yapmaya başladığı bir yılı geride bıraktık. 


İşletmelerini/markalarını dijital dünyanın becelerinden faydalanarak büyütmek isteyen yöneticilerin önümüzdeki yıllarda daha fazla odaklanmaları gereken yegâne konu büyüme odaklı pazarlama. Bu yıl müşteri yaşam döngüsünde firmanızın büyüyememesindeki problemlerini keşfederek çözümler üretme, kalitatif/kantitatif veri analizi, hipotez oluşturma ve A/B Testleri ile dönüşüm optimizasyonu yönetimi, müşterilerinizin sadakatini sağlayarak tekrar satın almalarını sağlayacak yöntemleri geliştirme, yeni müşteriler kazanacak davet kurguları oluşturma ve çapraz satış teknikleri ile gelir artırma yöntemlerini uygulama gibi konularda pratiklerimizi geliştirmeliyiz. 


2018'de teknoloji platformlarından markalara kadar çok fazla işbirliği göreceğiz 


Aykut Aslantaş, GroupM Veri ve Teknoloji Direktörü 


Bu yıl programlamaya dayalı pazarlama hareketimizin tüm beklentileri karşılamasını istiyorsak, iki şeyi yapmak işe yarayacak. İlk olarak, internet içeriğine ve hizmetlerine üçüncü parti takip sağlayıcı piksellere izin vermemiz gerekiyor. İkinci olarak marka güvenliğine ulaşabilmek için bizler içerik sağlayıcılardan dağıtıcılara, teknoloji platformlarından reklamverenler ve markalara varana dek sektör çapında bir işbirliği oluşturmalıyız. 2018 yılında da dijital anlamda bu işbirliklerini daha sıklıkla göreceğiz. 


2018'de birçok markanın içerik platformları olacak 


Ahmet Durmuşoğlu, İçerik Bulutu Kurucusu 


Markalar için içerik hâlâ bilinmez ve zor, bunu çözmeyi başaran her marka istisnasız başarılı oluyor. Uzun zamandır bunu başarmaya çalışan markalar var ama 2018'de bir çok markanın kendi yol haritasına uygun, dinamiklerini kendi yönlendirdiği, içerik platformları olacak. Buna şahit olacağız. Eğer Gamer'lara bir oyun bilgisayarı satıyorsanız sizin kendi'Merlin'in kazanı” projeniz olmalı. BSH'ın Berlin merkezli Kitchen Stories'in yüzde 65'ini satın alması görebilen markalar için çok önemli mesajlar sunuyor. 


2017'de ilk yarının dijital reklam yatırımları karnesi 


IAB Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2017'nin ilk 6 ayında yüzde 13 büyüyerek 618 milyon TL oldu. 
Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon TL 

ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 33,7'lik büyümeyle 122,7 milyon TL 


Statista verilerine göre 2017 yılında 
7143 milyar dolar olan mobil reklam 
harcamalarının 2020 yılında 247,4 milyar 


Mesajlaşma reklam modelleri 2018'de her markanın gündeminde olacak 


Mesut Şefizade, iProspect Performans Pazarlama Direktörü 


Çin dünyanın en büyük e-ticaret hacmine sahip ülkelerinden biri. Bu hacme olanak sağlayan ise kuşkusuz WeChat. WeChat mesajlaşma platformundan çok kullanıcıların ödemelerini gerçekleştirebileceği cüzdan olarak da kullanabiliyor. Facebook PSD2 lisansını alarak artık ABD'nin birçok eyaletinde ve Kuzey Avrupa'da Messenger uygulaması üzerinden ödeme kabul edebilecek. Bu gelişmeyle beraber 2017'de ağırlıklı olarak hayatımıza giren mesajlaşma reklam modelleri 2018'de her markanın gündeminde olacak. 


dolar olması bekleniyor 


Eticaret sektörü “henüz' yeterince mobil odaklı değil 


Barış Kahraman, n11.com Dijital Kanallar Müdürü 


2017 yılı özellikle mobil 
ticarette aşama kaydettiğimiz bir yıl oldu. E-ticaret sektöründe, mobil cihazlardan gerçekleştirilen ziyaretlerin yüzde 70'lere ulaştığını ve mobil cihazların artık e-ticaretin ana kaynaklarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar tatmin edici seviyeye ulaşsa da sektörün 'henüz'yeterince mobil odaklı çözümlere yönelmediğini görmekteyiz. Önümüzdeki aylarda mobildeki tüketici davranışlarının analizine daha fazla önem verileceğini ve doğru modelleme yapan firmaların rekabette fark yaratacağını düşünüyoruz. 


olarak gerçekleşirken, native 35 milyon TL'ye ulaştı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un etkisine bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta yeniden büyüme trendine geçti ve ilk altı ayda 2,9 milyon TL oldu. Oyun içi reklamlar ise 5,8 milyon TL'lik büyüklüğe erişti. Mobil reklam yatırımları 454,6 milyon TL olurken, 160,7 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşansosyal medya reklamlarının yüzde 64'ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2017'nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625,3 milyon TL'ye çıktı. 
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0017'de 


Geçen yıl dijital platformlarda en çok konuşulan, ödülleri toplayan ve bizlere dijital platformların ve sosyal medyanın pazarlama açısından ne kadar önemli olduğunu hatırlatan başarılı dijital reklam kampanyalarından en önemlilerini sizin için derledik 


4129Grey - Netflix 


Ebru 
Originals 


Netflix, Türkiye'ye etkili 

bir giriş yapmak istiyordu. 
Pazarda başarılı olmak isteyen her yabancı marka gibi, Türk insanını kültürel olarak yakalamak zorundaydı. 4129Grey de Netflix ve hedef kitlesi arasında köprü oluşturacak, Türk kültürünün öğelerinden beslenen bir kampanyayı hayata geçirmeye karar verdi. 
En eski Türk sanatlarından ebruyu kullanarak bir lansman kampanyası hazırladı. Modern ebru sanatçısı Garip Ay ile bir araya gelerek ebru Originals'ı oluşturdu. Sevilen üç Netflix orijinal yapımına özel yüzde 
100 el yapımı sanat eserleri 
ortaya çıkardı. Eserlerin yapılış sürecini kaydederek videolaştırdı. Ebruyla oluşturulan videolar, GIF'ler ve tipografik sosyal medya postlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan 


kampanyaya gelen tepkiler oldukça olumluydu. İlk üç günde Netflix Türkiye'nin sosyal medyadaki takipçi sayısı 0'dan 
10 bine yükseldi. e 
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Ovodafone 


Tribal Worldwide İstanbul - Vodafone Türkiye 


#BizKara- 
Kartalız 


Ajans, taraftarların Vodafone KaraKartal'a gelerek birlikte kazanabilecekleri bir iletişim stratejisi Üzerine yoğunlaştı. Metin yazarının ve art direktörünün Beşiktaş taraftarı olduğu, ortaya çıkan filmde 

de yine taraftarın oynadığı bir kampanya oluşturuldu. Sosyal medyadan müzik için taraftarlardan sözler toplandı. Seçilen sözler yine sosyal medya üzerinden taraftarlara besteletildi. Kampanyanın pankartını da, görsellerini de taraftarlar tasarladı. Bütün iletişimi #BizKaraKartalız etiketi altında toplanan kampanyanın reklam 


müziği belli olunca çekimler için kamera karşısına geçildi ve yine gerçek taraftarların oynadığı film, Beşiktaş'ın doğum günü olan 19 Mart'ta yayına alındı. Kampanya 13 milyon kişiye ulaştı. İki yılda 300 bin aboneye ulaşan Vodafone KaraKartallı abone sayısı, tek bir kampanyayla yüzde 110 artış göstererek 700 bini aştı. e 


#maxyoutubestar 


Proje Calide - Unilever Algida Max 


Max 
YouTube 
Star 


YouTube çocuk iletişiminin 

en önemli mecralarından biri konumuna gelerek 2017'de Max'ın önünde çözümlenmeyi bekleyen en önemli mecraydı. 
Bu ekosistemin içinden bir yaratıcı fikirle çocukların dünyasına girmek için, Türkiye'nin ilk ve tek YouTuber yarışması Max YouTube Star yaratıldı. Üç 


dijitaliın kazanan işleri 


ünlü YouTuber'ın Türkiye'nin yeni Youluber'ını seçtiği yarışmaya çocuklar Youlube'a yükledikleri videolarla başvuruda bulundular. Dört hafta sonunda en çok izlenen ve sevilen finalist Türkiye'nin yeni YouTuber'ı seçildi. 150 binin üzerinde başvuru videosu YouTube'a yüklendi ve kanalın 
abone sayısı 25 binden 140 
bine yükseldi ve Aslan Max TV Türkiye'nin çok takip edilen markalı çocuk kanalı oldu. Videolar toplamda 25 milyondan fazla izlendi. Videolar toplamda 550 bin kez beğenildi ve 
280 bin yorum yapıldı. Olumlu 
değerlendirme oranı yüzde 

97 oldu. Max satışları değerde 
yüzde 5, Max pazar payı 104 
bps arttı. e 
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Türk Telekom 


Selfy LYS 


Selfy, gençlerin kendi kurallarını koyabileceği bir platform yarattı. Gençler, Selfy'nin sunduğu özel paketler ve diğer 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tekliflerle istedikleri gibi özgürce internet, sms ve dakika kullandılar. Sıra öğrencilerin hayatında en önemli anlardan biri olan LYS sınavına gelmişti. 
Dersleri son ana bırakan, sınav gibi önemli bir konuda bile “kuralları ben koyarım” diyen öğrencilere esprili bir dille cevap verildi. Hızlı ders anlatım videolarıyla internette fenomen olmuş Evren Okuşluğ'a, sınava hazırlanmayı son dakikaya bırakanlara cevap veren hızlandırılmış LYS dersleri videoları hazırlatıldı YouTube mecrasında tamamının izlenme oranı yüzde 28,33 olurken, YouTube'da toplam 339 bin 
551 görüntüleme elde edildi. 
Toplam izlenme 3 milyonu aştı 
ve toplam tıklama 55 bin 975 
oldu. Facebook, Twitter ve Instagram için toplam tıklama sayısı ise 22 bini buldu. e 


Forgan Mreeman - KFC Türkiye 


Bir Kova 
Spotu 


Serdar Ortaç, Cem Yılmaz, Ferdi Tayfur, Lassie, Kıvanç Tatlıtuğ, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Kim Kardashian, Tarkan, Seda Sayan ve 


Zach Galifianakis'in benzerleri aynı reklam filminde buluştu ve "iletecek mantıklı bir mesajınız varsa, bu kadar ünlüyü bir araya getirmek gerekmez" düsturundan hareketle KFC "Kafana Göre Kova' videosun- da yer aldı. “Kendiliğinden ünlü kova”nın tanıtıldığı filmde amaç "çok önemli olmasa da mantıklı bir şey” söylemekti. 
Yayına girdikten sonra organik olarak yüz binlerce kez izlenen video, YouTube trend videolardan dört gün boyunca inmedi ve iki gün boyunca Ekşi Sözlük gündemde kaldı. Pek çok blog ve platformda yer alan video milyonlarca kez izlendi. Çok düşük bir bütçeyle, KFC'nin pozitif konuşulma oranı yüzde 
3212 arttı..s 


Tick Tock Boom - Ford Trucks 


Evlatlarınız 
Bize Emanet 


Ağır ticari araç Ford Trucks 1848T model çekicinin özelliklerinin tüm kullanıcılara anlatılması gerekiyordu, fakat kullanıcıları sıkmamak şarttı. 
Aktarılacak detayların çokluğu yüzünden 4-5 dakika olması muhtemel bir videoyu izlet- 


mek kolay değildi. Güçlü bir senaryo, yönetmen, oyuncu ve ekibe ihtiyaç vardı. Bu nedenle sektörün önde gelen yönetmenlerinden Berkun Oya ile senaryo hazırlandı. Tecrübeli oyuncular Serkan Keskin ve Hikmet Körmükçü'nün rol aldığı çekimler sonunda ortaya 4,5 dakikalık eğlenceli ve şaşırtıcı sonlu bir film çıktı. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden yayınlanan video için yedi farklı fenomen ile çalışıldı. 39 milyon tekil kullanıcıya ulaşan video, 16 milyondan fazla izlendi, organik olarak 4,9 milyon görüntülenme elde etti, 
49 farklı sitede yayımlandı ve 5 
binden fazla yorum aldı. e 


Kompüter - Garanti Bankası Deneysel 
Bankacılık 


Garanti Bankası'nın ürün ve hizmetlerini internette anlatmak üzere hayata geçirilen Deneysel Bankacılık'ın önceki sezonlarında dört film yapıp kampanyayı bitirmeyi planlayan ajans, sosyal medyayı daha kapsamlı kullanmaya karar vererek, Şiir Saati, Hadi Ordan veya Deneysel Sohbetler gibi farklı formatlardan 


oluşan toplam 25 film daha çekti. İçerik stratejisi Garanti'nin iletişim stratejisine göre, hep aksi söylemlerle kurgulandı. Son sezon filmleri toplamda 
40 milyondan fazla izlendi. Bir 
banka için en zor şeylerden biri olan pozitif yorum üretme başarısını senelerce üstü üste gösteren Deneysel Bankacılık, dördüncü senesinde, onlarca filmle yayında olmasına rağmen, pozitif ve nötr yorumların oranı 2017'de de yüzde 90'ın üstündeydi. e 


Muhabbet - Beşiktaş JK Sessiz 
Tezahürat 


Şampiyonlar liginde oynanacak Benfica maçında, Beşiktaş tribünlerinde büyük bir destek hareketi olmalıydı. Beşiktaş taraftarları, daha önce kırdıkları desibel rekoruyla gündem olmuşlardı. Bu haberin bilinirliği ve işitme engelli taraftarların kırılan bu rekorun bir parçası olamaması gerçeğinden yola çıkarak, “Sessiz Tezahürat' kampanyası kurgulandı. 
Beşiktaş ve Benfica arasındaki maçta, tüm taraftarlar 1 dakika boyunca, aynı anda işaret diliyle tezahürat yapmaya davet 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edildi. Futbolcularla, taraftarların maç günü ne yapmaları gerektiğini açıklayan "işaret diliyle tezahürat' videosu çekildi ve kulübün sosyal medya kanallarından paylaşıldı. Kampanya, prestijli ulusal ve uluslararası medya kanallarında gündem oldu. Ulusal basında kampanyayla ilgili 79 haber yer aldı. 
TV'de 39, internette ise 918 
medya yansıması oldu. e 


Manifesto 


e - Doğuş Grubu 
Sanata 
Bi'Yer 


Doğuş Grubu'nun hayata prestij ve değer kattığı algısını güçlendirmeyi amaçlayan kampanya kapsamında; sanatla uğraşan öğrencilere ürettikleri çalışmaları sergileyip, satışa sunabilecekleri 

bir alan verilmesi için Sanata Bi'Yer sitesi hayata geçirildi. 
Güzel sanatlar öğrencileri, sergilenmesini istedikleri işlerini bu siteye yükledi. Bir danışma kurulu, yüklenen işlerin nerede sergileneceğini belirledi. 
Eserler, Doğuş Grubu'na ait restoranlar, oteller, ofisler ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda sergilendi. Sergilenen işleri beğenen sanatseverler, işin 


sahibiyle doğrudan iletişime geçip eseri satın alma fırsatı buldu. Siteye bin 200'den fazla güzel sanatlar öğrencisi kaydoldu, toplamda 695 farklı iş yayına alındı, bunların 250'den fazlası mekanda sergilendi. 
Site toplamda 166 bin 171 sayfa görüntülenmesine ulaştı. a 


Rabarba - Şölen Biscolata 
Carlos: 
Mükemmel 
Sevgili 
Uygulaması 


Kadınların şimdiye kadar sadece ekranda görebildiği Biscolata erkekleriyle artık etkileşime girebilmeleri için, cepte taşıyabilecekleri mükemmel sevgili uygulaması “Biscolata Erkeği Carlos” tasarlandı. 
Kampanya 14 Şubat'ta You-Tube ve Facebook'ta başladı. 
İnternet reklam videosu kadın hedef kitleye ulaşılabilecek sosyal mecralarda yayınlandı. 
Kadınların takip ettiği dizi ve diğer içerik hedeflemeleri yapıldı. 14 Şubat sonrasında, Biscolata Carlos'un ilginç 


özelliklerini anlatan “uygulama tanıtım videosu” izletildi. 
Influencer kullanımı ile sosyal medyadaki ilgi yükseltildi. Uygulama 14 Şubat'ı takip eden ilk 20 günde 103 bin 600 kişi tarafından telefonlara indirildi. 
App Store'da yayımlandıktan 
48 saat sonra Ücretsiz uygulamalar listesinde 4. sıraya 
çıktı, eğlence kategorisinde 1 
numaraya yükseldi. e 


Concepi - Allianz 


SnapHack 


Milyonlarca gence ulaşmak için Snapchat'in kendi reklam modelleri çok pahalı ve yatırım isteyen bir yoldu. Oysa Allianz, genç hedef kitleye ulaşmak, ürünlerini anlatmak istiyordu ancak bunun için ayırabileceği çok da büyük bir bütçesi yoktu. Genç hedef kitleye yaklaşmanın yepyeni bir yolunu bulmak gerekiyordu. Snapchat'in çok yeni lanse ettiği bir özelliği vardı: SnapMap. Paylaşılan snapler lokasyon bazlı olarak atılan yere düşüyordu. 
Ne kadar snap atılırsa o bölge o kadar kızarıyordu. İnsanlarda en kırmızı bölgelerden orada neler olduğunu takip ediyordu. 
Bir MediaFirst uygulamayla 


SnapMap dünyada ilk kez reklam aracı haline getirildi. 
SnapMap'teki en popüler yerlere çekilen snaplerle girildi. 
Ufak kaza snapleriyle, “Risk her yerde, Allianz seninle” denilerek genç hedef kitle yakalandı. Sonuç olarak bir hafta gibi kısa bir sürede onbinlerce insana ulaşıldı. a 


People Initiative - Fiat 


Içerdesin 


FIAT Egea ailesi, iletişiminde ezberbozan kullanımlar gerçekleştirmeyi hedefleyince, Türkiye'nin en çok takip edilen dizilerinden İçerde'nin sezon finalinde, dizinin ana karakterinin vurulma sahnesinde tüketiciye unutamayacağı bir ikinci ekran deneyimi tasarlama fikri doğdu. Final sahnesi 360 derece çekildi ve Shazam'lanacak hale getirildi. Final sahnesinde ana karakteri kimin vurduğunu, telefonlarından sahneyi Shazam'latan izleyiciler görebildi. 
Deneyimi kaçıranlar HAT sosyal medya hesaplarına yüklenen videoya yönlendirildi. Merak edip arama motorlarında arayanlar, Adwords reklamları üzerinden videoya yönlendirildi. 57 
bin 578 kişi diziyi izlerken TV içeriğinin içerisine girdi. Anlık olarak ikincil ekran deneyiminde dünya rekoru kırıldı. 
FIAT ve dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan 
sahne 2,3 milyon izlenme, 14 
bin etkileşim elde etti. 


Medina Turgul DDB - Türkiye İş Bankası 


Iş Sanat 
Stories 


İş Sanat, gençleri klasik müzikle buluşturmak için gençlerin ellerinden düşürmediği bir mecrayı daha önce kullanılmamış bir şekilde kullandı ve Instagram Story'lerini birer enstrüman haline getirdi. Gitar, piyano ve ksilofondan oluşan Insta-Enstrümanlar'ı tasarlarken şarkılar notalarına bölündü. 
Her story'ye bir nota gelecek şekilde İş Sanat hesabında paylaşıldı. Story'leri geçen kullanıcılar Insta-Enstrümanlar ile paylaşılan klasik eserleri çalmış oldular. 
Şarkıların sonunda ekranı sağa kaydıran kullanıcılar, 

İş Sanat'ın e-bülten kayıt sayfasına yönlendirildi. Hiçbir 


medya yatırımı olmadan İş 
Sanat story'leri toplamda 285 
bin kez izlendi. Takipçi sayısı 
24 saat içerisinde yüzde 10 
arttı. Geçen yılın aynı dönemine oranla 30 kat daha fazla e-bülten kaydı alan İş sanat, klasikleri gençlerle kendi mecralarında buluşturdu. e 


4129Grey - Netflix Sosyal 
Medya iletişimi 


Netflix'in Türkiye'ye güçlü 

bir merhaba demesi ve kısa zamanda tüm hedef kitlesinin gönlünü kazanması için Türk kültürüne uyum sağlaması oldukça önemliydi. Sosyal medya iletişim stratejisi markanın global kimliğini yerelleştirmek olarak belirledik. Stratejiye bağlı kalarak yıl boyunca yerel içgörüleri barındıran birçok sosyal medya içeriği üretildi. Yeri geldi, yerelleştirme stratejisi kapsamında ebru ile Netflix orijinal dizileri tanıtıldı. Yeri geldi, #Saltbae fırtınası kasıp kavurdu. Tüm yıl boyunca Netflix kitlesinin konuştuğu dilden içerikler üretildi. 


Netflix Türkiye Twitter hesabı O'dan başlayarak 40 bin, Instagram hesabı da 35 bin 
takipçiye ulaştı. Üretilen 662 
içerik ortalama 320 etkileşim aldı. Sene başında belirlenen strateji başarıyla uygulanmış oldu.s 


*k 


BURASI BÖYLEDİR İŞTE GİDERSİN YENİLENİR ÇIKARSIN 


Ayenidengidersin 


BLAB - Meyhanedeyiz.biz Gidersin, 
Yenilenir 
Çıkarsın 


Meyhane, orada yaşanan deneyim ve etkileşimle kişiye olumlu anlamda yeni değerler katan bir yerdi. Bu yılki meyhanedeyiz.biz kampanyasında bu dönüştürücü güce odaklanıldı. Meyhanelerde yaşanan kişisel dönüşüm hikayelerini iletişime taşıyan "Burası böyledir işte. 
Gidersin, yenilenir çıkarsın” kampanyası hayata geçirildi. 
Meyhaneye başka nedenlerle giden ama asla gittikleri gibi çıkamayan beş farklı insanın dönüşüm hikayesi anlatıldı. 
2016'daki “Yeni sebebin 

olur gidersin" kampanyası toplam altı filmle 30 milyon gibi çok yüksek bir erişim 
rakamı yakalamışken, 2017 


yılındaki “Gidersin, yenilenir çıkarsın” kampanyası bu rakama yayınladığı beş filmle ulaşmayı başardı. Bir önceki yıl yayınlanan kampanya, meyhanedeyiz.biz etrafındaki topluluğa yüzde 12 organik şekilde ulaşılırken, 2017 yılındaki kampanyada bu oran yüzde 18'e çıktı. a 


DIGITALAGE.COM.TR “Ol * 


175 


© DiJİTAL REKLAM 


Aramı 


Iyı mi? 


2016'da tetiklenen ve 2017 yılını şekillendiren diğer bir tartışma da Facebook ve Google'ın sektöre sunduğu şeffaflık üzerine oldu. P&G, GE ve JP Morgan Chase gibi markalar Facebook ve Google gibi adtech devlerini reklamların raporlanmasındaki şeffaflığı ve standardizasyonu sağlamamaları durumunda harcamalarını kesmekle tehdit etti 


Bundan 20 sene önce marka ve 

ajansların ortalama birliktelik süresi 7 
yılın üzerindeydi. İlk kez 2015'te bu süre 3 yılın altına düştü ve düşmeye devam ediyor. Aksi de yok değil tabii. Lev?s, FCB ile 
44 yıldır, GE ve BBDO 97 
yıldır, Unilever ve Mullen Lowe 100 yılı aşkın süredir işbirliklerini devam ettiriyorlar. Kreatif tarafta hal buyken medya satın alma tarafında durumlar biraz daha farklı. Ajansın görevi ne olursa olsun, marka ve ajansın birbirini iyi tanıması, yapılan işin başarısı için en önemli etken. Aynı zamanda yaşanılan birçok sorun da işi iletişim olan bizler tarafından doğru iletişimle ve başarılı uygulamalarla çözümlenebilir. 
Ancak bunun yanında değişikliğin kaçınılmaz olduğu bazı durumlar da yok değil. Geçtiğimiz sene bu şekilde ilişkileri çıkmaza sokan neler olmuş bir göz atalım. 


Öncelikle 2016 Ekim'den kalan The Guardian'ın gelirlerden sorumlu yöneticisi Hamish Nicklirın 
yaptığı bir açıklama 2017 
boyunca büyük ajans ve markaların en çok tartıştığı konulardan biri oldu. 
Hamish, sektördeki bütçe- nin dağılımını görmek için kendi envanterini farklı kanallar üzerinden satın alarak reklamverenin bütçesinin ne kadarının yayıncıya ulaştığını ölçtü. 
Bazı denemelerinde harcanan 1 Pound'un sadece 
30 Pens'inin kendisine 
ulaştığını gören Hamish bu açıklama ile sektördeki gelir paylaşımları ile ilgili olabilecek senaryoları yeniden gündeme getirdi. 
Her ne kadar eski bir Google çalışanı olan Hamish, yaptığı denemelerde gördüğü en kötü oranı açıklamış olsa da, (hatta dijital 


reklamları hedeflemek, ölçmek ve yönetmek için kullanılan teknolojilerin maliyetlerini de göz ardı etti) haberin sonucunda ortalık karıştı. 


2016'da tetiklenen ve 2017 
yılını şekillendiren diğer bir tartışma da Facebook ve Google'ın sektöre sunduğu şeffaflık üzerine oldu. P&G, GE ve JP Morgan Chase gibi markalar Facebook ve Google gibi adtech devlerini reklamların raporlanmasındaki şeffaflığı ve standardizasyonu sağlamamaları durumunda harcamalarını kesmekle tehdit etti. 
ABD'nin en büyük reklamvereni, 2,4 milyar dolar bütçeli Procter & Gamble Facebook ve Google'a 

2017 sonuna kadar süre 
verip ölçümleme ile ilgili sorunlarını çözmezler 

ise bütçelerini keseceğini belirtti. 

Yine 1 milyar dolarlık FIAT Chrysler (FCA) Facebook'a aynı sebeple rest çekti. 
Sektör ABD dijital reklam pazarının yüzde 60”ına, yılık büyümenin de yüzde go'ına sahip bu düopolü şeffaflığa zorluyordu. En son 2016 Eylül ayında Facebook'un platformdaki reklam videolarının raporlanan izlenme met- 


riklerinde hata olduğunu açıklaması gerginliği hat safhaya getirmişti. 


Baskılar sonucunda Facebook, Media Research Center (MRC) tarafından yönetilecek 3 aşamalı 
denetim sürecini 2017 
Şubat'ta başlattı. MRC, 

şu an Facebook'un 3.kişi ölçüm şirketlerine reklam metrikleri hakkında sağladığı verinin doğruluğunu ve eksik veri sağlayıp sağlamadığını denetliyor. 3. 
aşamada da Facebook'un görünür kabul edilen video izlenmelerinin MRC standartlarına uygunluğu (en az yüzde 5o pikselin, 
arka arkaya minimum 2 
saniye boyunca görüntülenmesi) denetlenecek. 
Google Agency Blog'da yapılan açıklamaya göre, YouTube da aynı süreçler- den eşzamanlı olarak geçiyor. 2017 Şubat itibarıyla Google'ın DoubleClick Campaign Manager'ı MRC tarafından video görünürlük standartlarını sağladı. 
Şu anda aynı akreditasyon Google dışı sitelerdeki Google tarafından yönetilen reklamlarda da sağlanma- ya çalışılıyor. 

Düopolü hizaya çeken P&G geçtiğimiz sene çalıştığı ajanslara da bütçelerin tamamının medya öde- 


melerinde kullanılması, tüm rebate'lerin (reklam karşılığı mecradan alınan komisyon) açıklanması ve iade edilmesi ve tüm işlemlerinin denetlemeye tabi hale getirilmesi için yine 2017 yılının sonuna kadar süre vermişti. 
P&G ve onu takip eden sektörün büyük reklamverenlerinin bu yöndeki talepleri aylık sabit ödeme ile çalışan ajansların ve markalarının arasındaki ilişkiyi zorlayan etmenler- den biri oldu. 


Ardından programatik reklamlar için soğuk rüzgarlar esti. Mart ayında markalar tarafından reklam yerleşimlerini kontrol etmemek ve sahte içerik sağlayıcılarını finanse etmek ile suçlanan programatik reklamcılar için zor zamanlar başladı. 


Bombanın fitili, Şubat ayında The Times'ın aşırılık yanlıları tarafından YouTube'a yüklenen ırkçılık, terör içerikli, cinsel olarak uygunsuz videolarda reklamları gösterilen markaların ismini verdiği yazısıyla ateşlendi. 
The Times yayımladığı makalede Mercedes-Benz, Jaguar, Honda, Sony, HSBC, Disney, 2Oreal 

ve Dropbox gibi birçoğu 


Yukarıda oyuncularını belirttiğimiz bu üçlünün ilişki sürecinde taraflardan en az birisinde kârlılık, etik değerlerin önüne geçtiği her an bu sorunlar beslenmeye devam edecektir. Markaların kampanyaları ağırlıklı olarak dijitalde olmaya devam ettiği sürece de şeffaflık ve marka güvenliği konuları gündemi belirleyecektir 


Murat Arslanoğlu 
UNC Digital Ajans Başkanı 


global 250 markaya ait reklamların söz konusu uygunsuz veya marka için güvenli kabul edilmeyen içeriklerle birlikte gösterildiğini duyurdu. 
Bu şekilde aşırılık yanlıları ve premium içerik sağlayıcıların içeriklerini kullanan sahte siteler reklamverenler tarafından farkında olmadan finanse ediliyordu. Sorunun kaynağı Google'ın kullandığı “automated ad-targeting yazılımıydı. 


Haber sonrasında aralarında Verizon, Adidas, Walmart, AT&T ve Johnson & Johnson gibi markaların da bulunduğu onlarca reklamveren video reklamlarını durdururken, bazı büyük ajanslar tüm müşterilerinin Google ve 


YouTube bütçelerini dondurdular. Bazı markalar adexchange'leri bazıları da ajanslarını, yönettiği markanın çıkarına hizmet etmemekle suçladı. 
Adtecmler ise marka ve ajansların filtreleri dikkatli kullanmadığını söyledi. 


Olayın sonucunda, reklamveren ve ajansların Google'a hiddetini saymazsak, yatırım şirketi Nomura'ya göre Google 
750 milyon dolarlık reklam 
gelirinden mahrum oldu. 
Herkesin birbirini suçladığı bu tartışma bugüne kadar sektörde gördüğüm en geniş kapsamlı tartışmaydı. 


2017 içerisinde yapılan anketler ve araştırmalar ise tüm bu olaylar sonucunda sektörün nasıl tepki gösterdiğini özetler nitelikte. 


Ağustos ayında World Federation of Advertisers tarafından yapılan çalışmada yer alan markaların çoğunluğu dijital medya aktivitelerini içeriye almayı planladıklarını belirtirken, bunların yüzde 45'i 

reklam sahtekarlığını engellemek ve marka güvenliğini sağlamak adına firma içi kaynaklarını geliştirmeye başladıklarını söylediler. 


Ayrıca Aralık ayında 


Association of National Advertisers tarafından yapılan araştırmada katılımcı reklamverenlerin yüzde 35'i programatik reklamlarının kontrolünü şirket içerisine çekmeyi planladıklarını belirtti. Bu oran 2016'da yüzde 1//tü. 


Şeffaflık ve marka güvenliği konuları gündemi belirlemeye devam edecek 
Yukarıda oyuncularını belirttiğimiz bu üçlünün ilişki sürecinde taraflardan en az birisinde kârlılık, etik değerlerin önüne geçtiği her an bu sorunlar beslenmeye devam edecektir. Markaların kampanyaları ağırlıklı olarak dijitalde olmaya devam ettiği sürece de şeffaflık ve marka güvenliği konuları gündemi belirleyecektir. Bu arada Zenitlvin projeksiyonuna göre 2018'deki küresel dijital reklam yatırımları 
226 milyar dolar olarak 
gerçekleşecek. 2017'de bu rakam 204 milyar dolardı. 
Yani en azından Zenitivin beklentisi markaların kampanyalarının ağırlıklı olarak dijitalde devam edeceği yönünde. 
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Sektörün yeni yıl dileği: “Büyüme ile geçecek bir 2018” 


2017 tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Bununla birlikte sektörümüzdeki dijitalleşme ve yeni teknolojilere 
yatırım hız kesmedi, aksine artarak devam etti. 2018 için ise umutlar büyük. Sektörün büyük oyuncularına göre bu yıl yapay zekâ, robotik ve Blockchain gibi yeni teknolojilere ciddi yatırımlar gelecek ve 2018 Türkiye dijital ekosistemi için büyüme yılı olacak 


Burak Ertaş, Sahibinden.com CEO'su 


2018'de teknik altyapı, büyük veri, yapay zekâ ve mobil deneyim yatırımları odağımızda olacak 


Ürün ve hizmetlerimizde 2017 
yılında da yine birçok ilki gerçekleştirdik. Dijital reklamcılık alanında özellikle KOBİ'lere yönelik yeni bir reklam mecrası olan “Sahibinden Doğal Reklam” ürünümüzü sunduk. Tüm kategorilerimizde ilan arama deneyimini yapay zekâ ile daha da iyileştirdik. Gayrimenkul alanında, emlak ilanlarının içindeymişçesine gezilebildiği “3 Boyutlu Tur”ve emlak sitesi bilgilerinin aranabilmesi özelliklerini hizmetlerimiz arasına ekledik. Mobil uygulamalarımıza yatırıma devam ettik, “Sesli Komut” “KareKod ile Arama) “Kişiselleştirilmiş Vitrin” gibi bir- 
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© Uygulamalarımızı kullanan aktif - kullanıcı sayımız, Kasım ayında 

- Android'de ayda 4,9 milyon, 

© iOS'taayda2,9 milyona ulaştı. 

© Ayrıca ulusal ve uluslararası are- 
- nadatoplam 20 ödülü evimize 

- getirerek sektörün en çok ödül 

- alan şirketlerinden biri olduk. 

- 2018yılında, yeni ürün ve hiz- 

- metlerimizile kullanıcılarımızın - hayatlarına değer katmaya 

* devam edeceğiz. Teknikaltyapı, - büyükveri, yapay zeka ve mobil © deneyimlere yönelik yatırımlar 

- odağımızda olacak. s 


: Dr. Paul Doany, Türk Telekom CEO'su 


. 2017, Türkiye'de 


pek çok ilke imza 


attığımız bir yıl oldu 


- TürkTelekom için 2017 yılı ino- 

© vasyon ve yeni ürün lansmanla- 
- rındakitempomuzun hızlandığı - birdönem oldu. Türkiye'de ve 

- küresel düzeyde Türkiye için 


paye yi  pekçokilkeimzaattık. Bu dö- çok yenilikçi özelliğimizi tanıttık. 


nemde yerli ve milli teknoloji 


e kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiği- 

- mizplatform özellikli milli dijital — klavyemizTambu'yu kullanıcıların beğenisine sunduk. Tambu ilekullanıcılara özel yerel GİF'ler vehareketli çıkartmalarla gün- 

: lük yazışmaları kişiselleştiren işlevsel özelleştirilebilir araç 

© çubuğu, öğrenen klavye, ko- 

© nuşmanın yazıya çevrilmesi ve 100'denfazladilde çeviri gibi 

: birçokniteliği içeren, yaşayan 

: birplatform sunuyoruz. Her 

: yerde yüksekkaliteli milyonlar- 
* caşarkı sunan müzik platformu- 

“ muzudaha da güçlendirdik ve (o Muudmarkasını müzikseverler- 
. o İebuluşturduk. Muudyalnızca birmüzikdinleme servisi değil, 

* aynızamanda kişiselleştirilmiş müziklisteleri oluşturan, ruh 

: haline göre önerilerde bulunan, kültürsanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere ve haberlere 

: ilişkinanlık bildirimler sağlayan * canlı bir platform olarak büyük 

* İlgigörmeye devam ediyor.Türk | Telekomolarak, 40,5 milyon 

- aboneye sahip olmanın gurur 

- vesorumluluğunu taşıyoruz. Bu : sebeple,bugünekadar bizim 

- içinen öncelikli alanlardan biri 

> olanmüşterimemnuniyetini bir © adım öteye taşımak, mükemmele yaklaştırmak amacıyla Empati Programı'nı başlattık. Bu “ program kapsamında her saha, - işbirimi ve bölgeler için özel 


temel performans göstergeleri 


belirledik ve hem genel müdür- 


- lükhem debölgelerden 250 

- kişilik bir ekip kurduk. Amacı- 

: mızbize güvenen 40 milyonun : üzerindeki abonemizin mem- 

: nuniyetini en yüksek seviyeye taşımak.m 


Görkem Öztürk, Radore Veri Merkezi Pazarlama ve Satış Direktörü 


. 2018 için büyüme planlarımızı yüzde 
. go'tan yüzde 45'e 
. yükselttik 


- 2017 yılı, teknolojik gelişmeleri : yakından takip ederek ilerlediğimizveürün geliştirme ekibimizileyoğun çalışmalarımızı 

: devamettirdiğimiz bir yıl oldu. 
 Dijitalleşmeile birlikte CRM, 

: Dijital Pazarlama, Müşteri, Satış ve Servis Yönetimi Sistemleri 

© arasındatam entegrasyon gerçekleştirilerek, fırsattan aktivasyona ve faturalamaya kadartüm süreçlerin elektronik 


ortamda yürüdüğü bir platforma geçiş yaptık. Büyüme stratejimiz doğrultusunda, online satışı yapılan hizmetlerde otomatik aktivasyon yapılabilen ürünlerin sayısını da önemli oranda artırdık. Dijital iş akış 


sistemimize kazandırdığımız bu 


kabiliyetlerle verimlilik ve iş sü- 


reçlerinin daha iyi yönetilmesini 


sağlıyoruz. 2018 için büyüme planlarımızı bu sebeple yüzde 40'tan yüzde 45'e yükselttik. 

Gerçekleştirdiğimiz dijital dö- 


nüşüm sayesinde bu büyümeyi İ 


küçük bir personel artışıyla sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Veri merkezi alanımızda 


yüzde 70'lik bir büyüme planını | 


da değerlendiriyoruz. a 


Yakup Doğan, 
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı 


Bu yıl odağımız öğrenen makineler, yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti olacak 


Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak hayata geçirdiği- 


miz her yeniliğin insan hayatına 


dokunan ve değer katan bir boyutta olmasını amaçlıyoruz. 
2017 yılında da sunduğumuz 
devrim niteliğindeki yeni ürün ve hizmetlerle geleceğin bankacılık dünyasını inşa etmeye devam ettik. Yapı Kredi Mobili, bankanın uzaktan kumandası 


olarak konumlandırarak, fiziksel | 


kanalların ve bankacılık ürünlerinin mobil üzerinden yönetile- 


bildiği güçlü bir altyapı kurduk. 
Bu kapsamda, Avrupa'da ilk kez 


nolojisi ile mobil uygulamaya giriş sağlayan Göz-D özelliğini hizmete sunduk. Yapı Kredi Mobil ile ATM'ye dokunmadan OR kodla anında para çekme ve yatırma, Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt bağlanma, şube yoğunluk haritası görüntüleme ile şubeden sıra alma gibi özellikleri hayata geçirdik. Türkiye'de ilk kez, Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferini sağladık. Yapı Kredi Mobil'i bir ödeme aracı haline getirerek NFC özelliği olan Android telefonların temassız olarak ödeme işlemini tamamlayabilmesine olanak tanıdık. Öğrenen makineler, yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi çok yakın geleceğe damga vuracak teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. s 


Özgür Humar, 
Sharkuteri Medya Ajans Başkanı 


2018'in rekamveren-ajansmecra üçlemesinde daha verimli 

bir yıl geçeceği kanaatindeyim 


2010yılında dijital medyada 


Sharkuteri Medya olarak 2017 
yılında tüm mecralarda medya 


* planlama medya satınalma ve © yaratıcı görsel tasarım hizmetgelişmiş göz tanıma sistemi tek- 
“ giren tamhizmetmedya ajansı © olarakyılı kapattık.2017senesinde hizmetverdiğimiz marka - sayısını arttırırken yıllık cirosal | 
© büyüme hedefimizi yüzde 50 

- olarak gerçekleştirdik. Bir yandan ekibimizi büyütürken bir 

© yandan da hizmet verdiğimiz mecraları çeşitlendirip uzman- 
- İikalanlarımızı genişlettik yeni 

© işortaklıklarına imza attık. 

“ 2018 senesinin reklamveren-ajans-mecra üçlemesinde © dahadaverimli bir yıl geçeceği kanaatindeyim. Reklam dünya- 
- sıekonomik, politik, sosyalve | - kültürel olaylardan herne kadar ilketkilenen sektör olsada, deneyimli, dürüst, analitik ve 

© yaratıcı ekiplerin 2018 yılında 

* dabaşarılı olacağını düşünüyo- 
- rum.Verimli sektörel etkinlikler © veyarışmaların düzenlendiği , 

© yeni marka ajans ve mecraların sektöregirdiği büyümeile ge- 

© çecekbir2018yyılı dileğiyle. e 


leri veren, evrimleşme yoluna 


Engin Aksoy, Vodafone Türkiye © İcra Kurulu Başkan Yardımcısı . Önümüzdeki 

. yıllarda yeni 

teknolojiler ve dijital servisler toplumsal 
. dönüşümde önemli rol üstlenecek 


markalara ve dijital medya ekibi Vodafone olarak, Türkiye'de olmayan ajanslara hizmet veren dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadarçokinsanın hayatına 


entegre ederken, inovatif 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yaklaşımımızı pazarlama stratejilerimize yansıtıyoruz. 
Örneğin, gençlik segmentimiz- deki müşterilerimizi daha önce demografik özelliklerine göre segmente ederken, şimdi tutkularına ve ilgi alanlarına göre segmente ediyoruz ve bu alanlara yatırım yapıyoruz. 2017'de bu doğrultuda, oyun tutkunu genç abonelerimiz için e-spor pazarına adım attık ve “Vodafone FreeZone 5'te 5”oyun paketlerini geliştirdik. Oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun tekliflerden oluşan bu paketlerde, oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar da sunuyoruz. 
Diğer yandan, gençlerin bir başka büyük tutkusu müzik de dijitalleşiyor. Müzik yapmak ve bu alanda profesyonelleşmek isteyen ya da dijital platformlar üzerinden “streaming” yoluyla yeni müzikler dinlemeyi tercih eden gençler için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Son olarak, Vodafone Park içinde açtığımız, son teknolojiye sahip dijital müzik platformumuz Vodafone FreeZone Stüdyo ile genç müzikseverlere hem profesyonel kayıt yapma, hem de sevdikleri sanatçıların canlı konserlerini dijital ortamdan dinleme imkânı veriyoruz. Vodafone'un yeni marka konumlandırma strate- 


jisi, gelecek hakkında iyimser 


olunması gerektiği düşüncesine odaklanıyor. Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda yeni teknolojiler ve dijital servisler toplumsal dönüşümde önemli rol üstlenecek ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek. e 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Ayşegül Bahçıvanoğlu, Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü 


Deneyim merkezi olmaya odaklanıyoruz 


2017, teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yarattığı hareketlilik, derinleştirdiğimiz yenilikçi hizmet ve uygulamalarımız 

ile hem markamıza hem de sektöre değer yarattığımız bir yıl oldu. Mağaza yatırımlarımızı müşteri deneyimini güçlendirmek üzere şekillendirirken, 


zi artırdık. Ürün karmamızdan kampanyalarımıza her konuda 


müşterilerimizi dinleyerek adım 


attık. Bu da performansımıza olumlu yansıdı. Sektörün üzerinde büyüme ve kârlılık hedefimizi gerçekleştirdik. Teknosa, sadece ürün satan bir perakende şirketi değil; ürün, servis ve çözümü entegre şekilde sunan bir deneyim merkezi olmaya odaklanıyor. Sektörün lideri olarak, teknolojinin nabzını tutan çok güçlü bir ağımız var. 
Mağazalarımızda ve teknosa. 
com'da yıl boyunca ağırladığımız 200 milyondan fazla ziyaretçimiz, sosyal medyada 3,5 milyonu aşkın takipçimiz var. 
Mobil aplikasyonlarımızla 1,5 milyon kişinin de cebindeyiz. 


büyük bir içgörü sağlıyor; her alanda atacağımız adımlar için yol gösteriyor. 2018 yılında, marka olarak herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Omnic- 


s0 l01: 
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müşterilerimize her kanalda en 


| iyi alışveriş deneyimini, en kap- 
- samlıhizmetleri sürdürmek için © çalışacağız.m 


. Tolga Ulutaş, 
* o Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu © Genel Müdür Yardımcısı 


2018'de hayatı 


kolaylastıran 


finansa 
. İnovasyonları 
, sektöre 


kazandırmayı 


l iken, oo sürdüreceğiz dijital platformlarda etkinliğimi- 


 Akbankolarak mobili önce- 


liklendirdiğimiz bir stratejiyle müşterilerimize mükemmel 


“ birmobil bankacılık deneyimi * sunmakiçin çalışmalarımızı 

— sürdürüyoruz. Son bir yılda 

* Akbank Direkt Mobil kullanan müşteriadedimize 1 milyondan © fazlamüşteri ekledik. Eylül ayın- 
© da,sektörün öncülerinden n11. 
“ comişbirliğiyle lanse ettiğimiz 

© servisile, müşterilerimiz online < alışverişlerini kredi kullanarak ödeyebiliyorve bunu kesintisiz © birsüreçle gerçekleştiriyor. 

— 2017 yılında telefonu sallayarak © deneyim kazandıran Addwash gibi çok özel teknolojileri dünya öğrenmeservisimizleTürkiyede | 

: birilkedahaimzaattık.heryıl 


kullanılabilecek kredi tutarını 


100 milyon doların üzerinde 


gerçekleştirdiğimiz teknoloji Bu ağdan aldığımız bilgiler, bize 


yatırımlarına bir yenisini ekle- 


dik ve bankamız bünyesinde * İnovasyon merkezimiz Akbank 


LAB'i kurduk. Akbank LAB'de 


: Rippleişbirliği ile pilot çalışması e başarıyla gerçekleşen, Blockchannel stratejimiz çerçevesinde 


hain teknolojisi ile yurtdışı para 


transferi projesinin yanı sıra, - yapayzeka,makine öğrenimi, 


robotik süreç otomasyonu, 


dijital ödemeler, finansal danış- 


manlık gibi alanlarda çok sayıda proje yürütüyoruz.. 2018'de 


de dijital müşteri adedimizi © arttırırken, yenilikçi ve müşteri- 


lerimizin hayatını kolaylaştıran 


finansal inovasyonları sektöre 


kazandırmayı sürdüreceğiz. e 


© Mert Gürsoy, Samsung Türkiye Tüketici » Elektroniği Satış ve Pazarlama Genel © Müdür Yardımcısı 


2017'yi global 


TV pazarının 


lideri olarak 


tamamlıyoruz 


Samsung olarak geliştirdiğimiz özel tasarım ve yenilikçi 


teknolojilere sahip ürünlerle Türkiye'de beyaz eşya alanır- 


nın en hızlı büyüyen markası 


- olaraköneçikiyoruz.2017,TV “ alanında OLED, klima alanında “ Wind-Free,ankastre alanında 


Michelin Yıldızlı Şeflerden ilham 


alarak tasarlanan Chef Collec- 
- tion serisi ve çamaşır yıkama - alışkanlıklarına yepyeni bir 


- velTürkiye pazarına tanıttığı- 


mız bir yıl oldu. Yılı, geçtiğimiz 


yıllarda olduğu gibi global TV 


pazarının lideri olarak tamamlıyoruz. Dünyada beyaz eşya sektöründe buzdolabında bir numara, çamaşır makinesinde ise iki numarayız. Nesnelerin İnterneti (loT) trendi son 


dönemde en hızlı büyüyen — alanlardan biri ve bizim de, 


: yılda 14 milyar dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştiren bir 

: şirketen çokodaklandığımız 

* alanların başında geliyor. 2020 
vizyonumuzu nesnelerin inter- 
: netiüzerine kurduk ve dünyada - bualanaliderliketmeküzere 

— çalışıyoruz. 2017 yılındatüm 

: Samsungürünlerinin yüzde 

* 90'ınıinternet bağlantılı cihaz halinegetirdik.2020yılında ise “ tüm Samsungürünleri loT'ye 

© uyumlu halegelecek.m 


* Gökhan Mendi, 
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık : Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 


- Eylül 2017'den buyana 

. müşterilerimizin 
- yüzde 82'si dijital kanallarımızı 

- kullanıyor 


Türk Ekonomi Bankası (TEB) 

: olarakdijital bankacılığı büyü- 

“ mekanallarımızdan biri olarak 

© görüyoruz. Bu doğrultuda, 

: 2000'li yılların başında dijital 

” bankacılığa giriş yapan ve bu 

- alanda yatırım yapan ilk ban- 

: kalardan biriyiz. 2015 yılında 

© CEBTETEB markasını dijital 

* bankacılık platformumuz haline getirdik. Mart 2015'ten bugüne kadar CEPTETEB ile 480 bin 

: müşteriye ulaşarak Türkiye'nin 

: enhızlı büyüyen dijital bankacı- 
: lıkplatformu olduk. Eylül 2017 

- sonulitibariyle müşterilerimizin 

: yüzde825i dijital kanallarımızı 

* kullanırken, dijital bankacılık 

- aktifmüşteri sayısı 1 milyonu 

: geçti.CEPTETEBİle geçtiğimiz 


günlerde şubeye gerek kalmadan tüm süreçleri dijital ortamda tamamlanan CEPTETEB Konut Kredisi ürününü hayata geçirdik. CEPTETEB'in diğer yeni özelliği 'Finans Koçu'ile de müşterilerimize dijital ortamda bütçe yönetimi imkânı sunuyoruz. CEPTETEB müşterileri Finans Koçu aracılığı ile, uzun veya kısa dönemli tasarruf hedeflerini belirleyerek, dijital 


bütçe yönetimlerini gerçekleşti- 


rebilirken; bütçelerini analiz de edebiliyor. Finans Koçu'nun en önemli özelliklerinden biri olan “Benim Gibiler” alanı ile kullanıcılar harcama ve gelir detaylarını kendilerine benzer diğer kişiler ile karşılaştırabiliyor. Analiz bölümünden farklı tarihlerdeki gelir ve gider hesapları ayrıntılı kontrol edilebiliyor, farklı grafik seçeneklerinden harcama ve gelir ayrıntıları işlem bazında kolayca gözlemlenebiliyor. a 


Gürhan Çam, DenizBank İnovasyon Komitesi Başkanı ve Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü 


2018'de geleneksel 


bankacılık hizmetini değiştirmeye devam edeceğiz 


2017'de bizi çok heyecanlandıran bir çalışmaya imza attık. 
Dijital dünya ve kanallardaki varlığımızı bir adım öteye taşımak ve yeni jenerasyonlar ile bağlarımızı kuvvetlendirmek adına daha önce benzeri yapılmamış bir projeyi uygulamaya aldık. Televizyon reklamları 


için hayata geçirdiğimiz'Deniz Adam' karakterini, yönetmen Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi Görünen Adam'ın senaryosuna entegre ederek sektörde bir ilke imza attık. Biz dijitalleşmeyi sadece bireysel müşteriler için değil, tüm segmentler için ele alan bir bankayız. Bunun en güzel örneğini “Denizden Toprağa” ürünümüz ile verebiliriz. Bu üründeki vizyonumuz "süper tarım” konseptiyle tarımı tüm sektör olarak dijitalleştirmek. 
Çiftçilerimizin daha verimli çalışmaları için bir bankadan beklenmeyecek atılımlar yapıyoruz. 2018 yılında da özellikle Z jenerasyonun finansal ihti- 


yaçlarının başlayacağı önümüz- 


deki 5-10 sene içinde sektörün buna hızlı bir şekilde adapte olup daha teknolojik ve farklı çözümler sunabilmesi, bu duruma karşı yeteneklerini geliş- 


tirmesi gerekmekte. Bu sebeple 


2018'de geleneksel bankacılık hizmetini değiştirmeye devam edeceğiz zira tüm dünyada insan hayatında dijitalleşmeye doğru bir eğilim olduğu açık. 
Önümüzdeki dönemlerde dijital alanda loT ve yapay zekâ uygulamalarına yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Bunun yanında robotlardaki son gelişmeleri yakından takip ederek bankacılık işlemlerimizde kullanmak üzere farklı projelerde robot sistemleri ile çalışacağımızı 


planlıyoruz. Buna yönelik olarak 


robotlardaki son gelişmeleri ve sektörümüzdeki kullanım imkânlarını araştırıyoruz. Bunların yanında hâlihazırda çalışmakta 


olduğumuz Blockchain projelerini geliştirerek bankacılık uygu- 


lamalarında kullanım alanlarını araştırmaktayız. e 


Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürü 


Bu yıl fırsat ve riskler, finansal servisler ve 


. enerjide yapılacak 
- önemli işlerde 


2017'de önemli bir ilke imza atarak konuşma ve mesajlaşma dâhil tüm iletişim hizmetini 


* tamamıyla mobil internetten vedijital platformdan sunan 


Lifecelli Türkiye'de kullanıma sunduk. Yerli ve milli arama motoru Yaani ve güvenli e-ticaret platformumuzu Türki- 


© ye'nin sürdürülebilir büyüme 


performansına ivme katmayı hedefiyle hayata geçirdik. 
Önümüzdeki dönemde daha ileri bir boyuta taşıyacağımız nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde doğal afet yönetimi konusunda kamuyla önemli işbirlikleri gerçekleştireceğiz. 
5G'ye geçiş çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı paydaşlarımızla çalışmalarımız ise her konuda sürekli gelişim ilkesini benimsediğimizi gözler önüne 


serdi. Kurumsal sosyal sorumlu- 


luk alanında da küresel ölçekte ses getiren öncü uygulamalara imza attık. “Merhaba Umut” uygulamamız ile özel sektörün en önemli sürdürülebilirlik girişimi olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 


© tarafından oluşturulan 10 kişilik 


Sürdürülebilir Kalkınmanın Öncüsü listesinde yer almanın gururunu yaşadık. “Merhaba Umut” GSMA'in de”Mobil İle- 


: tişim Sektörüne Önemli Katkı” ödülünelayık görüldü. 2017'de © özellikle4.5G hizmetinin devreyegirmesi ve dijital operatör 

© olma hedefiyle hayata geçirdiğimiz servislerimizin gördüğü yoğunilgi, iyi bir yıl geçirmemi- 
“ zisağlayan en önemli faktörler 

© oldu.Buivmenim 2018'dede 

© devam edeceğini öngörüyoruz. 
© Şirketolarakdahem müşteri 

“ kazanımıhem de dijital ser- 

- vislerin yayılımı anlamında gelişmeyedevam edeceğiz. 

© 2018'degördüğüm en önemli fırsat veriskleri finansal servisler © veenerji hizmetleri noktasında yapılacakönemliişler olarak özetleyebilirim. Bildiğiniz gibi 

© yerliotomobil projesindeki 

- paydaşlardan birisi de Turkcell. 

“ 2018 bualanda önemli gelişmeleregebe olacak.Yine eğitim “ teknolojilerialanında önemli 

” çalışmalarımız olacak. Şehir hastaneleriile sağlık alanındaki © çalışmalarımızı dahaileri bir 

- noktaya taşıyacağız. » 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© KAMPANYA 


2017 yılına damgasını vuran 


iniluencer marketing 


kampanya 


ar 


Hayatımızın her anına, neredeyse her sosyal mecradan ya da dijital alandan bize ulaşan influencer marketing kampanyaları 
2017 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu 


8 Arman Acar, Unite.ad Genel Müdürü 


Gerçekleşen kampanyalar, sponsorlu iş birlikleri, 

influencerlar aracılığı ile üretilen markalı içerikler derken neredeyse geçtiğimiz yıl boyunca hemen her gün, birçok farklı noktadan kararlarımızı bazen de niyetlerimizi yönlendirdi influencer marketing. 2017 yılı içerisinde sadece rakamsal başarısının yanında aynı zamanda farklı kurgulanmış, birçok farklı mecrada ses getirmiş, kreatif fikirlerin kullanıldığı kampanyaları siz değerli okuyucular için bir araya getirdim. 


Elidor #KıyafetimeKarışma #İstediğimizGibi 

Bu sene bir çok mecrada öne çıkan, birçok farklı kültürden insanı bir amaç uğruna bir araya getirebilen kampanyalardan biri Elidor'un #kryafetimekarışma #istediğimizgibi kampanyasıydı. Birce Akalay, Burcu Esmersoy, Gizem Hatipoğlu, Pelin Akil ve Ayşe Özyılmazel gibi çok sayıda dijital ve geleneksel ünlünün yer aldığı 30'dan fazla yayıncının 


* DIGITALAGE.COM.TR 


s21l01: 


katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada amaç kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün halkın her kesiminden insana ulaşmasıydı. Kampanya sosyal ağlarda 5 milyondan fazla tekil erişime ulaştı. 


raman sevgi i 

duygularına ve her dertlerine 

cevresine saygılı; insanların ne giydiğine, ne 101p ne yapmadığına, 

Ve empatiyi temel alarak 

yaşamını sürGüren bir bireyim. 

tediğim kadar çalışır istediğim şekilde 


yaşar, istediğim gibi eğlenir, istediğimle konuşur, stediiğimle küser, *tediğim zaman evlenir, *tediğimi giyerim #kyafetimekarışma #istediğimizgibi 


101,988 likes 


Li) pelinakil © « Following 


eviyle yaklaşalım birbirimize, “Dünyayı sevgi kurtaracak: Kişe gibi görünse de, en güzel mesaj herkese 


vo na 


130,471ikes 


Vodafone 

Akıllı Çocuk Saati Tartışmasız en değerli varlığımız çocuklarımız. Vodafone un Akıllı Çocuk Saati çok değer verdiğimiz çocuklarımızın acil durumlarda belirlenen numaraları arayabilmesini, harita üzerinden yer tespitini ve daha bir çok özelliği içinde barındırıyor. 
Hal böyle olunca gerçekleştirilecek olan kampanyanın hedef kitlesinin de anne ve babalar olması gerekiyor. 


Ayşe Tolga, İmren Gürsoy ve Merve İpek Öztürk gibi 10'dan fazla isim 

ile gerçekleştirilen kampanyada 3 
milyondan fazla tekil erişim sağlama- nın yanında Vodafone mağazalarında da ürün stokları tükendi. Sağlanan satışın haricinde, Vodafone iletişim ekibi sadece kendi hesaplarına değil, aynı zamanda influencerların hesaplarına gelen ürünle ilgili soruların da hepsini yanıtlayarak iyi bir müşteri deneyimi sağladılar. 


v © mmecyamoş Coon 


imrengursoy Kaybolma hikayelerini her 


yalnız başına dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynama günleri yaklaştıkça, ister istemez bir korku sarıyor. 88 Hem onun serbest bir Şekilde, kendi kararlarıyla büyümesini İstiyorum hem de olası bir problemde her zaman yanında olmayı. Dijital çağda 

li, konumunu evden görebileceğim bir GPS takip cihazı yok mu derken Vodafone sayesinde du çocuk takip saati İle tanıştım. İğ Mete'nin konumunu görebileceğim, belirlediğim Sınırların dışına çıkarsa anında haberdar olabileceğim, panik anında bana telefon. 
edebileceği süper bir takip cihazı. Tavsiye ediyorum, siz de Vodafone Snop'lara giderek detaylı bilgi alabilirsiniz. * Ürün 


we nN 


43,556 likes 


Koç Holding 

ı5. Istanbul Bienali #BienalŞehirde 

Sanata uzak ya da ilgisiz bir ülke degiliz. En büyük sıkıntımız gerçekleştirilen onlarca hatta yüzlerce sanatsal etkinliğin maalesef ilgili kitlelere yeteri kadar duyurulmaması ya da insanların ilgilerinin sağlanamaması, Bunun önüne geçmek isteyen Koç Holding, Türkiye'nin en büyük sanatsal etkinliklerinden biri olan 

15. İstanbul Bienali için sadece sanat tutkunlarının değil, meraklı herkesin ilgisini çekecek ve insanların bienali ziyaret etmesini sağlayacak güzel bir kampanya kurgusu gerçekleştirdi. 
Demet Akbağ, Çağan Irmak, Birce 


yem 


birceakalay Karavan / “Dünyanın en huzurlu uykusu bildiğin yerde indul 


uyuduğu 
Dir kareyi tek br keme ie tanımladım Sen de hayatı içinden yakaladığın bir anı tek kaimeyle tanıma ve #BienaiŞehirde etiketiyle bakış açını yansıt.Çünkü hayat ve sanat paylaştıkça güzel, 


kurmak, yaşanmıştır paylaşmaktır. Ve Kimin meye inandığı nasi inandığı öneml 


Akalay, Akasya Asıltürkmen ve Yekta Kopan gibi sanat yakınlığı bilinen 

ve aynı zamanda halk ile içiçe olan kişilerin #BienalŞehirde paylaşımları ile 4 milyondan fazla tekil erişim ile insanların Bienal'den haberdar olmaları sağlandı. 


Tadım Sahne 

Tadım son 2 yıldır Tadım Sahne adını verdiği online etkinliklerde birbirinden değerli sanatçılarla evimizde konser keyfi yaşamamıza olanak sağlıyor. 2017 yılı içerisindeki ilk dijital konserini Gökhan Türkmen ile gerçekleştiren Tadım aynı zamanda influencer çalışmaları ile hem konsere ilgiyi artırıyor hem de influencerlar ile yaptığı canlı yayın ile interaktif bir iletişim sağlıyor. Gökhan Türkmen konseri 


— ö caganirmak1 © « Follow 


- 
.— 


caganirmak1 Umut... Umudunu yitirme! 
15.İstanbul Bienali başlıyor. Siz de hayattan karelerinizi bir kelime ile tanımlayın ve #BienalŞehirde etiketiyle paylaşmayı unutmayın. 


8,883 likes 


için gerçekleştirilmiş olan kampanyada Meriç Keskin, Merve Aydoğdu ve Yasemin Şefik gibi konser insanları ile iş birliği yapan Tadım Sahne konseri 1,5 milyondan fazla insan tarafından izlendi. 


Okey 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü Rakip markaların birbirlerine pas attıkları kampanyaları görmek her zaman kısmet olmuyor. Prezervatif markası Okey, 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü'nde en büyük rakibi Durex'e pas attı ve Durex'in cevabı ile farkındalık günü ayrı bir anlam kazandı. Pucca, Halil İbrahim Göker gibi internet ünlülerinin #AynıTaraftayız paylaşımları ile en popüler eğlence gruplarının paslaşma paylaşımları ile kampanya 24 saat içerisinde 2 milyondan fazla tekil erişime ulaştı. Okey ve Durex rakip olmalarına rağmen aynı tarafta yer alarak marka bilinirliklerini arttırmanın yanında AIDS farkındalığı da milyonlara erişim sağladı. 

Tipe 
Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü. HIV, bulaşırken taraf gözetmiyor. Kim olursak olalım hepimiz tehlike altındayız, 


HIV karşısında #AyniTaraftayız, ©Durex TR aynı tarafta mıyız? 


OK, aynı taraftayız - « 


#AYNITARAFTAYIZ ği | ARALIK 
PLNYA âiNnS 


& PuCCa Takip et 


Hayat bu kadar ucuz değil. Azıcık dikkat edelim ... #aynıtaraftayız #DünyaAlDSgünü 


sara Dub Okeye rm Dom sm Günü vb taraf gözetmeyor. Kım olursak olalım hepimiz tehlike altındayız. 
- HİV karşısında sâymTaraftayız. ©Durex TR aym tarafta mıyız” : 
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© YILIN ÜRÜNLERİ 


2017'den aka kalan 


teknolojik cihazlar 


e ) 


EEE ——) 

Apple iPhone X 
Apple, iPhone Xi Eylül 2017'de satışa sundu. 
iPhone'un 10. yılına özel olarak üretilen model, Kasım ayının son haftasında ülkemizde de meraklılarıyla buluştu. 5.8 inç Süper Retina ekran ile tamamen cam ve paslanmaz çelik tasarıma sahip iPhone 

X; güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip Alı Bionic çip ve kablosuz şarj özelliklerinin yanı sıra telefon kilidi açmanın, kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yeni yolu Face ID ile birlikte geliyor. 


g4 lol: 
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Huawei 
Mate 10 Pro 


Yapay zekâ tabanlı işlemci barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip Huawei Mate 10, Kasım 2017'de ülkemizde satışa çıktı. Kirin 
970 işlemcisinden gücünü 
alan model, 10 nm üretim 
mimarisinde hazırlanan 8 
çekirdekli işlemci, 4x2.4 
GHZ Cortex-A73 ve 4x1.8 
GHz Cortex-Aş3şeklinde iki kümeden oluşuyor. Kirin 970, bu özelliğe ek olarak yapay zekâ işlemleri için çalışan NPU birimlerine de sahip. Bu birimler 
standart işlemciden 25 
kata kadar daha hızlı ve 50 
kata kadar daha tasarruflu çalışıyor. 


Geçtiğimiz yıl akıllı telefonlarda yapay zekânın yıldızının parladığı bir yıl olarak hatırlanacak. Bu da yapay zekânın nereye gidebileceğini göstermesi açısından önemli bir gösterge aslında. Cihaz dünyasından öne çıkanları derledik 


Samsung 
Galaxy Note 8 


Merakla beklenen Galaxy Note 8, Ağustos 2017'de New York”ta gerçekleştirilen etkinlikle duyuruldu. 
6.3 inçlik ekrana sahip Galaxy Note 8 en boy oranı olarak 18.5:9 ölçülerine sahip. Infinity Display Teknolojisinin kullanıldığı kavisli bir ekranın kullanıldığı telefon, yüzde 83.3 ekran kasa oranı ile etkileyici bir tasarım sunuyor. Galaxy Note 8, gücünü 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 8895 işlemcisinden alıyor. Ekranı çizilmelere ve darbelere karşı korumak için Corning'in Gorilla Glass 5 teknolojisini tercih eden Samsung, Always On teknolojisini kullanmaya devam ediyor. 


Sony Xperia XZ 
Premium 


Şubat 2017'de Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılan Sony Xperia XZ Premium, Haziran 2017'de 
ülkemizde satışa çıktı. 156 
x 77 X 7.9 mm - 195 gram boyutundaki Xperia XZ Premium'a 5.5 inç'lik 4K HDR bir ekran eşlik ediyor. Bu ekran 2160 Xx 3840 
çözünürlüğü kullanıyor ve HDR destekliyor. Xperia XZ Premium'da Snapdragon 835 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemciye Adreno 
540 GPU'su eşlik ediyor. 
Motion Eye sensöre sahip, 
19 MP'lik arka kamera, 
96ofps slow motion video kaydedebiliyor. Ayrıca arka kamera 5 yönlü OLS desteği özelliğini bulunduruyor. 


LG G6 


LG'nin Şubat 2017'de MWC'de tanıttığı yeni modeli G6, Nisan 2017'de ülkemizde tüketicilerle buluştu. 163 gram ağırlığın- da ve 7.9 mm kalınlığında olan G6, 5.7 inç büyüklügünde geniş bir ekrana sahip. 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde IPS 

LCD bir paneli bulunan model, yüzde 78,6 ekran gövde oranıyla geliyor. Gücünü Çualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisinden alan model, grafik işlemci olarak ise Adreno 530 kullanıyor. LG G6, ana kamera olarak 13 megapiksellik çift kamera kullanıyor. 


Xbox One X 


Microsoft'un Haziran 2017'de elektronik eğlence fuarı E3'te tanıttığı oyun konsolu X box One X,12GB flaş bellek ve 1 TB depolama alanına sahip. Konsol bunların yanı sıra AK için bir UHD Blu-ray optik disk sürücüsüyle geliyor. Kab- 


losuz özellikleri arasında M 


WiFi, Bluetooth ve IR da 


ürettiği en küçük konsol. Xbox One ülkemizde dünyayla aynı anda Kasım 2017'de satışa sunuldu. 


Sony PS4 Pro 


Sony PlayStation PS4 Pro 
10 Kasım 2017'de Türkiye'de dünyayla aynı anda satışa çıktı. Konsol, 2.1 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Jaguar işlemcisine sahip. 8 GB DDRş hafıza birimi ve 1'TB depolamaya 


özellikleriyle gelen PS4 Pro, grafik birimi için ise AMD'yle çalışıyor ve 4.20 
TFLOPS AMD grafik birimi ile oyunlarda 4K desteği sunuyor.4 K çözünürlükte- ki grafikler, HDR desteği, daha düzgün ve tatmin edici oyun performansı gibi özellikleriyle öne çıkan PlayStation 4 Pro'yu, 


orijinal konsolun üst sürü- 


mü şeklinde tanımlamak mümkün. 


Apple Watch Series 3 


Apple'ın 12 Eylülde tanıttığı Watch Series 3, Eylül 


« sonunda ülkemizde me- 


mevcut. Tasarım açısından . 


Microsoft'un şu ana kadar 


raklılarıyla buluştu. Apple 


yeni akıllı saat modeli akıllı 


aktivite koçluğu, gelişmiş kalp atış hızı uygulaması, 


doğrudan bilekten erişebilecek favori çalma listeleri, 


yerleşik altimetre ve daha duyarlı bir Siri deneyimiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Yüzücüler için yeni özelliği, yeni akıllı aktivite asistanı ve yenilenmiş arayüzüyle yine iddialı. 
Yeni modelle kalp atışlarını daha ayrıntılı ölçmek ve takip etmek mümkün olacak. Her türlü egzersiz için kullanıcılara destek sağlayan ürünü yerleşik GPS, geliştirilmiş kalp atış hızı sensörü, 5o metre suya dayanıklı tasarım 

ve güncellenen kapsamlı antrenman uygulamasıyla dikkat çekiyor. 


Nintento Switch 


Oyun dünyasının en eski oyuncularından Nintendo, Ocak 2017'de yeni oyun konsolu Switchi oyun dünyasıyla buluşturdu. 
Nintendo Switch, diğer Nintendo konsol modellerinden farklı şekilde hem televizyona bağlanabilen 


hem de tablet gibi taşınabilmesiyle dikkat çekiyor. 
Konsolda göze çarpan ilk ayrıntılardan biri joysticklerin tablet gibi sağ ve soldan ayrılıp küçük bir aparata takılıp oyun oynanabilmesi. kullanılabilmesi. 
Switch konsollarında Nvidia ekran kartları kullanıldığını not edelim. 


Spectacles 


Snap'in 2016'da duyurduğu ancak sınırlı sayıda çıkan gözlük modeli Spectacle, 2017'de yaygınlaştı ve daha fazla kullanıcıya ulaştı. 
Spectacle ile 10 saniyelik kısa videolar çekiliyor. 
Çekilen bu videolar akıllı telefon eşleniyor ve Snap olarak kaydediliyor. Bunun ardından da sosyal medyada paylaşılıyor. Spectacles şöyle kullanılıyorGözlü- gün sol üst köşesinde yer alan tuş yardımı ile video 
çekmeye başlanıyor ve 10 
saniye sonra video otomatik olarak durduruyor. 
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50S5YAL MEDYANIN 
7 ADL EKİNDE 


2018 yılının şu ilk günlerinde gelin size acı tatlı bir nostalji yaşatayım, 
2017 yılında sosyal medyada öne çıkan ve geçtiğimiz yılı özetleyen 
konu başlıklarını hızlıca hatırlatayım 


© Funda Güleç Yalçın Dijital İletişim Danışmanı 


Ocak 
2017 


Ocak ayına İstanbul/ Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yaşanan silahlı terör 


saldırısı damga vurdu. 


m 
LZ 


Mark Zuckerberg kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin tüm eyaletlerini gezerek, yeni insanlarla tanışıp düşüncelerini 


öğreneceğini açıkladı. 


Bu açıklama Zuckerberg'in politikaya atılma hevesine dair dedikodulara yol açtı. 


k 


Ed 


ABD'nin çok sevilen Başkanı Barack Obama ise Beyaz 
Saray'a “Beyaz Saray ABD'lilere aittir” söylemi üzerinden, 360 
derece VR videosu eşliğinde veda etti. 
Obama'nın Facebook 


86l01- 


sayfasında yayın- e ladığı video, ocak ayından sonra bile 
- konuşulmaya devam 
“ etti. 


- TerörörgütülŞİD, terör saldırı metodu olarakinsansız hava araçları drone'ları 

* kullanmaya başladı. 
“ Budurum, drone'lar karşısında önlem ve kararlar alınmasının 
- tetikleyici oldu. 


Donald Trump, 

çok konuşulan bir törenle ABD başkan- 
: lığını önceki Başkan 

- Barack Obama'dan resmi olarak devraldı. 
* ABD Başkanı Donald 
* Trump'ın, görev devir - teslim töreni esnasında yanında olan 
: 10 yaşındaki oğlu Barron Trump'a yönelik sosyal medyadaki alaycı tutumlar bolca 
: eleştirildi. 


| Şubat 
2017 


“ Şubatayında iklim 

- değişikliğine dair 

- farkındalık çalışma- 
- ları ve ülkelerin bu yönde aldığı kararlar damgasını vurdu. Temizenerji konusunda | 
- yapılması gereken yenilikler bolca ekranımıza düştü. Bu 
- konunun öncüsü Bill 
“ Gatesidi. 


- ABD seçimi öncesi ve sonrasında hile olası- 
: lıkları ve sahte haber 

- çalışmaları gündemdendüşmedi. 


Hollanda hükümeti, 
- parlamento seçim- 


 lerindeolası siber 
- güvenlik saldırılarına 


önlem için tüm oyla- 


rın elle sayılacağını açıkladı. 


Özellikle Instagram 
“ üzerinde"Palmiye 
- yağı kullanımı ve Pal- 
: miye yağı ihtiva eden ürünler ve markalar” gündeme oturdu. 


 Ülkegenelindeise öğretmen açığı ve atanamayan öğret- 
: menlerise özellikle twitter üzerinden 
- paylaşımlarını yoğun- 
: laştırdı. Hollandaile yaşanan kriz ise uzun süre gündemimiz- 
“deydi. 


; ari” 
Eg DEĞİ re 


Mart 
2017 


İngiltere'nin başkenti Londra'da 


Parlamento önünde 


düzenlenen terör 
- eylemitüm dünyayı 
- etkiledi. 


9 


gi ş 
/ 


Facebook'un Kurucusu Mark Zuck- 

- erbergeşi Priscilla Chanileikincikız 

- bebeklerini bekledik- 
. leriniduyurdu. 


Dünyanın en zenginleri açıklandı.Listenin tepesinde 86,8 Milyar dolarile Bill Gates, 

: ikinci sırada ise 

- Amazon'un kurucu ve 
© CEO'sulJeff Bezos yer 
8 aldı.2017yılı boyunca 
— bir Bezos bir Gates 


öne geçerek, kıyasıya bir yarışa girdi. 


Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunu açıklandı. 
Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç oldu. 


Bazı havayolu şirketlerinin, ABD'ye giden direkt uçuşlarında, yolcuların cep telefonu haricindeki (dizüstü bilgisayar, tablet) elektronik cihazları kabinde bulundurmasını yasaklandı. Bu karara kısa süre sonra Birleşik Krallık da katıldı. Yasak Türkiye'nin de aralarında 


bulunduğu 9 havaala- 


nını kapsıyordu. 


Nike büyük beden kategorisinde kadın spor giysilerin üretimine başladı. 


Nisan 


2017 


- Suriye'de yaşayan si- 
- vilhalkadüzenlenen | - kimyasal saldırı tüm - dünyayı yasa boğdu. 


Rusya'da St.Petersburg'da bulunan metro istasyonundabombalı saldırı 

- gerçekleştirildi. 
Terör olayları İsveç Stockholm, Almanya | 
“ Dortmund şehirlerine | “ sıçradı. 


Başkanlık Sistemine 
- geçişi de içeren yeni - anayasa, yüzde 51,21 - oranında oy alarak kabuledildi. 


İ Mayıs 
2017 


Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Em- 


manuel Macron oldu. 


Kuzey Kore'nin füze 


- Fenerbahçe Basket- 
: boltakımı Euroleague şampiyonu olarak hepimizi gururulan- 

: dırdı. 


 Terörsaldırıları İngil- 
: tere'nin Manchester şehrini kana buladı. 
: İntihar saldırısında 22 
kişi yaşamını yitirdi. 


Ülke genelinde be- 


UEFA Şampiyonlar Ligifinalini Real Mad- 
“ ridkazandı. 


Haziran 
2017 


Snapchat'in Kuru- 
: cusu Evan Spiegel ve : Model Miranda Kerr 


- denemeleriortalığı (o evlendi.Törendesos- 

: karıştırdı. : yal medya paylaşımı O Forbes dergisi 2017 
yapılmadı. : yılında en çok geliri vi olan ünlüyü Beyon- 


ce Knowlesolarak açıkladı. Beyonce'un geliri 105 milyon dolar “ oldu. 


- Terörolayları bu defa İngiltereLondra'yı , 
: hedefaldı.IŞİD saldırıları İran Tahp ran'daydı. 


, o BirleşmişMilletler 

|  2030yılındadünya 

2 nüfusunun 8 Milyarı 

|  aşacağınıveHindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceğini öngör- 

: düklerini duyurdu. 


<0) 


 Arapülkeleri, terö- 
: rizme destek verdiği iddiasıyla Katar'a 

- karşı ortak ambargo 
- veablukakararı aldı. 


YE | İ 


Temmuz 
2017 


 delliaskerlik beklenti- & 2016-2017yılılig | sanan j 

 siarttı, konuya yönelik (şampiyonu Beşiktaş Bazı havayolu şirket- 

“ paylaşımlartümay “ oldu. - lerinin, ABD'ye giden 

 boyuncasürdü. : direkt uçuşlarında 

i - uyguladığı elektronik - eşya yasağı kapsa- 


- mından THY çıkarıldı. 
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Kuzey Kore'nin füze denemeleri konusun- 


da yaşanan kriz tekrar gündeme taşındı. 


Google Earth'e canlı yayın akışı eklendi. 


G30 Zirvesi Almanya Hamburg'da gerçekleşti. Zirve yoğun pro- | 


testolara sahne oldu. 
Muğla açıklarındaki 
6,3 büyüklüğündeki deprem hafta boyunca artçılarla sürdü. 


İstanbul'da yaşanan dolu ve sağanak yağmur hayatı altüst etti. Dolu fırtınası ardından ekranlarımıza düşen görüntüler hafızalarımızdan uzun süre çıkmadı. 


Türkiye Futbol Milli Takımı Direktörü Fa- 


88lo1- 


 tih Terim görevinden 
“ ayrıldı. Tazminat ola- 


rak aldığı 3,5 milyon 


- Avro hâlâ konuşulu- 
“ yor. 


Robot Futbol Kupası 
- 2017, Japonya Nago- 
- ya'da gerçekleştirildi. 


Ağustos 
2017 


- Barcelona'nın yıldı- 
» o Zı Neymar,ParisSaint - Germainile anlaştı. 

- Anlaşma karşılığında 

- ödenen 931 Milyon TL.likfesih bedeli ise futbol tarihine geçti. 


- Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 
| oerkekler200metre 

- koşusunuRamil 
 Guliyev kazandı. 
- Fenerbahçe Spor 
- Kulübü'nün sporcusu 
- Azeriasıllı Türk atlet hepimizi gururlandırdıve yaşam öyküsü 
. ileduygulandırdı. 


“ Ünlüatlet Usain Bolt İseson yarışında 

iki kişiye geçildi ve pistlere vedaetti. 


ABD - Kuzey Kore gerilimi tırmanmaya devametti. Karşılıklı tehditler sürdü, Amerika, Eylül ayından 

- itibaren vatandaşla- 
“ rının Kuzey Kore'ye gitmesini yasaklayacağını açıkladı. 


: İŞİD saldırıları İspanya Barcelona'daydı. 
Bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdüve 13kişi yaşamını kaybetti. 


Amerika kıtasından gözlemlenebilen 
- güneştutulması 21 


: Ağustos'ta gerçek- 
: leşti. NASA, tam 

“ tutulmanın izlenebildiği bölgelerden 
- canlı yayın yaparak buunutulmaz anları bizlerle paylaştı. 


ABD -KuzeyKore gerilimi arttı. Trump, 

- Kuzey Kore'nin hidro- 
- jen bombası deneme 
“ atışı ve füze testatışı sonrası karşılık vermekiçin seçenekleri 
- gündeme getireceği- 
“ ni açıkladı. 


 MarkZuckerbergve eşi Priscilla, ikinci çocuklarının doğumunu 
- duygusal birmektup 
- ileFacebook'tanpay- . 
 laştı. Bebeğe Maxima Chan Zuckerberg adı 
: verildi. 


Kasırga ve doğa 


: olayları Amerika ve Atlantik Okyanusu'ndaetkili oldu. Meksika kıyılarını vuran 8,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmları verildi. Bu bölgeden 

- paylaşılan video ve fotoğraflar hepimizi şaş 


Yüz binlerce Katalan, Barcelona sokaklarında bağımsızlık 


yürüyüşü yaptı. 


Milli Eğitim Bakanı 

“ İsmet Yılmaz TEOG 

“ sınavlarının kaldırıldı- 
“ ğını açıkladı. 


Yi 


© İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş görevinden istifa etti. 


 24Eylül'de ger- 


çekleştirilen federal seçimlerde Başbakan Angela Merkel dördüncü defa Almanya Şansölyesi seçildi. 


Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Prens William üçüncü çocuklarını beklediğini açıkladı. 


Ekim 
2017 


ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen terör saldırısında 50'nin üzerinde can kaybı yaşandı. 


İspanya Hükümeti, Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası pusulalara el koydu ve halka karşı sert 


müdahalelerde bulun- | 


du. Ekim ayı boyunca 


müdahaleler devam i etti. 


- Nobel ödüllerini kazananlar açıklandı. 


“ ABD hükümeti Tür- 

- kiye'den yapılan vize - başvurularını askıya “ aldığını açıkladı. 


- Kasırgalar ve doğal 
- felaketleri Amerika kıtasını etkilemeye 
“ devametti. 


- Türkiye Ampute Milli Takımı, AvrupaAm- 
* pute Futbol Şampiyo- . 
 nası'ndaiİngiltere'yi 
- yenerek şampiyonluğaolduve hepimizi gururlandırdı. 


Türkiye, 30 Avrupaülkesi arasında 
- benzine enfazla vergi 


uygulayan 18. ülke 


oldu. 


Kasım 
2017 


- Suudi Arabistan'da 
- yolsuzluk ve rüşvet odaklı geniş çaplı bir gözaltı ve tutuklama süreci başladı. Pek çok prens ve eski ba- 
- kan gözaltına alındı, mal varlıklarına el kondu. 


göz 


——— 


- Elon Musk Türkiye'ye geldi ve Anıtkabir'de 

- verdiği pozu uzun 

- süre konuşuldu. 
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Forbes dergisi en zengin 100 Türk listesini açıkladı. 
Listenin başında 

“ 3,7 milyar Dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu 


: Başkanı Murat Ülker 
“ yeraldı. 


Terör olayları dinmedive Mısır Ariş'te240 | “ canaldı. 


Aralık 
2017 


| Reza Zarrab davası 
- gündeme bomba gibi düştü. 


 Timeyılın insanı olarak “Sessizliği Bozanlar diye anılan ve #MeToo etiketi ile 
- yürütülen kampan- 

- yayı” duyurdu. Cinsel «s; taciz konusunda farkındalık yaratmak 
“ amcıyla sosyal medya 


YILDIZ YILDIZ 


* * 
MOLDING MOLDING 


YILDIZ YILDIZ 
* * 


OLDİNG 


üzerinden yürütülen 
- kampanyanın etkileri büyüyor. Öğretmen- 
- lerin atama, gençlerin bedelli askerlik beklentileri Aralık ayı boyunca sürdü. 


i PersonfıneYear 


- Amerika Kudüs'ü 

- İsrail'in başkenti ola- 
“ rakresmen tanıdığını - açıkladı. 


Galler Prensi Harry, 
- ABD'li aktris Meghan Markleile evlenece- 
- ğini duyurdu. 
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eSnor'da 0 


markaların bu gerçeği 


fark ettiği bir yıl oldu 


2017 yılında dünyada ve Türkiye'de en çok konuşulan iki 
konu vardı. Birisi blockchain ve kripto para, diğeri ise eSpor. 


Enterasandır, iki konu da dijital oyun dünyası ile yakından ilgili ; 


© Barış Özistek, Netmarble EMEA CEO'su 


Aslında hep söylediğim gibi oyun, 

teknoloji alanına liderlik eden, birçok yeni teknolojinin gelişmesini sağlayan bir alan. Kullanıcıların beklentileri, davranış tarzları ve rekabet oyun firmalarını sürekli gelişime zorluyor. 


Oyun sektörü son 4 yıldır önemli bir değişimden geçiyor. Mobil oyunun hızla yükselen penetrasyonunu gözlemliyoruz. 
Türkiye özeline bakarsak; mobil oyun sektörü hızlı büyümesini 2017'de de sürdürdü. Mobil oyun sayesinde artık yaş ve farklı demografik özellikler gözetilmeksizin tüm toplumun oyun oynadığına şahit olmaya başladık. 


Yine 2017 yılı içerisinde 
Netmarble'ın Kore'de 12 
milyar dolar üzerinde bir değerle borsaya açılması yılın dijital dünyada en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Hele ki, 

“Bir oyun şirketi ne kadar değerli olabilir,” diyenler, telekom firmaları gibi dev 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firmalardan daha değerli olabileceğini gördüklerinde şaşırdılar. Yılın sonuna doğru, Türkiye'den gelen Peak Games'in sadece masa oyunları bölümünü 
100 milyon dolar gibi bir 
değerle Zynga'ya satmış olması hem tüm dünyada dikkat çekici bir haber oldu, hem de Joygame sonrasında yine yüksek değerlemeli bir satışın gerçekleşmesi ile birlikte tüm teknoloji dünyasının ve yatırımcılarının gözlerini Türkiye'ye çevirmesini sağladı. 

Artık dijital oyun ve eSpor”u birbirinden ayırmak mümkün değil. 
2017 öncesinde eSpor 
olarak kabul edilen, düzenli turnuva ve ligleri yapılan 25-30 oyundan bahsediyorken şu an tüm dünyada yüzlerce dijital oyun kendisini eSpor alanında konumlandırmış, düzenli turnuvalar ve organizasyonlar ile oyuncu kitlelerini sürekli büyütüyor duruma geldiler. Türkiye, eSpor'da 


rh 


özellikle oyuncu ve izleyici kitlesi anlamında dünyanın önde gelen 10 ülkesinden birisi haline geldi diyebilirim. Milyonlarca kişi eSpor turnuvalarını takip ediyor, katılıyor, Twitch ya da You-Tube gibi kanallar üzerinde seyrediyor, hatta markalar ile iletişime geçiyor. 
Markalar eSpor gerçeğini fark etti Bence 2017 yılında gördügümüz en önemli gelişmelerden birisi de bu oldu. 
Markalar eSpor gerçeğini fark etmeye başladılar. Hedef kitleleri ile çok kolay ve etkili iletişime geçebilecekleri bir mecra olarak eSpor'a yatırım yapan marka sayısı arttı ve tabii ki her dijital işte olduğu gibi bu yatırımlarının geri dönüşlerini de çok daha hızlı alıyorlar. 


Netmarble olarak biz de hem globalde hem de Türkiye'de eSpor'a oldukça büyük yatırım yapıyoruz. Yapmış 


olduğumuz organizasyonlar ve ödül havuzlarımız ile birlikte Türkiye'de eSpor'a 1 milyon dolar üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'nin PC platformundaki en popüler eSpor oyunlarından Wolfteam'in Türkiye Şampiyonası Kupasını Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı verdi. Diğer taraftan mobil eSpor alanında Türkiye'de Paramanya bir öncü oldu. Farklı şehirlerde ilk defa bir mobil oyunun düzenli eSpor turnuvaları gerçekleşti. 
En başta söz ettiğim, “Kripto para ile oyunların nasıl bir ilişkisi var,” diyenler olacaktır. Yıllardır dijital oyunlar sayesinde dijital dünyaya çok daha iyi entegre olmuş olan gençler kripto para ve blockchain kavramlarını çok daha iyi çözdü. Oyunlardan alışık oldukları sanal ekipmanlar ve oyun paraları kavramları ile birlikte kripto para sanal mı gerçek mi gibi sığ çatışmalara, tartışmalara girmeden bu yeni gelişen alanı hızla anladılar. 


2017'de 


dıjital sağlık alanında yaşanan en önemli 
O gelişme 


2017 dijital sağlık teknolojileri açısından 
oldukça heyecan verici bir yıl oldu. Tek Doz Dijital Platformu'nun kurucusu Dr. Sertaç Doğanay kendimizi bir bilim kurgu filmi içerisinde gibi hissettiren bu gelişmelerden 10'unu seçti 


© Dr. Sertaç Doğanay, Social Touch Kurucusu ve Başkanı 


1 Öğrenmehizını artıran beyin cihazı 


ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projesi Ajansı (DARPA) tarafından finanse edilen bir çalışmayla, beynin bilişsel fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olacak bir cihaz geliştirildi. Makak maymunları üzerinde gerçekleştirilen testlerde cihazın, maymunların öğrenme hızını yüzde 40 oranında artırdığı bildirildi. 


Z. VRveARileameliyat 


Hindistan, ABD ve İngiltere'den üç cerrah, sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak Londra'da bulunan bir hastanın ameliyatını birlikte gerçekleştirdiler. 


3 Yapay zekâile kanser 
teşhis ve tedavisi 


IBM'in yapay zekâsı Kanser için Watson (Watson for Oncology), kanser tedavilerinin yüzde 96'sında doktorlarla aynı fikirde olma başarısı elde etti. MIT tarafından geliştirilen yapay zekâ sisteminin, meme kanserindeki yanlış teşhisleri ve gereksiz ameliyatları yüzde 
30 oranında azaltabileceği belirtildi. Yapay zekâ destekli olarak çalışan yeni bir endoskopik sistem; kolon (bağırsak) kanserini yüksek bir doğruluk oranıyla ve gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. 


2 Yeniakıllı bandajlar 


Harvard, MIT ve Nebreska-Lincoln Üniversitesi, telefon aracılığıyla aktive edilerek yaraya ilaç veren akıllı bir bandaj geliştirildi. Bandaj liflerinde taşıdığı birbirinden farklı ilaçları, farklı zamanlarda mobil cihazdan aldığı bir komutla yaraya bırakabiliyor. 


SAĞLIK 6 


3. Dişoperasyonu yapan robot 


Dünyada ilk kez dişçi bir robot; insanların yardımı olmadan, tek başına bir diş operasyonu gerçekleştirdi. Robot; bu operasyon 

için gönüllü olan bir kadın hastaya, 3D baskıyla üretilen 2 dişin implantasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. 


5; Akıllı kapsüller ile ilaçların vücuttaki izini sürmek 


EtectRx'in ürettiği mide asidiyle aktive olan akıllı kapsüller, mideye vardığında akıllı telefonlarımıza bildirim gönderecek. Aynı aplikasyon üzerinden, eczacı ve doktor da hastanın gün içerisinde ilacını alıp almadığını kontrol edebilecek. 


7 Hasar görmüş dokuyu 
tek dokunuşla onaran çip 


Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen bu çipler, gelecek nesil gen terapisi ve hücresel yeniden programlama için büyük önem taşıyor. 


5 Düşünce okuyabilen “beyin stenti” 


Araştırmacılar, felçli hastaların yalnızca düşüncelerini kullanarak biyonik bir dış iskeleti hareket ettirebilecekleri beyin implantı geliştirdiler. 


9 Çipüstünde organ teknolojisi 


ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hayvanların deneylerde kullanılmasının önüne geçmek için “çip üstünde organ” teknolojisini geliştiren şirket Emulate ile araştırma-geliştirme anlaşması yaptı. 
Bir başparmak boyutlarında olan bu çiplerin üzerinde insan organlarını taklit eden canlı insan hücreleri bulunuyor. 


10 Midede sindirilebilen sensör 


Türk bilim kadını Prof. Canan Dağdeviren, bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir konu olan sindirilebilir sensörü geliştirebilmeyi başardı. 
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e018 nijiTar ÇAĞIN 


HENUZ BAŞLANGICI 


Binlerce yıllık insanlık tarihinin son elli yılında yaşanan baş döndürücü değişimler sizi yorduysa bir soluklanmanızda fayda var. Çünkü yaşamımızı müthiş bir hızla değiştiren gelişmelerin temelinde yatan ve bizim “dijital” olarak adlandırdığımız çağ aslında henüz “yeni” başlıyor 


© Dr. Soner Canko, BKM Genel Müdürü 


Dijital çağı henüz | yaşamaya başlamadığımıza yöne- teknolojinin desteğiyle : dijital ortamda yapıyoruz. 
- Bu alışkanlığımız bizi son - üç yıldır Avrupa'nın en : büyük kart pazarı olma unvanımızı korumamızı 
- sağlıyor Türkiye, 2018'in 
ilk sabahına bir yılda 100 
“ milyar TL tutarında online kartlı ödeme yapmış olarak uyanacak. 


o Yenisınırları hayal gücümüz 
> belirleyecek 


- 2017'den 2018'e miras ola- 


lik bu iddialı öngörünün altında basit bir tespit yatıyor; yaşadıklarımız elbette çok yoğun değişimlerdi fakat şu ana kadar bu değişimi anlamaya 

ve öğrenmeye çalıştık. 
Değişimin gerçek ve tüm dünya açısından anlamlı olacak sonuçlarını henüz tam olarak yaşamadık. 
Yolun başında sayılırız. 


Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanına yoğunlaşmak bu gerçeği daha da somut kılıyor. Baş döndürücü değişimlerin yaşamla en çok temas edenleri bu alanda yaşanıyor. Yaşanan değişimin en önemli sonuçlarından biri, paranın gerçek anlamına 


yaklaşması oldu. Teknoloji parayı tıpkı ilk icat edi- 


diği zamanlarda olduğu gibi biçiminden bağımsız olarak ifade edebileceğimiz bir değer olarak algı- 


lamamızı sağladı. Günden 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güne daha az nakit para kullanıyor, ödemeleri 


Dr. Soner Canko 
BKM Genel Müdürü 


: rak taşıdığımız en önemli teknolojik gelişmelerden © biriise Blockchain oldu. 

- Bu dönemlerde adap- 

- te olmaya çalıştığımız, 

© önümüzdeki dönemler- 

— deise yazımın başında 

- bahsettiğim çok büyük değişimleri yaratacak olan - bir teknoloji Blockchain... 
- BKM olarak Blockchain'i ilk kez kullanan kurum 

© olduk. Önümüzdeki yıllarda ödeme sistemlerinde 

- gösterdiği maharetlerini 

— sağlık, sigorta ve sınır- 

— larını hayal gücümüzün belirleyeceği daha pek 

e çokalanda gösterecek. 


© Uyum sağlamadan 

- alışkanlığa uzananbu 

- yolculukta, Blockchain 

— gibidevrim niteliğindeki 

© bir teknolojiye aittemel 

- kavramları sadece bünye- ı o mizde gerçekleştirdiğimiz : araştırma, inceleme ve 

© uygulamalar ile sınırlı tut- 
- mayıp; çok yönlü şekilde 

— elealan,yalınbirdilveörnekler ile herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Türki- 

- ye'nin bu konuda yazılmış 


* ilk kitabı olan “Blockchain 101” önümüzdeki dönemin - anareferans kaynakların- o dan biri olacak. 


© 2018 bir anlamda finansal teknoloji girişimlerinin 

© (Fintech) de yılı olacak. 

« Geçtiğimiz yıl girişimlere yapılan yatırımların pastasından yarıya yakın pay alan Fintech girişimleri, 

- tüketicilere daha hızlı, güvenilir ve esnek ürünler 

- sunarak gerçek anlamda 

- dijital çağı yaşamamıza 

— katkıda bulunacak. 


- 2018tüm bu gelişmelerin 

- yaşamlarımızda yarattığı — değişimin gerçek boyut- 

- larını kavramaya başla- 

» dığımızyıl olacak. Dijital 

— çağ olgunluk seviyesine 

- ve sonsuzluk gücüne eriştiğinde yeni bir tekno- 
- loji için yarışın olmadığı, tüminsanların minimum 
- standartlarda eşit erişime - sahip olduğu günler yaşa- 
© yacağız. 

- Yenibir yıla, yeni bir 

- döneme başlamışken, geçmişin analizi ve geleceğin - tahmini adında yaptığım tüm bu yorumların ne 


anlama geldiğini tekrar 


— etmekistiyorum. Dijital - çağ henüz yeni başlıyor... 
“ Hoşgeldiniz! 


E-ticaret 


sektörü 201/'yi nasıl kapatıyor? 


2017 yılı, Türkiye'deki e-ticaret sektörü için yüzde 
30'luk büyümeyle tamamlanan bir yıl oldu. 2016'da yüzde 24 büyüyen e-ticaret, 31 milyar TL'ye ulaşmıştı 


© Emre Ekmekçi, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı 


Geçtiğimiz yıla göre yüzde 6 daha 

fazla büyüyen e-ticaret sektöründe; gerçekleşen sepet ortalamasında 2017'de de artış devam etti. 
2012'den bu yana sepet 
ortalaması 189 TLden 278 
TLye çıktı. Büyümeye devam eden e-ticaret sektörü 
700 milyar TL büyüklüğün- 
de olan perakende sektörünü de büyütüyor. Ancak 
sektörümüzün yüzde 50 
altındaki büyümesi bizi çok da mutlu etmiyor. Dünya genelinde perakende içerisinde e-ticaretin payı 
2011 yılında yüzde 3,6 iken, 
2016'da bu oran yüzde 8,5'e yükseldi, 2021'de ise yüzde 
13 seviyelerini yakalayacak 
gibi görünüyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 15, Çin'de yüzde 17, ABD'de yüzde 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2012'den bu yana sepet 
ortalaması 189 TL'den 278 
TL'ye çıktı 


10, Almanya'da yüzde 

&'e yaklaşmış durumda. 
Ülkemizde e-ticaretin toplam perakende içerisinden aldığı pay yüzde 23,5 seviyelerinde. Perakende sektörünün yapmış olduğu yatırımlar ve dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte bu rakamın yüzde ylerin üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. 


Ülkemizdeki e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde yin üzerine çıktığın- da, global açılımlar daha da önem kazanacak. Bunun için de teşvikler oldukça önemli. Türkiye, bulundugu bölgenin e-ticaret devi olabilir ve bu da ülkemize çok önemli bir katkı sağlar. 
Öte yandan sektörümüz, hâlihazırda paydaşlarıyla beraber 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ciro artışına paralel olarak bu sayıyı da artırmayı hedefliyoruz. Eğer İngiltere'deki perakende içindeki yüzde 19'lik e-ticaret oranı gibi bir oran yakalayabilirsek, 


sektörümüz 1 milyon kişiye istihdam sağlayacak güce sahip olacaktır. 


Tüketici nasıl bir yıl geçirdi? 
E-ticarette tüketicilerin yüzde 25'i satın almayı mağazada sonlandırırken, yüzde 40'ı desktop üzerinde online olarak ve yüzde 33'ü mobil site veya app (uygulama) üzerinde satın alma işlemi gerçekleştiriyor. Çoklu kanal kullanan tüketiciler online müşterilere göre işlem başına yüzde 93, sadece fiziksel mağazalardan hizmet alan müşterilere göreyse yüzde 
208 daha çok harcama 
yapıyor. Bununla birlikte mobil ticaret giderek e-ticaret içindeki payını artırıyor. E-ticaret firmalarının hacimleri içindeki uygulamalar ve mobil cihazlar aracılığı ile elde ettikleri trafik yüzde 50'lerin üzerine çıktı. Bu nedenle her e-ticaret şirketi bu konuya çok ciddi yaklaşıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu konuda yatırımlar yapıyor. 
Dijitalleşme yalnızca online satışlarda değil, fiziksel mağazalarda da karşımıza 


E-TİCARET © 


çıkmaya başladı. Perakendenin dijital dönüşümü 

ve mağazaların giderek dijital platformlar hâline gelmesi ise diğer önemli bir nokta. Alışverişte sanal gerçeklik ve akıllı aynalar gibi uygulamalar, bunun en belirgin örnekleri. Yapay zekâ ile satış da uygulamaya konulan ve gelecekte çok ses getireceğini düşündüğüm bir trend olarak öne çıkıyor. Multi-channel, mobil uyumluluk, ürünü internetten satın alıp fiziksel mağazadan teslim almayı ifade eden click & collect uygulamaları ve chatbot'lar şu anda yükselen trendler arasında yer alıyor. Mağazada begenilen ürünün kiosklarda internet üzerinden sipariş edilerek eve gönderilmesi olarak tanımlanan instore ordering uygulamaları da yaygınlaşıyor. 


E-ticaret, artık yasalarca tanımlı bir sektör olduğu için bundan çok memnurnuz. E-ticaret yasası için şu anda regülasyonlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Sektörün gelişebilmesi için regülasyonların da global normlara uygun olması gerekiyor. Sektörümüz, ekonominin kayıt altına alınmasındaki katalizör rolü, yarattığı istihdam ve Türk halkına modern bir hayat standardı sunması açısından çok önemli. 
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2018'de 


bırakacağımız d izler çok önem 


JIta 


2018 yılı markalar ve içerik üreticileri açısından dijital içerik üretimi 
konusunda geçtiğimiz yıl yapılan hatalar ve yaşananlarla ilgili hesaplaşmaların olacağı bir yıl olacak 


( ) Timur Akkurt, ©timurakkurt 


Dijital yayıncılıkta çok önemli bir yılı geride bıraktık. 


Öncesinde uzun yıllar te- 


laffuz edilen fakat bir türlü 


tam anlamıyla gerçekleşemeyen “içerik kraldır” lafı 2017'de öyle bir gerçekleşti ki; tam olarak karşılığını buldu sanki! Özellikle geçtiğimiz yıl bu uğurda gereksiz yere çok ciddi paralar harcandı, telafisi çok güç imaj problemleri 


yaşandı. Bunlar son derece 


normaldi. Zira her geçiş 
süreci sancılı olur. 2018 
bana bu anlamda toparlanacağımız, çok daha güçlü projelerle karşılaşacağımız bir yıl olacak gibi geliyor. 
En azından artık markala- 


rın çoğu ne istediğini daha 


iyi biliyorlar. Bu bilinçlenme sektörümüz açısında güzel haber, ama gelin bu bu süreçte 2017'de dijital içerik alanında neler feda edildi, ne acılar yaşandı, birlikte bakalım. 


Geçtiğimiz yıl boyunca 


yine dillerden düşmeyen “YouTuber”lar bildiğiniz gibi dijital içerik tüketicilerinin internet kapasitesini en fazla harcadığı ve tabii en çok merak ettiği dijital dünya kahramanları. 
Özellikle gençler arasında tartışmasız çok büyük etkileri var. Sıkıntılı nokta şurası; büyük kitleleri arkalarından sürükleyen pek çok YouTuber yaş 

ve tecrübe olarak olarak kendilerini takip edenler- den çok farklı değiller. Hal böyle olunca yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu, 


insanları olumlu olumsuz ne kadar etkilediklerini kestiremiyorlar. Pek çoğu lise, üniversite çağında olan bu yetenekli gençler hayatla ilgili neredeyse hiçbir tecrübeleri yokken takipçilerine hayat tecrübelerini ve en kötüsü kendi yaşadıkları hayatları göstererek kalabalıkları istemeden de olsa (böyle düşünmek istiyorum) zihnen sakatladılar. Toy içerik üreticilerini kolay paraya alıştıran, sonra da ne isterse yaptıracağını söyleyen tehlikeli bir grup. 


Kimi eski ajansçı, kimi eski kurumsal dünyada çevre sahibi olan menajerler ve “Multi Channel Network” (MCN) diye adlandırılan YouTube üzerinde yetenek avcıları kılığında bu gençlerimizin ensesine yapıştılar. 2017'de özellikle MCNlerin kuruluş amacı ve verdikleri hizmetin ekseni tamamen kaydı. Ve gençlerimiz hayatlarında görmedikleri kadar paraya ve şöhrete kavuştukça gözler iyice kararmaya, samimiyet gittikçe kaybolmaya başladı. Kontrolsüzce çıtaların yukarılara taşınması “manyaklık” seviyesinde içeriklerin üretilmesine sebep oldu. 
Markalar ve onlar için çalışan ajanslar bu dev etkileşimden ekmek yemek, mallarını, hizmetlerini satmak için yeni şöhretlerle iş birlikleri yapmaya başladılar. Öyle bir hücum oldu ki, inanılmaz bütçelerle “inanılmaz” (olumsuz anlamda) projeler yapılma- ya başlandı. Menajer abiler ablalar, MCNler bu içerik üreticilerini inanılmaz sömürmeye başladı. Her gün farklı bir ürünün tanıtımını yapar hale getirdiler. Bu da kaliteyi doğal olarak çok olumsuz etkiledi. Takipçilerin, sevdikleri, hayran oldukları, örnek aldıkları 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YouTube'dan içerik üreten genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; İçerik kalitenizi yükseltmeye bakın ve ileride utanacağınız “dijital izler” bırakmayın. Yaşınız ilerliyor, sizinle birlikte kanallarınızın da yaş alması gerekiyor ki sürekliliği sağlayabili 


içerik üreticilerine olan inançlarını ve saygılarını kaybetmesiyle de yorum bölümleri küfür, hakaret gibi olumsuz tepkiler ile dolmaya başladı. 


Ailelerinden çok parası olan bu gençlerimizin hayat standartları ve statüleri ise bir anda değişti. 
Kimi bunu rahatlıkla kaldırdı, kimisi de maalesef kaldıramadı. Resim olarak uzaktan baktığınızda tatlı para, tatlı şöhret gibi görünen bu durum bir süre sonra şuur kaybı problemlerini de yanında getirdi. 
Özellikle aileler tarafından baktığımızda durumun hiç iç açıcı görünmediğini belirtmek isterim. Çocuğunu bu kadar esir alan adam, kadın kimmiş diye onlar da YouTube'a geldiler. 
İzlediklerini gördüklerinde gözlerine inanamadılar. 
Çocuklarının bu tip içerikleri izlemesini ellerinden geldiğince engellemeye çalıştırlar. Tabii bu imkansızdı, içeriğe erişim artık tabletten, cepten herhangi bir yerde bir şekilde mümkün malum. 

İşte şimdi işin en hastalıklı bölümüne geçebiliriz 
Milyonlarca abonesi olan, 


milyonlarca lira para kazanan bu yeni dünya yıldızlarıyla ilgili çocukların ve gençler en nihayetinde çok önemli bir detayı fark ettiler. Deli gibi izledikleri, yorumlar yaptıkları adamın, kızın, kadının kendilerinden hiçbir farkı yoktu! 
Çok sıradan bir aileden geliyorlardı, özel yetenekleri yoktu, yakışıklı ya da güzel değillerdi. Bunun üzerine kendilerine şu soruyu sordular; “Bu adam ya da kadın bunu yapabiliyorsa, ben neden yapmıyorum” Böylece okumak zorunda da kalmam, aile dırdırınla uğraşmama ise hiç gerek yok artık. Üstelik çok daha zengin ve eğlenceli bir hayatım olacak. Bu durumu kime sorsanız tercihi çok net bu olur. Ancak kazın ayağı öyle değil maalesef. 
Türkiye'de nereden baksanız 20 milyon civarında YouTube izleyicisi var. 
Bunların yarısından çoğu yukarıda bahsettiğim yalan dünyanın etkisi altına girdi. 
Bunu bana gelen e-postalardan, sokakta karşılaştıgım takipçilerimden ve en önemlisi anne babalardan gelen yorumlardan biliyorum. Okulu bırakmaya kalkıp, elinde avucunda ne varsa borç harç kamera almaya çalışanlardan tutun 


da, fark edilmek için abuk sabuk içerikler üreterek kendilerini rezil edenlere, ne ararsanız türlü türlü rezillikler olmaya başladı. 
Annesinden babasından gizli saçma sapan video çeken çocuklar için tehdit gerçekten çok büyük. 


Gençler boşuna okuduklarını düşünmeye başladılar 

Ben üniversitelere konuşma yapmaya çok sık gidiyorum. 
Orada da en çok bu tip sorular geliyor. Gençlerin bir kısmı boşuna okuduğunu düşünmeye başlamış durumda. Bu hastalıklı halden onları çıkarmak için elimden geldiğince konuşuyorum, durumu anlatıyorum ama çok büyük bir kesime dokunmak pek de mümkün değil. Üstelik yine üniversite seviyesinde gençlere bunu anlatmak biraz daha kolay. Daha küçükler için ne yapabiliriz bunu çözmemiz lazım. “Herkes ünlü olacak” diye bir dünya yok. Zaten herkesin fenomen olduğu bir dünya hayal ettiğinizde resmin saçmalığını görmek hiç de zor değil. Türkiye'de sadece YouTube içeriği ile hayatını geçindiren YouTuber sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Onların da ne kadar süreyle bu işi yapabi- 


lecekleri tartışma konusu. 
İleride utanacağınız 
“dijital izler” bırakmayın 

Sonuç olarak 2018 yılında biraz bu yaşananlarla ilgili hesaplaşmaların yapılacağını, geçmişte yapılan bu hataların tekrarlarının olmayacağını ve daha sağlam dijital içerik üreticilerinin olacağını tahmin ediyorum. Mevcut içerik üreticilerinin bazıları için birkaç tespit söyleyebilirim. İçerik üretmekte zorlandığınız her halinizden belli oluyor. Çıtayı o kadar yukarı çıkarttınız şimdi indiremiyor, köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Normal. Öncelikle bilgi, birikim, tecrübeler ve geçmişiniz sizin içerik kalitenizi belirler. Çok tecrübeli olmamanız, eğitimi önemsememeniz, günü yaşamanız, para hırsınız, aşırı hızlı gelen şöhretle kazandığınız gaz bulutu ve egonuz sizin kendi kendinizi köşeye sıkıştırmanıza sebep oluyor. Menajer abiler, ablalar sizin işiniz bittiği gün arkasını dönüp gidecekler. Hayat sizin için o gün başlayacak. Bu duruma düşmemek için elinizden gelen tüm çabayı sarf edin. 
Ne kadar dolu ve donanımlı olursanız o kadar ayakta kalma Şansınız olacak. 
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Otomobil dünyasının 


201/7”DEKİ nijirar ODAKLI DEĞİŞİMİ 


Otomotivin ivmesi geçen yüzyılda teknoloji ile paralel gelişim gösterse de yükselen elektrikli ulaşım; nesnelerin interneti, mobilite, otonom sürüş, yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile buluşunca kısa sürede yeni bir kimliğe dönüştü. 2017 de bu dönüşümün belirginleştiği bir yıl oldu. Gelin, 2017'deki önemli gelişmeler üzerinden otomobil dünyasında dijital odaklı yaşanan bu dönüşüme birlikte bakalım 


© Ersoy Yaşar, www.twitter.com/ersysr 


Yapay zekâlı otonom sürüş 
Makineyle öğrenme alanında önemli bir işbirliğine imza atan Audi, girişimlerinin ilk örneğini NVIDIA ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirmeyi başardığı ve otonom sürüş özelliği olan Audi Ç7 derin öğrenme konseptiyle tanıttı. Otonom sürüş için özel tasarlanmış, değişken özelliklere sahip bir açık alanda 
zekâsını sergileyen 07 
derin öğrenme konsepti, 

2 megapiksel çözünürlüğe 
sahip ön kamera üzerinden kendini yönlendiriyor. 
Kamera, işlemci birimiyle iletişim kuruyor ve işlemci, direksiyonu, otonom sürüş uygulamaları için özel olarak geliştirilen yüksek performanslı bir kontrol cihazıyla son derece hassas şekilde yönlendiriyor. 


Uber sürücüsüz yatırımlarını sürdürüyor 

Araç paylaşım şirketi 


Uber, geçen yıl Volvo ile 
300 milyon dolar büyüklügünde bir anlaşmaya imza atarak 2019-2021 yılları arasında teslim alınmak 


üzere 24 bin Volvo XCgo modeli sipariş etti. ABD'de 
46 bin 900 dolar fiyatla 
satılan araçların Uber'in bir süredir üzerinde geliştirmeler yaptığı sürücüsüz araç filosunda kullanılacağı öngörülüyor. Anlaşmaya göre, Volvo XCgo modeline, fabrikadan teslim alındıktan sonra Uber tarafından sürücüsüz araç kimliği kazandırılacak. Şirket, Ari- 


zona, San Fransisco ve Pittsburgh'da otonom testleri yapmayı sürdürüyor, burada kazandığı deneyimlerle de geliştirmeler yapıyor. 


Mercedes drone ile ürün teslim etti 

Mercedes-Benz'in 2016'nın Eylül ayında tanıttığı konsept aracı, Mercedes-Benz Vision Van Zürih'te yola çıktı. Vision Van, drone ile beraber çalışan ve Mercedes-Benz'in drone teslimatı amacıyla geliştirdiği özel bir araç olarak konumlanıyor. 


Vision Van ile entegre çalışan drone ise yine Mercedes-Benz'in de yatırımcıları arasında bulunduğu Matternet tarafından geliştiriliyor. 
Matternet, drone teslimatı konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda drone geliştirmeye odaklanmış bir teknoloji girişimi. 

Tesla, Semi- 
Truck ve 
Roadsteri tanıttı 2006'da paylaştığı ?10 Yıllık Ana Plan'ın tüm adımlarına sadık kalan 'Tesla Motors'un CEO'su Elon Muskın 2015'te “Master Plan Part Deux” başlığıyla paylaştığı “İkinci Ana Plan'da üreteceklerini açıkladığı elektrikli kamyon Tesla Semi tanıtıldı. 
Elektrikli kamyon Tesla Semi, dizel motorlara sahip kamyonlardan yüksek performans özelliklerine sahip. 
Merkezde yer alan bir sürücü koltuğuna sahip kamyon, tam şarj ile 8oo km menzile ulaşabiliyor. Tesla'nın binek otomobil modellerinde de kullanılan “yarı otonom” sürüş teknolojilerine de sahip olacak kamyonun seri üretimine ise 2019'un son çeyreğinde başlanacak. 


Daimler de elektrikli 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kamyon teslimatına başladı 

Daimler”in 2017'nin başında ABD teslimatları başlanan elektrikli kamyonları Avrupa'ya da teslim ediyor. 
Daimler Trucks'ın bir parçası olan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation adlı şirket elektrikli kamyonlarını ilk “seri üretim olarak adlandırıyor. FUSO eCanter adını taşıyan kamyonlar 90 bin km'den fazla test edilmişti. 


Apple ilk 
“sürücüsüz? 
araştırmasını yayımladı 

Apple, otonom araçlara yönelik ilk bilimsel makaleyi yayımladı. Araştırmada, otonom araçların öncelikli sorunları arasında yer alan yaya ve bisikletlilerin hatasız saptanması yer alıyor. 
Yin Zhou ve Öncel Tüzel isimleri ile yayımlanan araştırmada, az sayıda sensör kullanarak yayaların ve bisikletlilerin nasıl tespit edilebileceğine yönelik VoxelNet adlı sistemin detayları paylaşılıyor. Apple'ın VoxelNet adını verdiği yeni yazılım, araştırmacıların geliştirdiği yeni teknikle, yakındaki nesneleri tanımlayarak ani karar verebiliyor. Diğer yazılımlarla 


2020'de otomobillerin de yüzde 90'ının internet bağlantılı hale dönüşeceği öngörülüyor. Ödeme işlemleri de geliştirilen finansal teknolojiler (fintech) üzerinden yapılacak 


yapılan karşılaştırmalarda da başarılı sonuçlar ortaya çıktığı belirtiliyor. 
Hidrojen 

yakıtla pazar ve istihdam hedefi Geleceğin yakıtı olarak dikkat çeken hidrojen yakıt teknolojisi için Almanya'nın Bonn kentinde bir araya gelen Hidrojen Konseyi, 2050'de 30 milyon kişilik istihdamın yanında 2,5 trilyon dolarlık küresel iş potansiyeli de yaratacak. 
Hidrojen yakıt ile aynı zamanda karbondioksit emisyonlarında da yüzde 
20 oranında azalma yaşanacak. 2050'de ise enerji tüketiminin yaklaşık te vini hidrojenin oluşturaca- 
$ı öngörülüyor. Hidrojen yakıt için 2030'da toplam 
yatırım harcamaları da 280 
milyar dolara ulaşacak. 


Elektrikli aracı “drone? şarj edecek 

Amazon, elektrikli araçlar hareket halindeyken araca bağlanarak bataryayı şarj eden dron patentini aldı. 
Sistem, aracın batarya verilerini depolayan merkezden gelen “düşük pil gücü” uyarısıyla yakındaki bir dronun harekete geçip, aracın tavanına iniş yapması ve tavandaki şarj girişini kullanarak aracı 


şarj edebilmesiyle çalışıyor. 


Baidu otonom yatırımlarını sürdürüyor 

Çir'in en büyük arama motoru Baidu, geçen iki yılda sürücüsüz otomobil üzerine yatırım yapıyor. 
Kaliforniya'dan sürüş testleri iznini de alan Baidu, otonom sürüş girişimi için ayırdığı 1,5 milyar dolarlık fonu duyurdu. Sürücüsüz otomobil platformu Apollo'yu otomotiv sektörünün kullanımına sunan teknoloji devi, bu platformu 70 marka ile buluşturmayı başarmıştı. 
Platform, Çir'in yanı sıra ABD'de de test ediliyor. 


Ford da 
“elektrikli” 
grubuna katılıyor 

Ford, elektrikli otomobil geçişi stratejisini vurgulayan otomobil üreticileri grubuna katıldı. Markanın yeni CEO'su Jim Hackett, elektrikli otomobil programlarını geliştirmek için “Team Edison adlı yeni bir ekibin kurulmasını onayladıktan sonra E Wler (elektrikli araç) için yaptığı yatırım planını açıkladı. Marka, içten yanmalı motor yatırımlarının üçte birini de elektrikli otomobil yatırımlarına kaydıracak. Bu daha önce açıklanan 4,5 milyar dolarlık yatırımın 


daha da artması anlamına gelecek. 


Elektrikli mobiliteyi hızlandıracak adım 

Kurumsal şirketlerin elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan küresel girişim EV100, 
10 kurucu ortağın katılımı 
ile kuruldu. Üyelerinin filo araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmeyi taahhüt etmesi ile alanında tek girişim olarak ön plana çıkan EV100, sera gazı salımını azaltmak için hükümet liderleri ve şirketler ile ortak çalışan “Iklim Grubu? tarafından lanse edildi. 


Araç paylaşımı da elektrikli ve hibrite yöneliyor İspanya'da yerel yönetim işbirliği ile taksi filolarının elektrikli araçlara dönüştürülmesi, 2015'te Kopenhag'da 400 iz'ü konuşlandıran BMW'nin yatırımı ve Madrid'de Renault desteği ile 500 yeni elektrikli araç paylaşım filosunun oluşturulmasından sonra Koreli otomobil üreticisi Hyundai de Hollanda'da elektrikli araçlar kullanarak bir araç paylaşım hizmeti başlattığını açıkladı. Markanın hibrit ve plug-in (fişli) hibrit versiyonları da bulunan lonig 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yayımladı. Araştırmada, otonom araçların öncelikli sorunları arasında 


| Apple, geçtiğimiz yıl otonom araçlara yönelik ilk bilimsel makaleyi 


yer alan yaya ve bisikletlilerin hatasız saptanması yer alıyor 


modelinin tam elektrikli lonig EV modeli 100 araçlık filo ile Amsterdam'da kullanıcıların hizmetine sunuldu. 


Skoda Vision E ile yarışa katıldı Skoda, tamamen elektrikli ve otonom sürüşe de olanak tanılan ilk konsepti Vision Eyi tanıttı. Markanın elektrikli araçlarında kullanacağı tasarım dilinin belirgin özelliklerini taşıyan aracın bilgi sistemleri ses ve hareketlerle kontrol edilebiliyor. Araçtaki kameralar, sürücünün hareketlerini göz kontrolü sağlayan “Eye Tracking” sistemi yardımıyla denetleyerek, sağlığı ve tepkilerinin yerinde olup olmadığını da saptıyor. Kablosuz olarak şarj edilebilen araç tek şarjla 5oo km menzile ulaşabiliyor. 

Küresel işbirliği ile otonom atağı 
BMW Grubu, Intel Corporation ve Mobileye, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), dünyanın önde gelen yeni otonom sürüş platformunu geliştirme programına katılması yönünde bir mutabakat anlaşması imzaladı. BMW Grubu, Intel ve Mobileye, Temmuz 2016'da otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek üzere 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iş birliği yapacaklarını ve ileri seviye otonom (Seviye 
3) ve tam otonom (Seviye 4/5) sürüş özelliğine sahip çözümleri 2021'e kadar üretime sokacaklarını açıklamıştı. 


Kia, elektrikli ve hibrit ile büyüyor 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan en son verilere göre, Kia, 2017'nin yılının ilk 6 ayında Avrupa pazarında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,5'lik bir büyüme kaydetti. 
2016'nın ilk altı ayında toplam satışlar içinde yüzde 

1 paya sahip olan hibrit ve 
elektrikli araç satışları ise 
2017 satışlarında yüzde 

7.5 paya ulaştı. Markanın 2017'nin ilk 6 aylık dönemindeki büyümesini ise yeni modeller ve elektrikli güç üniteleri tetikledi. 
VwPden “şarj robotu? işbirliği Volkswagen, e-smart Connect projesi kapsamında, elektrikli otomobilleri şarj edecek pratik ve kullanıcı dostu bir çözüm için robot üreticisi Kuka ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. 
İşbirliği ile sürücünün elektrikli otomobilini şarj alanına yanaştırması yeterli olacak, robot sürücü için şarj kablosunu araçla 


buluşturacak. 


Mercedes batarya üretimini fabrikaya taşıyor Daimler, elektrikli otomobil üretimine geçiş stratejisinin parçası olarak batarya takımı üretimini Mercedes-Benz Untertürkheim fabrikası- nın bandına ekleyeceğini duyurdu. 2017'nin başında fabrikada elektrikli araç üretimi için bazı değişikliğe gideceğini duyuran markanın, içten yanmalı motor üretimi yapan en büyük ve en eski fabrikasında bu hamleyi yapması elektrikli üretim altyapısı adına önemli bir adım olarak yorumlanıyor. 


Apple 

sürücüsüz araç çalışmalarını doğruladı 

Apple'ın sürücüsüz araç geliştirme projesi, CEO Tim Cook tarafından resmen doğrulandı. Tim Cook, yaptığı açıklamada otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını, bu sistemlerin otonom araçları da kapsadığını söyledi. “Project Titan adı Apple ile ilk kez anıldığında markanın kendi sürücüsüz otomobilini üreteceği öngörülmüş, teknoloji çevrelerin- de “konsept” tasarım taslakları söylenti ve tartışmalara konu olmuştu. 


Apple'ın otonom filosunu Hertz yönetecek 

Google, otonom araç geliştirme birimi Waymo'nun 
600 araçlık filosunun yönetimini yaptığı bir anlaşma ile filo kiralama markası Avis'e bırakmıştı. Apple'ın da Hertz ile benzer bir anlaşmaya imza attığı açıklandı. 
Anlaşmaya göre, Apple otonom sürüş teknolojisi geliştireceği araçları Hertz'in filo kiralama biriminden temin edecek. Bu işbirliği Apple'ın otonom araçlarının yasal prosedürlerini ve bakımlarını Hertz'in üstlenmesi anlamına geliyor. 


Fisker EMotion ile geliyor 

Fisker, yeni elektrikli otomobili EMotion'ın prototipini sahneye çıkardı. Başlangıç fiyatı 130 bin dolar olan otomobil için 2 bin dolar 

ile ön sipariş rezervasyonları alınmaya da başladı. '9 dakika hızlı şar) ile 400 * mil sürüş iddiası olan otomobil kullanıcılarda haklı şüpheler oluştursa da, aracın göz önüne çıkması elekirikli pazarında heyecan uyandırdı. 


İzleyerek öğrenen yapay zekâ: PilotNet Teknoloji markası NVI-DIA, yapay zekâ tabanlı bir otonom aracın, ne gibi 


kıstaslara göre kararlar aldığına dair bir çalışmayı blog'unda paylaştı. PilotNet adı verilen insanları gözlemleyerek bir otomobili yönetmeyi öğrenen sinir ağı tabanlı sistem, sürüş kararları alırken öncelik sıralamasını da açıklayabiliyor. DriveWorks adı verilen otonom sürüş yazılımı farklı marka ve modellerde araçlarda geliştiriyor. 


Samsung da sürücüsüz otomobil testlerine başlıyor 

Apple'ın mobil telefon pazarındaki en büyük rakibi Güney Koreli teknoloji devi Samsung da sürücüsüz otomobil yarışında yer alacak. Güney Kore'nin yerel medya kanalları, ülkenin Ulaştırma ve Karayolları Bakanlığı'nın Samsung'un ülke kapsamında yapacağı sürücüsüz otomobil çalışmalarını onayladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede otonom sürüş izni alan 19 farklı şirket olmasına karşın, Samsung bu izni alan ilk teknoloji şirketi olma özelliği taşıyor. 
Hyundai 
Grandeur 


kullanacak 
Test sürüşlerinde ülke- 


BMW Grubu, Intel Corporation ve Mobileye, FIAT Chrysler Automobiles'ın (FCA), dünyanın önde gelen yeni otonom sürüş platformunu geliştirme programına katılması yönünde bir mutabakat anlaşması imzaladı 


nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai ile birlikte çalışılacak ve markanın Grandeur modeli kullanılacak. 
Birinci basamakta kötü hava şartlarında güvenilir sürüş sağlayan bir otomatik sürüş algoritması geliştirecek marka, ileri aşamada yapay zeka ve makine öğrenmesinin yanı sıra bilgisayar modülleri ve sensörler gibi akıllı otomobil parçaları geliştirmeyi de amaçlıyor. 


Peugeot, 
NuTonomy 

ile sürücüsüz işbirliği yaptı 
General Motors'tan Opel ve Vauxhall markalarını satın aldıktan sonra Volkswagerin ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan PSA Grubu, NuTonomy ile yaptığı işbirliği ile sürücüsüz otomobillerini Singapur yollarında test edecek. Peugeot, Citroân ve DS markalarını kapsayan grup, Singapur Ekonomik Gelişim Kurulu'nun onayı sonrasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) girişimi olan geliştirici firma ile 2017'de Avrupa'da yılın otomobili seçilen Peugeot 
3008 SUV modelini modifi- 
ye edilerek kullanacak. 


Ford, Argo APya ı milyar dolar yatırım yapacak 
Ford, gelecek ş yılda Argo yapay zekâya 1 milyar dolar yatırım yapacak. Google ve Uber'in eski yöneticileri tarafından kurulan Argo Al, Ford'un 2021'de pazara süreceği tamamen otonom sürüşe sahip araç projesi için Ford mühendisleri ve robotlarla çalışıp yeni yazılım platformu oluşturacak. Marka, geliştirilecek bu teknolojiyi gelecekte başka şirketlere de lisanslayabilecek. 


BMW araç içinde hologram kullanacak 

BMW, otonom araç çalışmalarını sürdürürken Münihte özel bir geliştirme merkezi de kuruyor. 

2 bin kişinin çalışacağı 
merkezde marka, otonom otomobil çalışmaların yanı sıra gelecekte kullanacağı teknolojileri de geliştirecek. Alman üretici araç içerisinde sürücü deneyimini geliştirecek sanal arayüz HoloActive Touch teknolojisini de sahneye duyurdu. Bu konsept teknoloji ile kullanıcılar elleri serbest olarak dokunmatik ekrandan çok daha gelişmiş kontrol elde edebiliyorlar. 


Singapur da elektrikli otomobil yarışında 

Singapur merkezli elektrikli motosiklet üreticisi Vanda Electrics, Dendrobium adında bir elektrikli spor otomobil üreteceğini duyurdu. 1500 beygir gücüne sahip olacağı söylenen araç, Formula 1 otomobilleri üzerinde deneyimi olan Williams Advanced Engineering ile birlikte geliştirilecek. 
Detayları hakkında kesin bilgi verilmese de, karbon-fiber ve aliminyum alaşımdan oluşacağı ve üst segment otomobillerde kullanılan materyal kalitesine sahip olacağı iddia ediliyor. 
Bio-Hybrit konsepti dikkat çekti 

Schaeffler, 2017'nin başında Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2017) “Bio-Hybrid pilot projesiyle, kentsel 

ve ağ bağlantılı trafiğin geleceği için sunduğu yeni çözümleri duyurdu. Büyüklüğü ve menzili ile elektrikli bisikletle küçük boyutlu bir elektrikli otomobil arasında bir araç olan Bio-Hybrid, yalnızca 85 santimetre genişliğe sahip. Araç, birçok ülkede bisiklet yollarında kullanılmasını sağlayacak biçimde tasarlandı. 
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Deneyim 
tasarımında 2017 


2017 içerisinde chatbot'lar sayesinde ünlenen “Conversational Ul”, yani “Sohbet 
eder gibi çalışan dijital deneyim” sistem girdisini butonlara tıklamak ve form girdi alanlarını doldurmak, dijital içerik tüketimi de sayfaları scroll etmek ile video izlemekten ibaret gören zümrede “Evreka!” etkisi yarattı 


2017, “İnsan-sistem etkileşimdeki 

kanal sayısı artıkça, deneyim tasarımına verilen önem de artacaktır” hipotezinin kendini doğrulama fırsatı bulabildiği yıl oldu. Kurucusu olduğum deneyim tasarımı ofisinde “dönüşüm”ün formülünü yukarıdaki basit grafikle aktarıyoruz. 
(UJ yani “insan” deneyim tasarımcısının kahramanını, design) ise deneyim tasarımcısının, karşılaştığı problemi çözmek için “insana” sunacağı çözümü simgeliyor. Davranışta hedeflenen “dönüşüm”ün, deneyimde yapılacak “tasarım”ın tanımları bizce bu kadar net. 


Bu girizgâhın sebebi 

ise 2017'nin bu formülle açıklanabilecek gelişimlere gebe kalmış bir sene olarak özetlenebilmesi... Yazıyı istatistiklere boğmak istemediğimden, kısaca “UX nedir” olarak tanımlanabilecek 2016'nın ardından umutla baktıımız 2017, “Bize de UX lazım” yılı olarak kayıtlara 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f (cr) z(UJ x (design) 


geçti dersem, yalan olmaz. 
Nisan 2017'deki referandum sonuçlanana kadar ayağı frende bekleyen dijital ürün / servis sahipleri, “görece stabil” geçeceği anlaşılan 2017 2. yarı yılı başladığı anda, “yılın dom dom kurşunu” olarak gördükleri “UX”e yatırım yapmaya odaklandılar. 
Öncelikle, finans (bankacılık ve sigortacılık), (veri hatlarındaki tüketimi coşturan katma değerli servisler ekseninde) telekom ve (tekstil odaklı) e-ticaret ürün / servis deneyimleri başta olmak üzere, yatırımların geriye dönüşleri için kullanıcı ayak izleri ölçümlenmeye başlandı. 
Hemen sonrasında, “Bu 


olmadı, yenisini yapalım” yerine “Kullanıcısının sıkıntılarını anlayarak iyileştirelim” stratejisi ortak tercih olarak kabul gördü. 
UX, “teknolojik bir şey”- den “insanı merkeze alan güzel bir şey” algı sınıfına dikey geçiş yaptı. Deneyim tasarım profesyonelleri için “bir şey tasarlamak” - tan kurtulamamış olmanın ağırlığının, dayanılmaz olmaktan çıkmaya başladığına işaret eden tüm bu gelişmeler, ardı ardına yayına giren “UX / U! Designer arıyoruz” iş ilanlarıyla “Bir deneyim tasarımcısının görev tanımı nedir?” 
sorusunun da -ne mutlu ki- daha çok tartışılmaya başlandığı bir yıl olmasını 


sağladı. Bir önceki sene sayısı iki elin parmakları kadar olmayan UX Design Studio'lar farklı uzmanuk alanlarını sivrilterek, sektör ve teknoloji dikeyleri gerçekleştirerek çoğalmaya, UX profesyonellerini önce bir araya getirmeyi sonra da onlardan bir topluluk oluşturmayı hedefleyen faaliyetler yürütmeye başladılar. 


Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sı, Google'ın Assistantı ve Samsung'ın Bixby'si derken, cebimizdeki sesli asistanların sundukları AI destekli hizmetlerle deneyim tasarımcıları için nur topu gibi yeni bir meydan okuma ortaya çıktı: Sesle etkileşim deneyimini tasarlama... “Ne ara Türkiye'de bu saydıklarına rakip bir sistem kurabilen oldu ki,” diye soranlar için aklıma Arçelik'in “Sihirbaz”ı dışında bir örnek gelmiyor. Dünya genelinde birçok gelişmiş ülkeye parmak ısırtacak seviyede ilerlemiş Türk dijital bankacılık ekosisteminde ise başı çeken 4 büyüklerin mobil bankacılık uygulamalarında mobil işletim sistemlerinin içerisine gömülü sesli komut sistemleri ve akıllı asistanları kullanılmak suretiyle mesafe kat 


ettikleri aşikâr. Birbirlerinin peşi sıra devreye aldıkları, “sesli etkileşim özellikleri” sayesinde mobil cihazlarla sesli etkileşimin son kullanıcı nezdinde içselleştirilmesinde 2017 yılı içerisinde önemli inisiyatifler aldıklarını görebildik. 


Akıllı ev sistemlerine en büyük yatırımı gerçekleştiren Arçelik'in, 2017 içerisinde beyaz eşyadan sonra ev elektroniği özelinde de insanı merkeze alan, birbirine uyumlu ve daima bağlantılı ürünler geliştirme stratejisi ile zengin ürün ve marka gamı ile penetre edebildikleri hane sayısı dikkate alındığında, Türk tüketicisinin “hane içerisindeki dijital deneyime adaptasyon evriminde” gözle görülür bir sıçrama yaşattığını iddia edebiliriz. 


2017 içerisinde chatbotlar 
sayesinde ünlenen “Conversational UT”, yani “Sohbet eder gibi çalışan dijital deneyim”, sistem girdisini butonlara tıklamak ve form girdi alanlarını doldurmak, dijital içerik tüketimi de sayfaları scroll etmek ile video izlemekten ibaret gören zümrede “Evreka!” etkisi yarattı. Aynı, ilk çıktığı günlerde “olduğundan daha da akıllı olduğu sanılan” Smart TWlerde olduğu gibi 


Yakup Bayrak 
SHERPA Ajans Başkanı 


“ederinden yükseklere konumlandırılan” chatbot'lar, bu tip, etkileşim oranı yüksek, bağlam-neden-sonuç ilişkisi karışık süreç tasarımlarında deneyim tasarımcılarının rolünün ne kadar önemli olduğunun anlaşılabilmesi adına sektöre güzel asistler yaptı. 
“Bizde de chatbot var” temalı bol sıfırlı yatırımlar, oldukça yüksek adette “trend yelkencisini” kurban ettirdiler. 


Yeni eklenen etkileşim kanalları bir yana, masaüstü, mobil uygulamalar, Netfliy'in pazara girişiyle dönüşen OTT deneyimi, reklam gelirlerinin her geçen gün azalmasıyla dönüşmek zorunda kalan internet medyası ve ona bağlı hızla evrilen içerik odaklı iş modelleri sayesinde UX, belki de hiç olmadığı kadar aranan bir yetkinlik olmaya başladı. 


2017 bir yandan da 
rüştünü iyice ispatlayan 


e-girişimcilik ürünü dijital ürün ve servis odaklı gelir modeli henüz stabil olmayan hızlı büyüme odaklı yeni oluşumlar ve onların özel sermaye tarafından teşvik edilişlerine sahne oldu. Kuluçka ve hızlandırma programları ile onların popüler etkinlik formatları hackathon'lar sayesinde MVP ile iş fikri doğrulama, hipotez geliştirme ve (design thinking) müşteri odaklı iteratif tasarım 

gibi yıllardır UX Design metodolojisi içerisinde yer alan yöntemler e-girişimcilik alanında kullanılmaya başlandı. Bir yandan deneyim tasarımı ofisleri için yeni bir persona ortaya çıkarken, diğer bir yandan girişimlerin yatırıma geri dönüş oranlarını hesaplama hiss-i kable-vukudan (altıncı his) çok daha ileri hesaplama yöntemlerine sahip oldu. 


2017 süresince, Türkiye'de 
henüz sadece kavramsal olarak tartışılır ve teoriden pratiğe inmekte zorlanıyor olsalar da VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) ve IoT (Internet of Things-Nesnelerin inter- 


neti) terimleri de dünyadaki teknoloji devlerinin ürünleştirme ataklarıyla güncel UX sohbetlerinde temas edilir ve “Yatırım yapılacak- lar listesine aday” listesine girmeye hak kazanır oldular. 
Bu gelişme UX profesyonelleri için onlarca SDK indirme, teknolojiye özel bilgi mimarisi, içerik stratejisi, arabirim tasarım yöntemleri geliştirmeyi de 2018 için ödev kıldı. 


Tüm bu gelişmelerin ışığında, UX namına 2018'den umutlu olduğumu belirtmemin Polyannacılık olmayacağını düşünüyorum. Ölçümlenebilir, insanı merkeze alan, test odaklı tasarımın karar vericiler nezdinde kabul görmesine çok yakınız. “Kaç wireframe tasarlamamız lazım” veya “Kaç kişiye test yapmamız lazım,” ya da “Bu ay hedefimiz 10 A/B Testi yapmak. Bu mümkün mü; gibi taktik sorularda boğulmak yerine “Mevcut ve yatırım yapacağımız yeni dijital kanallardaki kullanıcı deneyimlerini temel bir stratejiye oturtmak için ne yapmamız gerekiyor” sorusuna yanıt aramaya odaklanacağımız bir yol olması dileğiyle... 


Polyannacılık olmayacağını düşünüyorum. Ölçümlenebilir, insanı merkeze alan, 


Tüm bu gelişmelerin ışığında, UX namına 2018'den umutlu olduğumu belirtmemin | 


test odaklı tasarımın karar vericiler nezdinde kabul görmesine çok yakınız 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bilişim hukuku gelişmeleri 


Gelişmelerle dolu bir yılı daha geride bıraktık, geriye dönüp baktığımızda bilişim hukuku alanında hem firmaları hem kullanıcıları yakından ilgilendiren pek çok gelişme yaşadık, yeni düzenlemelere tabi olduk diyebiliriz. Bunlara kısaca değinelim 


© Av şebnem hi 


Kişisel Verileri 
Koruma Kuru- 
Tu kuruldu ve 


göreve başladı. Kanuni görevleri ise temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesini sağlamak, şikâyetleri karara bağlamak, inceleme ve denetimleri yapmak, önlemleri belirlemek. 


Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi. Elbette bununla birlikte teknoloji ve ekonomi alanında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeler ile markalara idari iptal düzenlemesi getiriliyor ve marka tescil sürelerinin kısaltılması düzenleniyor. 


Ocak ayında AİHM, mahkumların da internete erişim hakkı olduğuna ve bunun bilgi alma özgürlüğünden kaynaklandığı yönünde bir karara vardı. 

Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sisteminde yapılan yenilik ile artık elekt- 


102101: 


ronik, mobil, ıslak imza zorunluluğu olmadan doğrudan e-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılması mümkün kılındı. 


İngiltere'de yeni yasal düzenleme ile sosyal medya firmaları, kullanıcıların chat ekranlarına “polis” ikonu ekleyecek ve böylece polis, mağdurun özellikle çocuk olduğu durumlarda, içerikleri kontrol edebilecek ve tedbir alabilecek. 


BDDK'nın kararı üzerine, kredi kartının online alışverişte kullanılmasına onay verdiğini beyan 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etmemiş olan kart hamillerinin kartı 31 Aralık 
2017 tarihten sonra online 
alışverişte kullanılamayacak, açtırılması için ayrıca tekrar bankaya bu yönde beyanda bulunulması gerekecek. 


Booking.com faaliyetleri durduruldu. Daha önce hakkında verilen Rekabet Kurumu kararı ile 

2,5 milyon TL cezanın ardından, haklarında açılan ve 2015'ten bu yana süren dava da sonuçlandı ve Booking.com haksız rekabet sebebiyle açılan davayı kaybetti. Bu karar sonucunda Booking.com sitesinden Türkiye'deki işletmeleri içeren tüm kayıtlar kaldırıldı. Artık rezervasyon yapılamıyor. 


İnternet toplu kullanım sağlayıcıları hakkında yönetmelik yayımlandı ve internet kafelerde küçüklerin kullanım saatlerini kısıtlamak zorunlu hale geldi. 


Facebook, Fransa seçimlerinde yalan haber yayan 


hesaplar sonrasında 30 
bin sahte hesabı kapattığını ve geliştirdikleri algoritma ile artık sahte hesap kullanmanın eskiye oranla daha fazla engelleneceği duyurdu. 


Türkiye de dâhil 74 ülkeye yayılan WanaCryptor 2.0 adlı fidye amaçlı zararlı yazılım, özellikle Avrupa'da ulusal sağlık sistemi, telekom firmaları gibi dev firmalara yayılırken, diğer yandan dünya çapında üretim, enerji (petrol ve gaz), teknoloji, eğitim, kamu, medya ve iletişim gibi sektörlere de zarar verdiği tespit edildi. 


ABD menşeili internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'de erişime engellendi. Türk mahkemeleri- nin suç içerdiği tespit edilen içeriğin çıkarılmasına yönelik kararını uygulamadığı için kapatılan site, hâlâ erişime engelli. 
Fransa, Facebook'a Avrupalıların verilerini reklamverenlere yönelik korumadığı gerekçesiyle 
150 bin Euro ceza kesti. 


Maliye Bakanı, Türkiye'den alışveriş yapılan yabancı menşeili sitelere para, banka aracılığı ile gönderilecekse, o firmadan stopaj vergisi kesile- 


ceğini açıkladı. 

BTK, 30 Haziran'dan itibaren katma değerli servislere tüketicinin onay zorunluluğu uygulamasını getirdi. 


Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında tebliğ ile, e-ticaret sitelerinin güven damgası alma şartları ve yükümlülükler belirlendi. 
Şimdilik güven damgasını almak zorunlu değil, ancak ücrete tabi olduğunu hatırlatalım. 


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi üzerine taksilerde iTaksi uygulaması kullanılmaya başlandı ve artık iTaksi logolu taksilerde konuşmaların ve görüntülerin kayıt altında olacağını hatırlatalım. 


Almanya'da sosyal medyadaki nefret söylemleri içeren paylaşımlar ile ilgili ceza öngören yasa Alman Federal Meclisi'nde onaylandı. Buna göre, sosyal medya sitelerine suç içeren paylaşımlar şikayet edildiğinde, en geç 
24 Saat içinde kaldırılması ya da engellenmesi gerekiyor. İçerik açıkça suç teşkil etmiyorsa, bu içeriklerin de yedi gün içerisinde kaldırılması 


öngörülüyor. 


AB'den işverenlere mülakat öncesi sosyal medyayı tarama yasağı getirildi. Bu düzenlemeye göre işveren, çalışana sosyal medya siteleri üzerinden arkadaşlık isteği gönderip de eklemeye zorlayamayacak. Buradaki paylaşımlara göre işe alıp almama durumunu değerlendiremeyecek. 


Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile internet üzerinde alışveriş yapılması imkânını sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara kayıt ve bildirim yükümlülükleri getirildi. Tebliğe göre yükümlülükler 1 Aralık 2017'den itibaren en geç 
30 gün süre içinde ETBİS 
ve e-devlet üzerinden yerine getirilmiş olmalı. 


Facebook'un birbiriyle pazarlık yapabilmesi için geliştirdiği yapay zekâ ürünü sohbet robotları; kendi arasında, daha önce kodlanmamış bir dil geliştirdi ve kendilerinin anlayabildiği sistematik bir şekilde kullanarak anlaşmaya başladı. Araştırmacılarsa bu durumu 


çözemedi ve şüphelendikleri için, Facebook botları kapattı. 


Twitter yayımladığı şeffaflık raporunda, ülkeler- den gelen içerik kaldırma ve kimlik bilgisi talepleri- ne ve onay durumlarına ilişkin istatistiksel verileri yayımladı. Rapora göre, Türkiye'den 554 kişinin kimlik bilgisi istenmiş, ancak Twitter bunların hiçbiri için kimlik bilgisi paylaşmamış. En çok içerik kaldırma talebinin ise 2 bine yakın sayı ile Türkiye'den gelmiş olduğu tespit edildi. 
İspanya'daki Kişisel Verileri Koruma Kurulu (AEPD), Facebook aleyhine 1,2 milyon Euro para cezası verdi. Cezanın sebebi ise kişisel verilerin kullanıcılara önceden yeterli bilgi verilmeksizin kullanılması ve onlar hakkında ırk, cinsiyet, ideoloji, inanç ve kişisel tercihlere dair verilerin reklam amaçlı kullanılması. 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, yürürlüğe girdi. Buna göre, veri sorumluları, resen ve ilgili kişilerce talep edildiginde, verilerin imhasını 


sağlamakla, buna dair belli politikalara ve sürelere uymak, gereken tedbirleri almakla yükümlü kılındı. 
Yürürlük tarihi 1/1/2018 olarak düzenlendi. 


Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Böylece tüm abonelik işlemleri internetten yapılabilecek. 
Cep telefonu ve internet hizmeti kesintiye uğramadan yedi gün evvel tüketicilere bildirim yapılacak. 
İstisnai hükümler hariç yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi. 


Dünyada ilk kez bir yapay zekâ robota oturma izni verildi. Tokyo'da yedi yaşında bir erkek çocuğu temsil edecek şekilde programlanan konuşma botu, halk ile konuşup endişe 

ve görüşlerini alma amacı taşıyor. Suudi Arabistan ise yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardım etmesi için tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu. 
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Fjord'den 


Olleiude'ee 


eri 


Global tasarım ve inovasyon ajansı Fjord'un sektöre yön veren geleneksel raporu Fjord Trends 2018 yayımlandı. 5 kıta ve 27 stüdyodaki binden fazla Fjord tasarımcısının ve 85'ten fazla Fjord müşterisinin ortak çalışması ile şekillenen rapor, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de işletmelerin, tüketicilerin ve çalışanların tasarım, inovasyon ve teknoloji alanlarında karşılaşabileceği fırsat ve zorluklara ilişkin değerli öngörü ve içgörüler sunuyor 


Meta-tema: 
gerginlik 

Günümüz dünyasında, ülke ya da coğrafya fark etmeksizin, hayatın pek çok alanında keskin zıtlıklar ve kutuplaşmalarla karşı karşıyayız. Bir yandan bu zıtlık ve kutuplaşma- nın sebep olduğu bireysel, sosyal ve politik gerginlik ve kaygılarla mücadele ederken, bir yandan da olağanüstü bir hızla hayatımıza giren teknolojik yeniliklerin günlük yaşamımıza forse ettiği değişime ayak uydurmaya çabalıyoruz. 
Gerginlik insanlık için yeni bir dinamik değil elbette; tarih gerginlikten doğmuş 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hem yapıcı hem yıkıcı sayısız örnekle dolu. Ancak gerginlik muhtemelen ilk kez bu kadar kitlesel bir sahiplik kazanmış ve gün-Tük hayatın farklı noktalarında bu derece baskın bir konuma gelmiş durumda. 
Bu nedenle “gerginlik bir trend raporu için çok “sert” ya da “köşeli bir tema gibi gözükse de 2018'de hayatlarımızı ve iş dünyasını şekillendireceğini düşündü- 


için temel bir çıkış noktası teşkil ediyor. 


diğimiz dünyayı tasarlamak 


i 74 
İ (DENEYİMLER) 


— için harekete mi geçeceğiz? 
« İnanıyoruz ki, cevaplama- 


mız gereken temel soru bu olacak. 


DİRENİYOR 


“Dijita?, az kenara 


çekil canım; 
sahne alma sırası yeniden 


 diziksebde 


Son yıllardaki dijital-fiziksel rekabeti yerini yeni 


| bir ortaklığa bırakıyor. Bu 


değişimde dijitalin rolü ise 


| yavaş yavaş sahne önünden 
sahne arkasına kayıyor. 

© Akılı asistanlar (Echo, Siri, vb.) ve perakende örnekle- 


rinde (Amazon Go, Alibaba 


Tao Cafe) gördüğümüz 

- gibi, dijital yetkinlikler artık - yepyeni fiziksel deneyimler - tasarlamak amacıyla sefer- 
- berediliyor. 


A ie ea) Fjord der ki: İşletmeler diji- 


talvefizikseli ayrı ayrı ele 


- almakyerine, odaklarını 2018'de değişime seyirci kalmakla mı yetineceğiz, yoksa kolları sıvayıp yaşamak iste- 


dijitalin gücüyle harmanlanmış bütünsel deneyimler tasarlamaya çevirmeli. 


Bunu yaparken teknolojik 


BİLGİSAYARIN 
İ GÖZLERİ 


, yenilikleri yakından takip et- 
“ mekveilham kaynağı olarak i kullanmakise hemfaydalı hemdegerekli olacak. 


Kelimelerden fazlası - 

- bilgisayarlar artık görselleri de okuyor Metin okuma ve tanımada 

“ uzunca bir zamandır yetkinlik sahibi olan bilgisayarlar, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler 

- neticesinde görselleri de 

- okur ve tanır hale geldi. 

- Yüzlerimizdeki ifadelerden 

— hislerimizi anlayabilen, kaşgöz hareketimizden komut 

- alabilen algoritmalar ve bu 

- algoritmalara daha önce görülmemiş miktarda veri 

— besleyen kamera ve cihazlar, - günlük hayatın her anında 

— kendine yer buluyor. 


— Fjordderki: İşletmeler mevcut ürün ve hizmetleri- 
— ni bilgisayarlar tarafından © anlamlandırabilen görsel 

— veri” çerçevesinde tekrardanelealmalı. Bir yandan yeni nesil ürün ve hizmetlerin tasarımına odaklanır- 

- ken, diğeryandan da hacmi ve niteliği katlanarak 

- çoğalacak görsel verinin iş- 

“ lenebilmesiiçin gereken ali veüstyapıhazırlıklarına hızvermeli. Etik, güvenlik 

“ vegizlilikkonularıisebu 


çalışmalar esnasında her daim ön planda olmalı. 


ALGORİTMANIN 
KÖLELERİ 


Buralarda bizim bir marka olacaktı? 
Amazon'un hayatımıza soktuğu “bunu alan bunu 


da ald” benzeri algoritmalar, İ 


sınırsız seçeneğin olduğu dijital dünyada vazgeçilmez bir hız ve kolaylık sunuyor. 
“Benzer ürünler”, “senin gibi- 


ler, önerilen takipçi listeleri? 


derken kullanıcılar bilinçli 


seçim yapma haklarını, hem 


de severek ve isteyerek, büyük veriyle beslenen algoritmalara devrediyor. 


Fjord der ki: İşletmeler Alexa gibi “eşik bekçilerini” (gatekeeper brands) yakından tanımalı ve algoritmaların nasıl çalıştığına hâkim olmalı. Ürünlerinin bu platformlarda nasıl öne çıkabileceğine ve devamın- da sadakatin nasıl kurgulanacağına odaklanmalı. . 


BİR MAKİNENİN 


ANLAM ARAYIŞI 


Yapay zekâ işimi elimden alacak mı? (Hayır, şart değil) 

YZ'nin yarattığı verimlilik ve zaman, işletmelerin ça-Lışanlarına yeni yetkinlikler 


kazandırmak için yatırım yapabilmesine fırsat tanıyor. 
Çalışan deneyimi en az müşteri deneyimi kadar kritik bir konuma geliyor. 
İşletmeler, insan ve makinenin birlikte çalışabildiği yeni bir iş modelini adapte 


edebilmek için sadece altya- 


pı anlamında değil, kültürel olarak da dönüşüyor. 


Fjord der ki: İşletmeler konuyu insan/makine rekabeti ekseninde değil, bu ikisinin ortaklığı ve tamamlayıcılığı çerçevesinde ele almalı. İnsan “en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ederken makineler de “insanın en kötü yaptığın” devralmalı. YZ iş modellerine ve günlük iş 


hayatına entegre edilirken, — devamlı olarak hizalayıp, 


çalışanlar işletmenin sade- 


ce kültürel dönüşümünde değil, YZ”nin kurgulanması ve tasarımında da aktif 


Benim değerim, benim kararım Müşteriler, işletmelerden sadece söylem ve duruş değil, aynı zamanda eylem de bekliyor. “Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz? pren- 


sibi, şirketleri kendi iş yapış 


biçimlerini gözden geçirmeye ve söylenenle yapılan arasındaki tutarsızlıkları 


düzeltmeye itiyor. “Etik” bir değer olmanın ötesine geçip işletmeler için yavaş 


© yavaş bir temel performans 


göstergesi (KPT) haline dönüşüyor. 


© Fjordderki: İşletmeleriçe 


dönüp kendi kişiliklerini, değerlerini ve varoluş 


- sebeplerini gözden geçir- 


meli; müşterilerinin ve 


- çalışanlarının beklentive - ortak değerlerini anlamalı. 
 Duruşveişyapış biçimini 


bu beklenti ve değerler ile 


insan-odaklı çözümler üretirken toplumun geneline 


| - yaratılacak faydayı da 
© çoğaltmayı hedeflemeli. 
i katılımcıolarakyeralmalı. ma > | ÇIZGININ DIŞINDA 
N DEĞERLER TASARLAMAK MEKONOMIİSİ 


Tasarımcının 
- (zorunlu) evrimi 
- Tasarım odaklı düşüncenin 


son yıllarda ana akım iş modellerinde kendisine iyiden iyiye yer bulmasıy- 


“ la birlikte tasarımın bir 


disiplin olarak işi giderek zorlaşıyor. Herkesin tasarım yaptığı, hız ve niceliğin zanaat ve nitelikle rekabet ettiği, üretilenlerin ise git 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; gide aynılaştığı günümüzde, - tasarımcılar bir yandan yeni 

© teknoloji ve metodolojileri 

© öğrenip özümseyerek kendilerinive zanaatı ilerletmeye, diğer yandan ise tasarımı ve 

- üretilenleri “kopyala-yapıştır” “ kolaycılığından korumaya 

© çalışıyor. 

» Fjordderki: İşletmelertasarımın üç temel taşıyıcı dire- 
“ ğine yeniden odaklanmalı: 

- 1) Tasarımda derinlik” 2) 

- Tasarım süreçleri, araçları ve ekip yapıları, 3) Tasarım 

- yetkinliklerinde 'genişlik” Tasarım odaklı düşüncenin - tasarım disiplininin sadece 

« birparçası olduğu ve tasa- 

- rımcılar arasında 'düşünen- 
- ler've“uygulayanlar' olduğu hatırlanmalı. Ekip yapıları 

© bu çerçevede kurgulanmalı ve tasarımcılar, yazılımcılar, veri bilimciler ve iş sahipleri — birarada,yanyanave bü- 

- rokrasiyle mücadele etmek 

- zorunda kalmadan etkin 

» biçimde çalışabilmeli. 
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Yon de 


beşli! 


Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde son 15 yılda olduğundan çok daha fazla gelişme olacak. Görünmez ve beklenmedik rakiplerimiz ortaya çıkacak, iş yapış şeklimiz ve markalar kökünden değişmek zorunda kalacak. Yaşanacak beş ana değişimi inceleyip, markalar için ne anlama geldiklerini ve bir adım önde olmaları için bu trendlerin başarılı uygulamalarını inceleyeceğiz 


Michelle McCarthy (Landor Kıdemli Pazarlama Müdürü), Trevor Wade (Landor Küresel Pazarlama Direktörü), 


İdil Yenişehirli (Landor Türkiye Ülke Müdürü) Rakel Bensusan (Landor Türkiye Marka Stratejisti) 


Kodlanmış markalar 


Markalar, davranışlarını kodlara bağlamaya ve bu sayede müşterilere daha tutarlı bir deneyim sağlamaya başladı. 


Blockchain kuralları değiştiriyor Değiştirilemez bir kodlama teknolojisi olan Blockchain, markalar üzerinde büyüleyici etkilere sahip. Blockchain, Bitcoimin arkasındaki teknoloji aslında. Üzerine yeni yazılım yapılamadığı için, markaların yönetim şeklini değiştirme potansiyeli taşıyor. 

Blockchain sayesinde markalar aldıkları kararları insanların yetersiz bilgisinden ya da kötü bir günden etkilenmedikleri için kesinlikle uygulamasını sağlarlar. 
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Yapay zekâ artık daha insani 
Konuşabilen teknolojiler revaçta. Peki, bu teknolojiyi daha insani hale nasıl getirebiliriz? Chatbot'lar metin, fotoğraf ve video içeriği ile tüketicilerle etkileşebildiği, onlarla doğrudan iletişime geçebildiği için sosyal medya ve web siteleri üzerinde avantaj sağlıyor. 
Makineden çok dost gibi hissettirerek tüketici ile marka arasında samimiyet kuruluyor. 


Yapay zekânın ilerlemesi, marka sesi ile ilgili de sorular uyandırıyor. Markaların artık, insan hissini verebilmek için konuşma şekli, seçim mimarisini ve daha birçok şeyi düşünmeleri gerekiyor. Mar- 


kanın sesi nasıl olmalı? 
Peki cinsiyeti? Resmi mi konuşmalı arkadaşça mı? Hepsi markalar için önemli seçimler. 


Tüccar teknokratın yükselişi 


Kolaylık, toplum ve yaratıcılık perakende sektörünü değiştirecek. Sonuç? 
Mağazayı tüketiciye getiren yeni bir tüketim paradigması. 


Artırılmı deneyimler 

Sanal ve artırılmış gerçeklikteki gelişmeler, tüketicinin markalarla interaktif deneyimler yaşamalarını sağlıyor. 
Tesla VR gözlükleri ile yeni aracın verdiği hissi tadabilir, IkeaPlace sayesinde oturma odanıza ürün yerleşimi yapabilir, VOreal sayesinde yeni makyaj malzemelerini 


ğiştirecek 


deneyebilirsiniz. Artık VR ile bu gibi deneyimler sağlanabildiğine göre mağazacılık anlayışı değişmeli... 


Aşırıkişiselleştirme 
3D baskı. Anında geri bildirim. Makine öğrenmesi. Hatta, DNA profil çıkarma. Yeni teknolojiler markaların her zamankinden daha da kişiselleştirilmiş ürün ve servis sağlamalarına yardımcı oluyor. Vans, 15 dk.dan kısa bir süre içinde kişiye özel ayakkabı tasarımları yapabiliyor. Spotify ve Pandora makine öğrenme ve algoritmaları kullanarak kişiye özel müzik listeleri hazırlıyor. 


. 


Akıllı ürün ve paketlerin yükselişi 


Sıradan ambalajlar artık out. 
Üretim ve malzemelerdeki gelişmeler markaların, ürünlerini nasıl sunduklarını da değiştiriyor. 


Sizin için düşünen ambalajlar 
Ambalajlar artık sadece saklama kapları değil, hayat kalitesinde de önemli rol oynuyor. İlaç şirketleri; ilaç saati geldiğinde hatırlatan hatta ilaç alınmadığında doktora haber veren, dozları kontrol edebilen kaplar geliştirdi. 
Bu gelişim, hem hastaları hem de sağlık endüstrisini büyük ölçüde etkiliyor. 


Anti-ambalaj Ambalajsızlık değerli bir hale geldi. Paketlemeyi en aza indirerek markalar atıklarını azaltabilir, ürünlerini doğrudan görünebilir hale getirebilir ve mürekkep, malzeme gibi ücretlerden tasarruf ederler. Ooho'daki su torbaları, suyu tutan tatsız, biyolojik olarak parçalanabilir, sindirilebilir bir zar oluşturmak için yosun özünü kullanıyor. 
Tüketiciler su torbalarını bile yiyebildiği için plastik şişe atıklarından da kurtulmuş oluyoruz. 
Tomorrow Machinein devrim niteliğindeki yağ paketlemesi balmumu ile kaplanmış karamelize şekerden yapılmakta. 
Paketi açmak için çatlatmak yeterli. 


Ürünler akıllanıyor 
Ülkemizin markalarından Arçelik'in IoT beyaz eşyaları da birbiriyle iletişim kurabilmekte. Çamaşır makinenizin hangi programı kullandığını bilen kurutma makineniz sizin seçim yapmanıza gerek kalmadan içindeki parçalara göre bir program kullanıyor. 


Hareketlilik devrimi 


Hareketliliğin inovatif formları ortaya çıktıkça, bizim de gezme şekillerimiz değişiyor. 

Paylaşım patlaması 

Uber, ulaşımdaki devrimin sadece bir başlangıcı. 
Paylaşılabilir ulaşım artık sadece arabalarda değil, aynı zamanda bisiklet ve scooter”larda, hatta uçaklarda! Ancak devletle işbirliği yapmak bu sistemin daha sorunsuz çalışması için kritik öneme sahip. 
Geçtiğimiz günlerde Çir'in büyük kentlerindeki paylaşımlı bisikletler yarattığı kaos üzerine belediyeler tarafından yasakladı. Ancak Amsterdam ve Milano gibi kuralları belirlenmiş 


sistemler oldukça iyi işlemekte. 


Kendi kendine kullanıma son 2020'lerin ortasında, kendi kendine sürüş yapabilen araçlar her yerde olacak ve bu her türlü altyapıyı etkileyecek. Devletlerin, park bileti ve hız cezalarından kazançları büyük ölçüde azalacak. Şehir planlayıcıları, elektrikli araçların artmasıyla beraber, planlama yaparken park yerleri yerine daha çok şarj istasyonuna yer vermeliler. 


Amacın üstünlüğü 


Günümüzün markaları amaca hizmet etmeli ve şeffaf olmalı. Geleceğin iş modeli çalışanlara, topluma ve gezegene geri fayda sağlamayı ön görüyor. 


KSSnin ötesinde 

Artık, markalar tek seferlik kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kampanyalarına katılıp, toplumsal zorunluluklarını yerine getirmiş sayılmıyor. 
Lüks moda markası Stella McCartney, çevre dostu bir tutum sergilediği için vinil, polyester ve deri 

gibi çevreye zararı olan 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malzemeleri kullanmayı reddediyor. 


Şeffaf olmak 
Teknoloji, şirketlerin iyi ya da kötü her hareketlerini izlenebilir kılıyor. Tüketiciler yiyeceklerin içeriklerin- den, dizüstü bilgisayarlarını üreten işçilerin çalışma şartlarına kadar her şeyin gerçeklerini bilmek istiyor- lar. Şeffaflık, Weeleda ve Everlane gibi perakende şirketleri için bir temel haline geldi. Everlane websitesinde ürünlerin üretildiği fabrikaların resimlerini, malzeme bilgilerini ve diğer maliyet bilgilerini detaylıca yayımlıyor. 
Kişisel deneyimler 
Özellikle Y kuşağı deneyime, kendilerini ifade etmeye ve keyif almaya değer veriyor. Binlerce şirket, keşfetme arzusuna hizmet etmeye çalışıyor. 
Bir örneği de, Under3oExperiences, Y kuşağına odaklanmış, macera temelli geziler ayarlayan bir seyahat grubu. Bir diğeri ise, ClassPass, kullanıcılarına farklı egzersiz sınıflarını deneyimlemelerine izin veren Amerikalı fitness şirketi. İngiliz Willoughby Book Club abonelerine, kişiselleştirilmiş okuma listeleri yolluyor. 
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Sosyal medya 


Optimizasyonu çağına giriyoruz. 
2018'den neler beklemeliyiz? 


SMO'daki eğilim, arama motoru optimizasyonu (SEO) birkaç yıl önce pazarlama gündemini 

ele geçirdiği gibi çok daha fazla büyüdü. Bir dönem pazarlamacılar bütün çabalarını internet sitelerinin arama sonuçlarından ilk sayfada çıkmalarına yoğunlaştırmıştı ama burada bu oyuna devam etmek için ödeme yapmak zorunda olduklarını fark ettiler 


© Yuval Ben-Itzhak, Socialbakers CEO'su 


Markalar, çok uzun zaman önce değilse de, sosyal 


medya pazarlamasına ne kadar çaba, zaman ve 


finansal yatırım yapmaları 


gerektiğini tartışmaya devam ediyorlardı; bugün ise pazarlamacılar, sosyal medyanın artık herhangi bir dijital pazarlama stratejisinin merkezi değilse de kaçınılmaz olduğunu 


kabul ediyor. Sosyal medya 


pazarlaması olgunlaştı ve buradaki sohbet değişti. 
Tartışmalar artık değere ilişkin değil, sosyal medya 


pazarlamasının sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak ve reklam alanına olan talebin 


artmasının hedef kitlenin 


dikkatini çeken bir çevrede başarının yolunu bulmasıy- 


la ilgili. 
Günümüzde içerik tüketimi derecesi alternatifsiz 


bir konuma sahip ve sosyal medya burada merkezi bir 


aşamaya ilerliyor. Dünya nüfusunun üçte birinden fazlasına ev sahipliği 


yapan sosyal medya, kitlesel iletişim pazarlaması anlamına geliyor. Ancak markalar hedef kitleleri ile konuşmak için öne geçmek isterlerse, kesenin ağzını açmaya hazır olmalı. Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO) yönünde önümüzdeki yılın trendini artıracağı hızlanan reklam maliyetleri, yalnızca Facebook'ta 
geçen çeyrekte yüzde 35 
oranında yükseldi. 
SMO”ya ilgi artıyor 

SMO'daki eğilim, arama motoru optimizasyonu (SEO) birkaç yıl önce pazarlama gündemini ele geçirdiği gibi çok daha fazla büyüdü. Bir dönem pazarlamacılar bütün çabalarını internet sitelerinin arama sonuçlarından ilk sayfada çıkmalarına yogunlaştırmıştı ama burada bu oyuna devam etmek için ödeme yapmak zorunda olduklarını fark ettiler. 
Bugün organik aramadan ücretli sosyal aramaya 


Yuval Ben-Itzhak Socialbakers CEO'su 


hızlı geçiş, SMO'ya olan ilgiyi arttırdı ve bu eğilim zirveye ulaşıyor. Şu sıralar arama sonuçlarının en üstünde olmak için yarışmak yerine, hedef kitlenin Haber Kaynağına girmek için rekabet ediyoruz. 


SMO aslında SEO'yu yansıtıyor. Her ikisi de çok adımlı bir süreç ve pazarlamacıların aynı bütçeyle daha fazlasını elde etmeleri için makine öğrenmesinden faydalanmalarını sağlıyor. SMO süreci hedef kitle içgörülerini sosyal medya kanallarından toplayarak, kullanıcılarda yankı uyandıran içerik oluşturmayla başlar. İçeriği yayımlar ve tanıtırken var- 


sayımları ortadan kaldırmak için yapay zekâ (AT) önerileri gerekir. Sonuçlar, hem dikey hem de bölgeler tarafından, toplumsal başarının gerçek kanıtı olarak rekabetçi bir bağlamda ölçülüyorsa değerlidir. 
2018'de eğilimin arkasında kalan ve geleneksel, sosyal medya pazarlama yöntemlerine bağlı pazarlamacılar, gelirlerinin azaldığını ve rekabet avantajlarının kaybolduğunu fark edecekler. 


Artış eğilimi bu kadar şaşırtıcı değil. Hedef kitlenin ilgisine olan talep, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar fazla ve bu da reklam fiyatlarını artırarak Haber Kaynağı'nda sadece yüksek performans gösterenlere yer açılmasına neden oluyor. Hatalar için çok küçük bir yer bulunuyor ve SMO, başarmak için baskı altında olan ve işlerine yaptıkları katkıyı gösterecek olan pazarlamacılar için stresin tedavisi. 2018'e girdiğimizde ise SMO'nun dünya çapında markalar için kilit yatırım olması kaçınılmaz. Pazarlamacılar eğilimlerin nadiren tek başlarına geldiğini bilir. 
SMO, pazarlama gündemlerini toplantı salonların- da ön plana getirirken, aslında kısa yoldan gitmek, büyümeyi hızlandırmak, hedef kitleye ulaşmak ve iş sonuçlarını daha hızlı elde etmek gibi ilk eğilimlerden besleniyor. 


Otomasyon sosyal medyanın vazgeçilmez parçalarını alacak 

Stratejik yatırımlar yapmak için makine öğrenmesini kullanmak, birçok pazarlamacı için günden güne varsayıma dayanan sonuçlara ulaşma sorununu çözdü. Alın sağladığı gelişmeler, pazarlamacıların, hangi içeriğin gerçek anlamda hedef kitlenin ilgisini çektiğini ortaya çıkarmada kolaylaştırdı. Al, 


2018 yılına girdiğimizde, gerçek zamanlı Al yönlendirmeli kişiselleştirmedeki 
yenilikleri sosyal medyada göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu, kişiselleştirmenin dinamik bir etmeni olup müşterilere pazarlama yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır. 


Artık, hedef kitlelerin bir ay önceki aynı konuyla ilgilendiğini varsayamayız. Dinamik 


kişiselleştirme, zamanında, alakalı ve çekici olmak üzere üç alanda yoğunlaşacak 


verimlilik ile sosyal medya yatırımlarından daha fazla değer dönüşü almalarına yardımcı oldu. Otomasyonun önümüzdeki yıl, özellikle hedef kitle segmentasyonu ve markalar için doğru hedef kitle kimliğini oluşturma alanında sosyal medyanın vazgeçilmez parçalarını devralabileceğini görmeliyiz. 

2018 yılına girdiğimizde, 
gerçek zamanlı Al yönlendirmeli kişiselleştirmedeki yenilikleri sosyal medyada göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu, kişiselleştirmenin dinamik bir etmeni olup müşterilere pazarlama yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Artık, hedef kitlelerin bir ay önceki aynı konuyla ilgilendiğini varsayamayız. Dinamik kişiselleştirme, zamanında, alakalı ve çekici olmak üzere üç alanda yoğunlaşacak. 
Sosyal medya zamanımızı tekelleştirdi. Kullanıcılar, her yıl giderek artan şekilde boş zamanlarını mobil cihazlara ve mesajlaşma- ya ayırıyor. Facebook'un Nielsen'e yaptırdığı bir araştırmada, yüzde 63'lük bir kesim, işletmelerle 

iki yıl önce olduğundan daha fazla mesajlaştıklarını söyledi. Bu, 1,3 milyar büyük Facebook Messenger platformunun, hareket 


halindeyken hedef kitleye ulaşmada daha ayırı hale geldiği, ancak Messenger'daki markalarından 

en iyi şekilde yararlanmak için içeriğini yeniden düşünmelerinin isteneceği anlamına geliyor. 


Influencer marketing”de otomasyondaki yükselişe dikkat Duyulması zor olduğunda başkalarının mesajınızın etkisini artırmasını sağlayın. Aşırı doymuş Haber Kaynağı'ndaki gürültüyü kesmek ve yükselen reklam maliyetlerini azaltmak istiyorsanız birçok pazarlamacının düşünmesi gereken tavsiye budur. Bazı markalar influencer marketing trendini başarıyla kullandı. Ünlülerin sayfalarındaki sponsorlu içerik, Facebook»ta, markaların zaman çizelgesine doğrudan gönderdiği sponsorsuz içerikten 14 kat daha fazla etkileşime sahiptir. 
Katma değeri göz ardı etmek imkânsızdır, ancak 2018'de görüleceğimiz önemli hamle, influencer marketing'deki yükseliş eğilimi değil, markaların influencerları nasıl bulduğunun otomasyonunda ve kampanyalarını nasıl yürüttüğü ile ilgili olacak. 
Makine öğrenmesiyle he- 


def kitlenin segmentasyonu, hedef kitlenin ilgi alanları influencer'ların konuştukları dil ve buna dair edinilen içgörüler bir araya getirildiğinde bu, markalara daha önce yapmadıkları konuşmalara katılmak için kapılar açacak. 


Sosyal medya pazarlama disiplini artık bebeklik döneminden çıktı ve pazarlamacılar arasında daha önce görmediğimiz bir ciddiyet var, Markaların sosyal medya üzerinde oluşturdukları stratejiler, bugün birkaç yıl önce gördüğümüzden çok daha kapsamlı. Bu da markaların sosyal medya pazarlamasına nasıl yaklaştıklarını yeniden düşünmeleri gereken bir an ve rekabetçi kalmak için ölçeklendirmek istiyorlarsa, burada takip etmeleri gereken tek bir yön var: Sosyal medya pazarlamasını optimize etmek, bunu Al odaklı kararlarla daha da akıllı hale getirmek, maliyetleri tahmin edilebilir seviyede tutmak ve sosyal medya yatırım dönüşlerini fizibil hale getirmek. 
Bunu başarmak ise birçok pazarlamacının her gününü, kendilerine sorulması gereken şu kritik soruları hızlı ve güvenli bir şekilde cevaplayarak onlara yardımcı olacak: Kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin? 
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Dıpıtal öönüşümde 


sirketlerin odaklanmas gereken trendler 


Canlı videolardan sanal gerçekliğe, bitcoin'den influencer marketing'e çeşitli trendlerin dijital dönüşüme katkısı var. Dijital dönüşüm için hazırlık yapan veya gündeminde dönüşüm için projeleri bulunanları göz önünde bulundurması gereken trendleri derledik 


© Murat Erdör, Dijital Dönüşüm Danışmanı 


Chatbot 

Yapay zekâ sayesinde öğrenen cihazların artması firmaların operasyonlarını ve pazarlama faaliyetlerini daha verimli yapmalarını sağlayacak. Bir internet sayfasına giriş yaptığınızda size mesaj yazan kişinin insan olduğunu düşündürtecek kadar gerçekçi cevaplar almaya başlayacağız. Chatbotlara yatırımlar artacak ve müşteriyle temasta olan bazı kişiler farklı departmanlara kaydırılacak. 


Ganlı videolar 
Sadece markalar değil bireyler de canlı video kullanarak verdikleri hizmetleri tanıtmaya başladılar ve görünen o ki, 2018 senesinde bu daha da yaygınlaşacak. İnsanların canlı video sayesinde sıfır maliyet ile kendilerini tanıtmaları, etki alanı yaratmaları ve hizmetlerini satabilmeleri markalarında buraya odaklanmasını sağladı. Özellikle Facebook ve Instagram üzerinden yapılan canlı 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yayınlar ürün tanıtımlarında etkili olmaya devam edecek. 


Artırılmış gerçeklik 

Markalar rekabette öne çıkmak tüketicilere her türlü kolaylığı sunma çabasında olmaya devam edecek. Evini boyamak isteyen kişinin boya yaptırmadan o rengin nasıl göründüğünü bilgisayar üzerinden bakmak isteyen, makyaj yapmadan sanki yapmış gibi bunu yüzünde görmek isteyen ve buna benzer deneyimleri yaşamak isteyenler oldukça artırılmış gerçeklik ile ilgili projeler de artmaya devam edecek. 


Sanal gerçeklik Özellikle oyun piyasası son zamanların en popüler ürünü olan sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde inanılmaz derecede büyüyeceği belirtiliyor ama büyüme sadece bu sektörle kalmayacak. 


Arazi satmak isteyen bir emlakçı bile artık müşterilerini ofisinde çay ile ağırlarken görüntü izletip satışlarını artırabilecek, kısacası görüntünün anlamlı olduğu her yerde sanal gerçeklik olacak. 


Bitcoin 

Herkes bu konuyla alakalı farklı yorumlar yapıyor: Kimisi, “Geri dönüş oranları çok yüksek, yatırım yapın” derken kimisi de, “Risk almayın, balon” di- 


Murat Erdör 
Dijital Dönüşüm Dan 


yor. Bu tartışmalar devam ederken bazı ülkelerde Bitcoin ile alışverişe imkân sağlayan altyapılar kuruluyor, Nasdag borsasında bununla alakalı birtakım 
planlamalar yapılıyor. 2018 
senesinde en sıcak takip edilmesi gereken konulardan birisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 


Omnichannel 
Müşteri alışverişi ister fizi- ki mağazadan ister online kanaldan yapsın aynı seviyede hizmet almak istiyor. 
Ürüne istediği yerden ulaşmak ve kişiselleştiri!- miş mesajlar almak isteyen tüketici mağazadan ilk alışverişini yapıyorsa bile online tarafta hatrı sayılır bir müşteriyse mağaza yetkilisi tarafından bunun ekranlarda gözükmesini ve buna göre biz hizmet almayı amaçlıyor. 
Yapay zekâ 

ve öğrenen makineler 

Makineler de insanlar gibi her gün yeni bir şey öğreniyor, bunları sistemlerine işliyor ve biriktiriyor. Bu ister bir chatbot olsun, isterse robot, isterse bir yazılım, sonuçta man- 


tık hep aynı, ortada oluşan büyük data anlamlı hale 

getiriliyor ve aksiyon alınıyor. Markalar tüketicilere 

en uygun kampanyaları sunmak için yapay zekâdan fazlasıyla faydalanacaklar. 


Influencer marketing 

Takipçi sayısı fazla olduğundan reklam yaptırılan, ürün paylaştırılan veya mesaj yazdırılan sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları paylaşımlar yapılan alışverişe ve marka seçimine artık tüketici bunlara eskisi gibi rağbet göstermiyor. Bu yüzden markaların hedeflerini belirleyip markayla uyumlu kişilerle çalışması ve en fazla geri dönüş oranı sağlayacak çözümler peşinde koşması bekleniyor. 

Online eğitim 

Dönüşümün bu kadar hızlı ilerlediği günümüzde neredeyse her gün yeni bir konu başlığı ile karşılaşıyoruz. Bunlarla alakalı en güncel bilgileri öğrenmek için makale okumak yeterli olsa da uzun vadede konuyla alakalı bilgili kişilerden eğitim almak gerekebiliyor. 
Online eğitim sayesinde dünyanın her yerinden en popüler insanların bile videolarına uygun bütçelerle ulaşma şansı var ve 2018'de bununla alakalı birçok yatırımın olacağı tahmin ediliyor. 


YouTube 

Her ne kadar video tüketimi artıyor olsa da, en fazla izlenilen videolarda futbol maçı, şarkı veya dizi görüyoruz. Bu mecraya markaların yaptıkları yatırımlar sonrasında 2018'de videolar daha da yükselişte olacak ancak burada tüketiciler ile etkileşimin nasıl artırılacağı üzerine kafa yorulacak. Cevaplanması gereken en mühim soru ise ilk 3 saniyede tüketicinin ilgisini nasıl çekeriz olacak. 


Kişiselleştirme - mobil pazarlama - izinli pazarlama 

Kişiselleştirme 2018'de her zamankinden daha önemli olacak, mobilin önlenemez yükselişi devam edecek ve özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan dolayı markalar müşteri verileri konusunda daha titiz davranıp izinli pazarlama konusuna dikkat edecek. 
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medya takip merkezi 1940 


© TEKNOLOJİ 


Yılbası negiyesi 


olarak hayalini kurduğumuz teknolojik hediye: iPhone X 


| Türk insanının söz konusu yeni yıl olunca teknolojik hediye olarak beklentisi zirve 


yapıyor. Ancak gelin görün ki, yıl boyunca yaptığımız teknoloji alışverişleri ve buna 


ayırdığımız harcama limitlerimiz yeni yıl beklentimizin yanından dâhi geçmiyor 


Tabii araştırma kapsamında ele 

aldığımız hayaller yıla ve belki de sonraki yıl lara yayılabilecek beklentiler. Konuya daha kısa vadeli bakıp, yeni yıl için size alınan bir hediye paketinin içinden hangi teknolojik gerecin çıkmasını hayal edersiniz sorusunu Poltio aracılığıyla bin 423 kişiye sorduk. Cevaplar şöyle; 


Yılbaşında size bu 


asını dilerdiniz? (9) 
iPhone X 49 
iPhone 8 / iPhone 8 Plus 21 
Samsung Galaxy Note 8 14 


Samsung Galaxy S8 
Xbox One 

Huawei Mate 10 
Nintendo Switch 
Google Pixel 2/ 2 XL OnePlus 5T 


— NN EE pa 


Peki, hayaller iPhone X olsa da gerçekler pek öyle değil. 
İncehesap.com'un verilerine göre Türkiye'de bölgelere göre en çok satın alınan teknolojik gereçlere baktı-Şımızda Türkiye genelinde en çok rağbeti televizyonun gördüğünü görüyoruz. İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve 


112101: 
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Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin en çok satın aldığı ürün televizyon. Televizyonu, cep telefonu ve notebook takip ediyor. Bu konudaki bir diğer önemli veri ise sepet tutarları. İncehesap. 
com üzerinden en çok alışveriş yapan bölge Marmara Bölgesi, şehir ise İstanbul. 
Fakat bölgelerin ortalama sepet tutarlarını incelediğimizde bin 5o TLlik ortalama ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gaziantep gözümüze çarpıyor. Marmara Bölgesi'nin ortalama sepet tutarı ise 940 TL. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon satın alımında Marmara Bölgesi ilk sırada yer alıyor. İstanbul ise her ikisini de en çok talep edenil. 
İstanbul'un ardından Ankara, İzmir ve Bursa geliyor. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla Türkiye'nin (büyük şehirlerin) teknoloji harcamaları, akıllı telefon ve diğer teknolojik gereçlerdeki marka tercihlerindeki değişim şöyle; 


Akıllı telefon 


bazında marka tercihi 


İstanbul Samsung 


Ankara 
İzmir 


İstanbul 
Ankara 
İzmir 


Samsung 


Samsung 


Samsung 
Samsung 
Samsung 


Notebook bazında 


marka tercihi 


İstanbul 
Ankara 
İzmir 


İstanbul 
Ankara 
İzmir 


Televizyon bazında 


marka tercihi 


İstanbul Samsung 
Ankara Vestel 
İzmir Vestel 


İstanbul Vestel 
Ankara Vestel 
İzmir Vestel 


Büyük şehirlerdeki a ay aşağıdaki teknolojik gereç 


alışverişlerinde hangi markaları tercih ettiler? 


Akıllı Telefon Samsung 
4 Vestel 
Beyaz Eşya Samsung Tablet 


Bilgisayar 


Samsung 
Asus 
Sony 

Arçelik 
Baymak 


Konsol 
Mutfak Aletleri Isıtma-Soğutma 


İşin aslı Türkiye teknolojinin en iyisini ve lüksünü hayal etse de gerçekleri şekillendiren ekonomik durum ve bu bağlamda kurduğumuz hayallerin çoğunun hayalden öteye geçemediği gibi bir gerçek yüzümüze çarpıyor. Umuyoruz 2018 teknoloji odaklı kurduğumuz hayallerin daha fazla gerçekleştiği en önemlisi de dijital ile hayatımızı daha kolay ve güzel hale getirdiğimiz bir yıl olur. 


Her yıl; 1500'den fazla sayfalık zengin içerik, 
10 özel araştırma, 6 ücretsiz ek, 100'ün üzerinde analiz köşesi... 
Digital Age, hızla değişen dijital dünya ile ilgili her şeyi her ay size getiriyor. 
Bilgi çağının en değerli içerik kaynağından yararlanabilmek için, siz de abone olun. 
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Dijital*Basılı — 
Basılı Dergi Aboneliği Djital Dergi Aboneliği Dergi Aboneliği 


Maze 


e 


12 Dergi 


12 Dergi 


6x Tematik Dergi Eki EN 


12 Online Dergi 


, , 6* Tematik Online Dergi Eki Online Versiyon 
Se Online Erişim 
mi 154 Özel Araştırma 5 
15* Özel Araştırma 154 Özel Araştırma z öp 100* Sektör Analizi 
1004 Sektör Analizi 1004 Sektör Analizi 
Dergi Adrese Teslim Dergi ödrese Teslim 


Online Erişim: Bilgisayar, 


ni Bilgisayar, Tablet ve Tablet ve Telefondan Erişim in . Telefondan Erişim Dijital Arşiv: 10 Yıl, 1504 Sayı ve 


: m Dijital Arşiv: 10 Yıl, 1504 Sayı ve Ek, Binlerce Özel Araştırma ve 


Ek, Binlerce Özel Araştırma ve On binlerce Sektör Analizi 


On binlerce Sektör Analizi 


Detaylı bilgi için: ASLI AYAR : asliayardkapital.com.tr 


Tel: 0212282 2640D: 221 5 
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